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Feminist  hareketi  anlayan  ya  da  gerçek  kadının  ruhunu  bilen  hiç  kimse kadınların  erkekleşmek  için  mücadele  ettiğini  varsaymakhatasına düşmez.  Bu  fikir  eril  zihniyetin  bir  buluşudur.  Kadınlar  bugün  de yüzyıllardır  olduğu  gibi  kadın  olma  özgürlüğü  için  mücadele  ediyorlar. 

. 51 nrıe  CB.  O-Camman . 
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Tarihte  bu  ay 


J8  Mart  1857  tarihinde  ABD» 

40.000  dokuma  İSÇİSİ  daha  iyi(ahîtt«  hoşullaın  itte miyle  bir  tekstil  fabrikasında  greve  başladı.  Potan işçilere  saldırması  ve  işçilerin  fabrikaya  kll't,en™es ile  birlikte  çıkan  yangında  çoğu  kadın  1 29  işçi  ay tını  kaybetti. 

•2.  Enternasyonale bağlı  kadınlar  toplantısında  Clara  Zetkin'in önerisiyle,  8  Mart 

1857  tarihindeki  tekstil  fabrikası  yangınında ölen  kadın  işçiler  anısına  8  Mart,  Dünya 
Emekçi  Kadınlar  Günü 

olarak  kabul  edildi. 

•BM  Genel  Kurulu  tarafından  1979  yılında  "Kadınlara  Karşı  Her  Türlü  Ayrımcılığın  Önlenmesi  Sözleş mesi"  kabul  edildi,  18  Mart  2005  tarihi  itibariyle 

ülke  sözleşmeyi  onayladı,  98  ülke  de  imzaladı. 


içe  ya  da dışa  dönüklük ne  demektir? 


Hepimiz  dışa  dönüklük  ve  içe  dönüklük arasındaki  spektrumda  bir  yerdeyiz; 
farklı  koşullarda  birine  ya  da  diğerine daha  yakın  olabiliriz.  20.  yüzyıl  başlarında  psikolog Cari  Jung'un  popüler  hale  getirdiği  bir  terim  olan dışa  dönüklük  ya  gerçekten  daha  yaygın  olduğu için  ya  da  daha  çok  ses  çıkardıkları  için  dünyada hakim  olan  taraf  gibi  görünüyor. 

Peki  insanı  dışa  dönük  yapan  nedir?  Bugün  bey¬ nin  derinliklerindeki  aktiviteyi  görmeyi  mümkün kılan  beyin  taramaları  ve  beynimizin  kullandığı kimyasal  sinyal  sisteminin  ardındaki  genetik  kodlamaların  çözülmesi  sayesinde  bu  soruya  yanıt vermek  daha  olanaklı  hale  geldi. 

1960'larda  psikolog  Hans  Eysenck'in  getirdiği açıklama  etkili  olmuştu.  Buna  göre,  dışa  dönükler daha  düşük  uyarılma  seviyesine  sahip  kişiler  olarak  tanımlanıyordu.  Psikolojik  anlamıyla  uyarılma seviyesi,  vücudumuzun  ve  zihnimizin  herhangi  bir uyarana  karşı  uyanık  ve  hazır  olma  durumunu ifade  eder.  Bu  her  birimiz  açısından  gün  içinde farklı  zamanlarda  ve  farklı  durumlarda  değişkenlik gösterir;  örneğin  uyku  hali  ile  uyanıklık  hali  ya  da trafiğin  yoğun  olduğu  saatlerde  bisiklet  sürme  ile sıcak  bir  sınıfta  ders  dinleme  hali  farklı  uyarılma seviyelerine  geçişi  içerir. 

Eysenck'e  göre,  dışa  dönüklerin  uyarılma  seviyesi  normalden  biraz  daha  düşüktür.  Bu  nedenle diğerleri  için  normal  olan  seviyeye  çıkmak  için biraz  daha  fazla  çaba  göstermeleri  gerekir.  Yeni tecrübe  ve  risk  arayışı,  yanlarında  başkalarını  isteme  durumu  bu  nedenledir.  Tersine,  içe  dönükler  ise  başkaları  için  hoş,  heyecan  verici  ya  da  ilgi çekici  bir  durumu  fazla  uyarılma  nedeni  olarak görür  ve  hoş  karşılamazlar.  Bu  nedenle  önemli  konular  hakkında  daha  sakin  sohbetleri,  sakin  ortamları,  yalnızlığı  tercih  ederler.  ◄  Bbc 


loğu  zaman  yoğun  bir  acıdan  öteye  gitmese  de,  bazı  durumlarda  yaşanan  travyoğun  hislerin,  kalbinizin fizik^ff  olarak  gerçekten  iflasına  sebep  olabileceğini  ve  sizi  öldürebileceğini  biliyor  muydunuz? 

Tıpta  yer  alan  "kırık  kalp  sendromu",  kalbinizin kan  pompalama  rutininin  stres  hormonları  sebebiyle  geçici  veya  kalıcı  olarak  bozulmasına  verilen isimdir.  Kalbinizdeki  anormal  çarpıntılar  bazen  kapakçıkları  kalp  duvarına  bağlayan  chordae  tendineae  ismindeki  ince  tendonların  kopmasına  ve kalbinizin  şeklinin  bozulmasına  sebep  olur.  Bu noktadan  sonra  kan  pompalama  işleminde  zorlanma  ve  kapakçıklarda  gevşeklik  oluşabilir. 

JAMA  Internal  Medicine  dergisinde  yayınlanan makaleye  göre,  sevdiği  ölen  kişilerinden  "gam" çekmekte  olanlar  ilk  ay  içerisinde,  acısını  daha  kabullenerek  yaşayanlardan  iki  kat  daha  fazla  ölüm oranı  göstermektedir. 

Kırık  kalp  sendromu  ya  da  daha  tıbbi  ismiyle 'stres  kardiyomiyopatisi'  ilk  defa  1991  yılında 


Japon 

insanları  tarafından  keşfedilmiştir.  Durum  ani göğüs  ağrısı  ve nefes  daralması  ile hissedilir  ve  çoğunlukla trajik  bir  olaya  bağlı  gerçekleşir.  Minneapolis  Kalp 
Enstitüsünden  bilim  insanları 
kırık  kalp  sendromu  yaşayan  200 
hastanın  tıbbi  geçmişini  inceleyerek, senromun  iç  yüzünü  öğrenmeyi  amaçlamışlardır. 

Sonuçları  American  Journal  of  Medicine'de  yayınlanan  çalışmaya  göre,  sendromu  yaşayan  hastaların  sadece  yüzde  10'u  erkektir.  Bu  durumda hastalığın  daha  çok  bir  kadın  hastalığı  olduğunu söylersek  pek  de  yanılmış  sayılmayız. 

İlk  başta  hastalık,  ana  atardamar  tıkanması  ile karıştırabilecek  özellikler  göstermektedir.  Bu  sebeple  doktorların  ilk  yaptığı  hastaya  anjiyografi 


uygulayarak  kalbin  röntgenini çekmektir.  Buradan  bir  sonuca varılmadığında  ise  kırık  kalp sendromunu  tespit  etmek  için 
MRI  veya  CT  gibi  çeşitli  yöntemler  uygulanmaktadır. 

Sendromu  yaşayan  insanlarda  genelde  anormal  kalp  kasılmaları  bir  hafta  ile  dört  hafta arasında  devam  etmektedir.  Daha uzun  süren  durumlarda  ise  hastayı  solunum  cihazına  bağlamak  veya  kan  basıncını 
düzenlemek  için  ilaçlar  verilir.  Tedavi  edilen  45 
hastadan  9'u  hastanede  olmasına  rağmen  yaşamını  yitirmiştir.  Bu  oran  göz  önünde  bulundurulduğunda  kırık  kalp  sendromunun  ciddiyeti  ortaya çıkmaktadır.  Özellikle  kanser,  Alzheimer  ve  beyin kanaması  olan  hastalarda,  ayrıca  ilerlemiş  yaşlarda,  sendromun  ölüm  yaratma  tehlikesi  çok daha  yüksek  olmaktadır. 

Bir  insanın  sağlığı  ne  kadar  kırılgan  ise,  kalbinin kırılmasının  tıbbi  bir  duruma  dönüşmesi  de  o kadar  mümkün  olmaktadır.  Bu  sendromu  hiçbir zaman  yaşamamanız  ve  yaşatmamanız  dileğiyle... 

i  Kaynak:  Medical  Daily 


Sıfırın  ortaya  çıkış  öyküsü ve  hayatımızdaki  yeri 


•21  Mart  1990  Newroz  günü  Zekiye  Alkan  Amed  surlarında,  21 
Mart  1992'de  Rahşan  Demirel  İzmir Kadifekale'de  bedenini  ateşe  verdi. 
21  Mart  1 994'te  ise  Berivan  ve  Ronahi  Almanya/ Mannheim'de  bedenlerini  ateşe  verdiler. 

•21  Mart  1998'de  Sema  Yüce 

Çanakkale  cezaevinde  bedenini 

ateşe  verdi. 


Matematik,  bilim  ve  mühendisliğin  temelini  oluşturan  rakamdır  sıfır.  Bu güçlü  sayı  kadar  tartışma  konusu olan  başka  bir  sayı  yok.  Her  şeyden  önce  bu  sayı geleceği  tahmin  etmemizi  sağlar.  Ama  bunu  anlamak  ve  sıfırın  gücünü  görmek  için  önce  onun doğuşunu  ve  verdiği  mücadeleyi  bilmek  gerekir. 
Sıfırın  bu  güce  ulaşması  kolay  olmamıştır.  Konsept  olarak  sıfır  eski  çağlardan  beri  var  olmuştur.  Babil  tabletlerinde  ve  Maya  yazılarında karşımıza  çıkan  sıfır  o  zamanlar  mevsimlerin akışı  ile  ilgili  hesaplarda  kullanılmış.  Eski  alimler bir  sayının  yokluğunu  belirtmek  için  sıfırı  kullanmış,  tıpkı  bizim  101  derken  101ar  basamağında  bir  değer  olmadığını  göstermek  için kullandığımız  gibi. 

Kökeni  Hindistan 

Fakat  sıfırın  tüm  matematiksel  kapasitesiyle  normal  bir  sayı  olarak  kabul  edilmesi  iki bin  yıl  aldı.  Ve  bu  Hindistan'da  gerçekleşti. 
Matematik  konusunda  yazan  Alex  Bellos, Hindistan'ın  bu  iş  için  elverişli  koşullara sahip  olduğunu  söylüyor.  "Hiçbir  şeyin  bir  şey  olduğu  fikrinin  onların  kültüründe  zaten  köklü  bir yeri  vardı.  Öyleyse  hiçliği  ifade  eden  bir  sembol neden  olmasın?" 

Bu  sembole  'şunya'  adı  verildi.  Bugün  de  bu  kelime  kavram  olarak  "hiç,  sayı  olarak  sıfır"  anlamında  kullanılır.  Bugün  kullandığımız  diğer  bütün sayılar  şekil  olarak  tarih  boyunca  büyük  değişim geçirmiş,  sıfır  ise  her  zaman  içi  boş  bir  yuvarlak olarak  kalmıştır.  Önceleri  sıfırın  yuvarlağı  hiçliği temsilen  bir  delik  olarak  algılanırdı.  Fakat  Hint  mistisizmi  bu  yuvarlaklığı  yaşam  döngüsü  ya  da  diğer adıyla  'ölümsüzlük  kıvrımı'  olarak  yorumlar. 

Gökbilimci  Brahmagupta  sıfırın  7.  yüzyılda  Hindistan'da  yükselişini  sağlayan  kişi  olmuştur.  Matematikte  'şunya'  sadece  herhangi  bir  basamakta hiçbir  şey  olmadığını  göstermek  için  kullanılmaz, 


hesaplarda  da  onu  diğer  sayılar  gibi  kullanabilirsiniz.  Onu  toplar,  çıkarır,  çarpabilirsiniz.  Bölme  biraz sorunludur,  ama  daha  sonra  göreceğimiz  gibi  bu da  matematikte  başka  bir  muhteşem  alanın  açılmasına  neden  olmuştur. 

Arap  sayı  sistemi 

Güney  Asya'da  kendisine  yer  edinen  sıfır  oradan Orta  Doğu'ya  geçti.  Buradaki  İslam  alimleri  sıfıra sahip  çıkıp  bugün  kullandığımız  Arap  sayı  sisteminin  bir  kısmını  oluşturdu.  (Bazı  tarihçiler,  sıfırın Hindistan'da  ortaya  çıkışına  gereken  önemi  atfetmek  için  bu  sayı  sisteminin  Hint-Arap  sistemi  olarak  adlandırılmasını  öneriyor.) 

Ne  var  ki  bu  inanılmaz  ruhani  ve  entelektüel başlangıcın  ardından  sıfır  sıkıntılarla  karşılaştı. 
Haçlı  Seferleri'nin  düzenlendiği,  Arap  fikirlerinin, matematikte  bile  olsa  yaygın  şüphe  ve  güvensizlikle  karşılaştığı  bir  dönemde  Avrupa'ya  geçmişti. 

1299'da  Floransa'da  diğer  bütün  Arap  rakamlarıyla  birlikte  sıfır  da  yasaklandı.  Gerekçe  ise  sıfırın kolayca  dokuza  dönüştürülerek,  rakamların  sonuna  birkaç  sıfır  eklenerek  fiyat  şişirme  yoluyla sahtekârlık  yapılmasıydı. 

Üstelik  negatif  sayılara  geçit  olduğu  için  sıfır  tehlikeli  görülüyordu.  Negatif  sayılar  borç  alma  ve verme  olgusunu  meşrulaştırıyordu. 

Sonunda  sıfırın  diğer  bütün  Arap  rakamlarıyla birlikte  kabul  görmesi  15.  yüzyılı  buldu.  O  zamanlar  İngiltere'deki  Oxford  Üniversitesi  yüzyıllardır eğitim  veren  bir  kurumdu  ve  matbaa  yeni  kurulmuştu.  Bunların  ikisi  de  sıfırın  matematikte  bir  fikir olarak  gelişmesine  yardımcı  oldu  ve  bugün  kullanılan  birçok  bilimsel  ve  teknolojik  yönteme  kaynaklık  etti. 

Rönesansın  tetikleyicisi 

17.  yüzyıla  gelindiğinde  sıfır,  Kartezyen  koordinat  sisteminin  temelini  oluşturuyordu.  Bugün  mü- 


n 

u 


hendislikten  bilgisayar  grafiklerine  birçok  alanda hala  bu  sistem  kullanılıyor. 

Bellos'un  çok  iyi  ifade  ettiği  gibi  "Rönesans  aslında  sıfırı  içeren  Arap  sayı  sisteminin  gelişiyle  başlamıştı.  Böylece  aritmetiğin  siyah-beyaz  dünyası birden  muhteşem  renklere  bürünmüştü." 

Fakat  Rönesans  döneminde  sıfır  öylesine  güç kazanmıştı  ki  yeni  ihtiraslara  yol  açmıştı.  Daha önce  sözünü  ettiğimiz  sıfıra  bölünme  meselesine gelelim.  Sıfırı  sıfıra  bölme  düşüncesi  hesabın  temelini  oluşturur.  Hesap  matematikte  değişimi ifade  eder  ve  gelecekte  olabileceklere  dair  öngörülerde  bulunulmasını  sağlar.  Zamanla  değişen  bir şeyin  grafiği  çizilerek  belli  eğilimler  görülebilir  ve sonrasına  dair  tahminlerde  bulunulabilir. 

Hesap,  herhangi  bir  şeyin  zamanla  gösterdiği değişimi  tarif  eder,  borsanın  gidişatından  tutun da  vücutta  ilaç  dağılımına  kadar...  Rakam  olarak sıfır  konsepti  olmadan  bunların  hiçbiri  mümkün değildir. 

O  halde  bu  içi  boş  ama  güçlü  yuvarlağa  tarihte ve  günümüzde  hak  ettiği  değeri  vermek  gerekir. 

i  Hannah  Fry/Bbc  Future 


Sarımsak  kokusu nasıl  giderilir? 


Sarımsak  sevenler  bilir,  kokusu uzun  süre  vücutta  kalır.  Yediğiniz  sarımsaklı  yemeğin üzerinden  24  saat  geçse  bile  kokusu  hala  nefesinizde  ve  terinizde hissedilir.  Hatta  sarımsak  kokmak  için  ağzınıza  sarımsak  sürmüş  olmanız  bile  gerekmez. 

1936  tarihli  Journal  of  the  American  Medical  Association  dergisinde  yayımlanan  bir  makalede doktorlar,  hortumla  midesine  sarımsaklı  çorba  verilen  bir  hastanın  nefesinde  birkaç  saat  sonra  sarımsak  kokusu  geldiğini  yazıyordu. 

Başka  bir  doktor  ise  sarımsak  kokan  hamile  bir kadına  doğum  yaptırdıktan  sonra  bebeğin  de  aynı şekilde  koktuğunu  yazmıştı. 

Sarımsak  çok  miktarda  sülfür  bileşikleri  içerir.  Bu madde  sindirildiğinde  kana  karışır.  Kandan  akciğerlere  geçer  ve  nefes  verirken  ağızdan  dışarı  çıkar. 
Dişlerinizi  istediğiniz  kadar  fırçalayın  gitmez  kokusu;  çünkü  kokunun  kaynağı  ağızdaki  sarımsak 


kalıntısı  değil,  vücudun  içerisinde  gerçekleşen  kimyasal  işlemlerdir. 

Birkaç  yıl  önce  Ohio  Devlet  Üniversitesi'nden Sheryl  Barringer  sarımsakla  yenen  bazı  yiyeceklerin  kokuyu  ortadan  kaldırması  konusunu  araştırdı.  Marul,  hindiba,  kereviz,  patates,  maydanoz, nane,  reyhan,  fesleğen,  mantar  gibi  bazı  yiyeceklerin  sarımsak  kokusunu  giderdiği  biliniyordu. 
Barringer  öğrencileriyle  bunun  neden  ve  nasıl  olduğunu  inceledi. 

Marul,  nane,  elma 

En  çok  işe  yarayan  yiyeceklerin  marul,  nane  ve elma  olduğu  görüldü.  Bunlar  piştiğinde  aynı  et¬ 


kiyi  göstermiyordu.  Demek  ki  bu  yiyeceklerdeki  bazı  enzimler  pişme  esnasında  parçalanıyor  ve  işe  yaramıyordu. 

Sheryl  Barringer'e  göre  özellikle  nane  fenolik  bileşikler  bakımından  zengin.  Nanenin  içerdiği  rosmarinik  asit  sarımsaktaki  sülfür bileşiklerine  tutunarak  kokusuz  bir  molekül oluşturmaya  yarıyor.  Elmada  da  benzer  maddeler  olsa  da  daha  düşük  seviyede  bulunuyor.  Fakat  maruldaki  fenolik bileşikler  yeşil  çaydakinden  de  az çıkmıştı. 

Kokuyla  hastalık  teşhisi 

Henüz  tümüyle  anlaşılamayan  bu  kimyasal dansla  sarımsak  kokusu  asgariye  indirilebilir. 
Ama  unutmayalım  ki,  istediğiniz  kadar  koku  giderici  işlemlere  tabi  tutun  insan  yaşayan,  nefes alıp  veren  bir  kimya  fabrikasıdır. 

Bilim  insanları,  soluk  verirken  çıkan  molekülleri  inceleyerek  akciğer  kanserini  teşhis  etme¬ nin  ne  kadar  mümkün  olduğunu  anlamaya çalışıyor.  Kan,  idrar  ya  da  doku  örneklerindeki kokuları  inceleyen  elektronik  koku  alma  cihazlarıyla  yumurtalık  kanseri  ya  da  beyin  zedelenmesi  gibi  hastalıklara  özgü  uçucu  moleküllerin tespit  edilip  edilemeyeceği  araştırılıyor.  ◄  Bbc 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Yaşama  yeniden  soluk  verelim 


•  Roni  EYLEM 

Biz  kadınlar  bu  8  Mart'ı  yaşlı  dünyamızın  faşizmle  boğuştuğu  bir  dönemde  karşılıyoruz.  Tek  adamlar  dünyamızı  karalara kaplayarak;  suyunu,  toprağını,  havasını,  ağacını,  çocuğunu,  kadınını,  gencini,  yaşlısını  hayata  dair  her şeyi  ama  her  şeyi  kullanıyor,  sömürüyor.  Dünyanın birçok  yerinde  kâh  kovboy,  kâh  cübbeli,  kâh  buz  suratlarla  karşımıza  çıkan  bu  maskeliler,  hayatlarımızı cehenneme  dönüştürmek  için  bizden  çaldıklarıyla, bir  an  bile  durmadan  sömürdükçe  sömürüyorlar. 
Alınterimize,  aşımıza,  ekmeğimize  birinci  ve  ikinci doğamızda  olan  tüm  zenginlik  ve  güzelliklere  hiç utanmadan,  arlanmadan  el  koyuyorlar.  Sonra,  sahte demokrasi  retorikleri  ve  mizansenleriyle  bu  çürümüş-kokuşmuş  dibe  vurmuşluğu  hepimize  parlak tepsilerde  sunmaya  çalışıyorlar.  Kuruttukları  dereleri,  kestikleri  ağaçları,  üzerine  asfalt  döktükleri  ormanları,  asit  yağmurlarına  dönüştürdükleri havamızı,  doymak  bilmeyen  kâr  hırslarının  kurbanı haline  getiriyorlar. 

Savaş  baronlarının  elindeki  dünyamızın  her  gün bir  yeri  yanıp  tutuşuyor,  dumanların  içinde  kayboluyor.  Ve  daha  yanan,  parçalanan,  tanınmaz  halde  olan bedenler  sokakların  ortasında,  harabelerin  içindeyken,  gözyaşları  henüz  kurumamış,  yaralar  kabuk bağlamamışken,  birden  şehirlere  giren  imar  canavarları...  Yıktıkları,  harabeye  çevirdikleri  hanelerimizin  yerine  paradan  kuleler  dikmek  için  yıktıkça yıkıyor,  parçaladıkça  parçalıyor.  Adeta  toplumun  belleğinden,  aklından,  duygusundan  ve  yaşanmışlıklarından  intikam  alırcasına... 

Kanla  beslenen  savaş  tanrıları  dünyanın  mazlum halkları  ve  kadınlarının  topraklarını  talan  ettiklerinden,  yollara  düşen  genç  kadınlar,  oğullar  ve  analar nelerle  karşılaşmıyorlar  ki...  Tek  adamların  dünyasında  toprağından,  ülkesinden  kopana  reva  görülen köksüzlük,  başkalaşım  ve  köleliğin  en  katmerli  halidir. 
Kadınların  ocağına  ateş  düşürenler,  gözlerinin  nuru oğullarını  savaşa  sürenler,  onlara  ölümü,  kızlarına  satılmayı,  hizmetçi  olmayı  helal  bellerler.  Bizi  denizlerde  boğduranlar,  postallarıyla  kafamızı  ezip  şelfi çekenler,  cesedimize  bile  zulüm  eden  zalimlere boyun  mu  eğeceğiz?  Kadın  emeği  ve  duygusuyla  kurulmuş  dünyamızı  bu  zalimlerin  ellerine  mi  bırakacağız?  Yaşamın  kurucusu  ve  öznesi  olan  kadına düşen,  yeniden  dünyasına  sarılmak  ve  elinden  almış olana  yeniden  sahip  çıkmaktır!  Yaşama  ilk  soluk  verenin,  doğayla  dostluk  kuranın,  hayvanla  arkadaş olanın,  insanı  gıdayla  tanıştıranın  yeniden  tanrısal rolüne  dönmesi  gerek.  Kadın  o  kutsal  nefesi  bir  daha üflemeli  ve  yaşamı  yaşanılır  kılmalıdır.  Yoksa  hayat, yoksa  dünya,  yoksa  tabiat,  yoksa  çocuklarımız  elimizden  kayıp  gidecek.  İsyana  kalkıp,  özgürlüğü,  demokrasiyi  örmezsek;  erkek  hegemonyasının çarkında  dişli,  hizmetçi,  karı  ya  da  iktidarın  gölgesini süsleyen  süs  bitkisi  ve  onun  sönmüş  yıldızları  olacağız.  Aslında  sermayenin  yaldızlı  baş  tacı  olmakla  hamalı  olmak  arasında  bir  fark  yok.  Biri  kendini  ve başkalarını  kandırıyor,  diğeri  de  aldatan  erkek  çarkı¬ nın  değirmenine  su  taşıyor.  O  halde  dayanışalım, emeğin  metalaşmasına  ve  metaların  kraliçesi  olmaya  karşı... 

İksir  mücadele  etmektir 

Başımıza  zulüm  yağdıran  bu  zalimleri  durduracak  olan  kadınlardır.  Bundan  yüz  yıl  önce  nasıl  bizi yakanları,  biz  mücadele  ateşimizle  yakmışsak,  şimdi de  ele  ele  vermeli,  kolları  sıvamalı  ve  bu  zalimlere meydan  okumalıyız.  Mücadele  ve  örgütlülük  özgürce  varolmamızın  iksiri  ve  vazgeçilmezidir.  Başka yol-yordam  yok,  başka  hayat  yok.  Biz  kadınlar  insanlığa,  dünyaya  verdiğimiz  emeğe  sahip  çıkmalıyız. 
Bizim  olanı  bizden  alanlardan  hesap  sormalı,  şaha kalkmalıyız.  Zorba  ve  sömürgen  erkek  tekelciliği  olan kapitalizm  ve  ulus  devlet  faşizmine  karşı  örgütlü  gücümüzle  karşı  durmazsak,  tekliğe  dayalı  homojen, hegemon  erkek  erki  yaşamın  ve  dünyanın  sonunu getirecektir. 

Unutmayalım;  bu  erki  yaşatan,  karılaştırma  ile geliştirilen  köleliktir.  Köleliğin  geni  karılaştırmadır,  o yüzden  karılaşma  sanıldığı  gibi  salt  bir  cinsiyetçi  obje değildir.  Karılaşma  özde  sosyal  bir  özelliktir.  Toplumun  bir  bütün  olarak  karılaştırılması  sistemin  yürümesi  için  gereklidir.  İktidar  erkeklikle  özdeştir.  O zaman  toplumun  karılaştırılması  kaçınılmazdır. 
Çünkü  iktidar  özgürlük  ve  eşitlik  ilkesini  tanımaz.  İktidarla  cinsiyetçi  toplum  arasındaki  benzerlik  özseldir.  Cinsiyetçi  ideolojiyle  toplum  köleliğe  açılmıştır. 
Cinsiyetçilik  en  az  milliyetçilik  kadar  iktidar  ve  ulus devlet  üreten  bir  ideolojidir.  Erkek  egemen  için  kadın cinsiyeti  üzerinde  her  tür  ihtirasını  gerçekleştirdiği bir  obje,  bir  nesnedir.  Tüm  iktidar  ve  devlet  ideolojileri  ilk  kaynağını  cinsiyetçi  tutum  ve  davranışlardan alır.  Kadın  köleliği  olmadan  hiçbir  kölelik  biçimi  gelişme  ve  yaşama  şansına  sahip  değildir.  Bu  kanun böyle  olduğu  için  kadınların  kurtuluşu  toplumun  kurtuluşu  ve  özgürlüğüdür.  Kadınlara  ve  topluma  kanıksanmış,  içerilmiş,  bu  kölelik  kodlarıyla  mücadele halinde  olmazsak  ve  bu  savaşı  örgütlenmiş  bir  be¬ 


Kadınların  mücadelesi sistem  içi  olamaz 


Kapitalizmi  eleştirmek  sadece  onun  faşist  tek adam  diktatörlüklerine  karşı  başkaldırı  değildir. 
Evet,  bu  tek  adamlar  bize  ait  olan  her  şeye  karışıyorlar.  Kaç  çocuk  yapacağımıza,  çocuğumuzu  nasıl doğuracağımıza,  nasıl  güleceğimize,  nasıl  giyineceğimize,  nereye  ait  olduğumuza,  nerede  çalışacağımıza  özcesi  bizim  yaşamımıza  dair  her  şeyi  işgal  ve kırım  söz  konusu...  O  yüzden  bu  adamların  sadece tekliğine,  faşist  karakterlerine  karşı  olmak  yetmiyor. 
Bu  adamlar  doğanın,  kadınların,  toplumların,  mazlumların  sınırsızca  sömürüldüğü,  durmadan  çalıp çırpan,  gözü  doymayan  bir  sistem  içinde  var  oldular,  iktidarlaştılar.  Dolayısıyla  en  eski  sömürge  olan kadınların  sistem  karşıtı  anti-kapitalist 


ruh  ve  bilinci  taşımaya  yeminli  olması  ve  sistem  dışı yaşaması  gerekir. 

Özgürlük,  demokrasi,  toplumsal  kültür  ve  ahlakın  değerleriyle  bilenmiş  kadın  paradigması,  çağın en  büyük  kurtarıcısı  niteliğindedir.  Bu  paradigmanın aktivistleri,  öncüleri  özgürlük  ışığı,  bilinci  ve  inancıyla dolu  dolu  olamazlarsa  dünyayı  değiştiremez,  kadınları  ve  toplumları  kurtaramazlar.  Erkek  egemen  buhranı,  felaketi  ve  zehri  söküp  atmak,  dünyayı değiştirmekle  özdeştir.  Kapitalist  moderniteye  göbekten  bağlı  olmakla,  kangrene  dönüşmüş  toplum ve  kadın  sorunları  hiçbir  çözüm  bulamaz.  Göbek  bağını  kesip,  yaşam  tarzımızı  değiştirdiğimiz  an  özgürlüğün  yolunda  ilerler,  en  derin  kölecil,  kötücül esaretlerimizden  kurtulmuş  oluruz.  Modernizmin sahte  yanılsamalı  bireyci  özgürlük  arayışlarından,  girdaplarından  kopamazsak,  ne  kendimizi  değiştirir,  ne de  sistemi  alt  ederiz. 


Çivileri  gevşetmenin  değil sökmenin  zamanı 


Dünyanın  her  yerinde  milliyetçi,  sağ-muhafazakâr  totaliter  rejimler  gelişti.  Bu  rejimlerin  ilkelden  el attıkları  yer  kadınların  yaşam  alanları  oldu.  Buna karşı  kadınların  özellikle  de  Trump  yönetimine  karşı "ben  adaletim,  ben  insanım,  kadın  hakları  insan  haklarıdır"  sloganları  etrafında  oldukça  göz  kamaştırıcı, son  derece  renkli  eylemsellikleri  gelişti.  Sokağa  dökülmek,  faşizmi  yarmak  ve  o  çirkin  yüzünü  pul  pul dökmektir.  Faşizm;  kadınların  başını  çektiği  dipten gelen  dalganın,  onların  sonunu  getireceğini  bilir.  O yüzden  kadınlara  karşı  o  kadar  saldırgan,  o  kadar  vicdansız  ve  pervasızdır.  Demek  istediğim;  sokağa  dökülmelerimiz  ulus  devletin  son  durağı  olan  faşizmin gözünü  korkutabilir,  biraz  eteklerini  tutuşturabilir. 
Ama  biz  kadınların  bu  vahşi  düzenin  gözünü  çıkarmamız,  bedenini  çökertmemiz,  beynini  yerle  bir  etmemiz  ve  kirli  ruhunu  dibe  vurmamız  gerekir.  Bunun için  bu  8  Mart'ta  mücadelemizi  süreklileşen,  seller sular  gibi  coşan  bir  örgütlülük  gücüne  dönüştürmemiz  şarttır.  Kadının  özgürlük  mücadelesi  buna  evrilmezse,  erkek  egemen  düzenin  sadece  çivilerini bazen  gevşetmiş  oluruz.  Oysa  bu  kan  sevici,  kadın  ve doğa  düşmanı  düzenin  çivilerini  sökmeli,  mücadele direncimiz  ve  azmimizin  alınterinde  faşizmi  boğmamızın  zamanıdır. 


Ölümcül  kaderi öz  savunmayla  değiştiririz 


Saman  alevi  gibi  olursak,  faşizmin  ateşine  sadece  su  serperiz.  Oysa  bizim  her  gün  kadınları  katleden,  tecavüz  eden,  en  ağır  koşullarda,  en  az ücretle  köleleştiren,  evrenin  en  harika  varlığı  olan kadına  ya  köleliği  ya  da  ölümü  reva  gören  bu  düzeni  söküp  atmamız  gerekir.  'Sırtımızdan  sopayı karnımızdan  sıpayı  eksik  etmeyen'  bu  zalim  düzene  karşı  bizi  bizden  başka  kurtaracak  bir  güç yoktur.  Kadına  karşı  şiddet  kanıksanmış,  cinsiyetçi  kodlardan  kaynaklı  sıradanlaşmış,  normalleşmiş  durumdadır.  Vatan  için  ölen  erkek değerlidir.  Her  gün  katledilen  kadının  ölümü  kaderdir.  Milliyetçilik  zehriyle  her  gün  savaş  naraları  atan  diktatörlerin  söylemleriyle  yetişen nesillerin,  en  alttaki  tezahürü  kadını  katletmekle  doymayan,  lime  lime  doğrayan  korkunç haldir.  Kadını  namusu  olarak  gören,  cinsel  obje gözüyle  bakan  bu  ölümcül  zihniyetin  sonuçları kadın  cinayetleri  ve  şiddetidir.  Kadını  erkeğin teröründen  kurtaracak  olan  özgücüyle  sağlayacağı  öz  bilinci,  öz  iradesi,  öz  örgütlenmesi ve  öz  savunmasıdır.  Bu  yazgıyı  bize  çizenlere karşı  kendi  yazgımızı  çizmeli.  Sadece  ve  sadece  özgürlükle  sözleşerek,  özgürlüğe  büyük bir  inanç  ve  iradeyle  kenetlenmeliyiz. 


Korumasız  olmak  gaflet  ötesi 


Kimseden  bizi  korumasını  beklemeden, kendimizi  öz  gücümüzle  korumalıyız.  Savunmasız  tek  bir  canlının  olmadığı  bir  evrende  en  fazla  saldırıya  maruz  kalan  bir varlığın  bu  denli  korumasız  olması  gafletin ötesinde  yaşamı  bilmemekle  bağlantılıdır. 
Yaşama  can  verenin  hali  bu  olamaz.  Hâlbuki  doğayı,  çocuklarını,  hanesini,  toplumunu  korumayı,  kadın  olmaktan  kaynaklı en  çok  kadınlar  bilir.  Erkek  egemen  sistem  ve  zihniyet  bizi  güçsüzleştirdiği,  bizi bize  karşı  düşman  kıldığı  için  bu  haldeyiz. 
Yoksa  böyle  değildik,  yoksa  tarihe  böyle geçmemiştik.  Zaten  yüzyılın  kadın  devrimi  Rojava  deneyimi  de  kadınların  kendilerini  tecavüz  ordusu  DAİŞ'e  karşı  nasıl muhteşem  ve  efsanevi  bir  şekilde  savunduğunun  ispatıdır.  Uzaklarda,  soyut âlemlerde  savunmayı  aramanın  âlemi yok.  Gözümüzün  önünde,  burnumuzun  dibinde  mükemmel  deneyimlerle dolu  bir  hazine  var.  Sadece  görelim, bakalım,  örnek  alalım. 


dene  kavuşturamazsak,  özgürlüğe  yol  alamayız. 
Kadın  mücadelesinin  ruhu  özgürlük,  bedeni  ise  öz güce  öz  iradeye  dayalı  örgütlenmedir. 

Bunun  için  ilk  örgütlenmenin  kurucusu  olan  kadının  öz  iradesi,  eyleyişi,  özgün-özgür  kimliğiyle  örgütleşmesini  oluşturma  zamanıdır.  Varolma  ve özgürleşmenin,  örgütlenmeyle  arasındaki  ilişki  ontolojiktir.  Örgütsüz  toplum  ve  kadın  bir  hiçtir.  Hiçliğin güç  oluşturduğu  ve  mücadele  kulvarına  girdiği  de görülmemiştir.  Karşımızda  her  yönüyle  muazzam  kurumlaşmış,  yapısallaşmış,  toplumu  adeta  bir  ahtapot  gibi  saran,  her  hücresine  nüfuz  eden,  korkunç tahakkümcü  bir  sistem  gerçekliği  vardır.  Buna  karşı elbette  kendi  renklerimizi,  farklılıklarımızı,  erkek  aklının  baskıcı,  ezici,  boğucu  hükümranlıklarına  aldırmadan,  sere  serpe  ortaya  koyabiliriz.  Şarkılı,  türkülü ezgili,  rengarenk  içinde  olmak  bize  has  olandır,  özümüzdür.  Monotonluğa,  tek  sesliğe,  grileşen  yaşama karşı  capcanlı  olmak  güzelliktir,  zenginliktir.  Ama  yeterli  değildir...  Sadece  sazla,  sözle, dansla  yollara  çıkmak,  sokaklara  dökülmek  bu  devasa organize  aklı  ve  tekelciliği söküp  atamaz.  Erkek  devleti¬ nin  aklını,  sistemini  toplumların  ve  kadınları  üzerine  ur  gibi çöken,  emeğini  emen  gerçeğini  abartmak  ya  da  gözümüzde  büyütmek  için  bunları sıralamıyorum.  Burada  kast edilen  bu  özgürlüksüz,  eşitsiz düzene  karşı  özgücümüze  dayalı  mücadele  enstrümanlarımızı,  argümanlarımızı  örgütlü ve  güçlü  kılmaktır. 


Amansız  bir  direniş 


Kadın  sorunsallığı  dünyanın neresinde  olursa  olsun  cinsiyetçi ideolojiden  kaynaklı  birbirine benzerdir,  hatta  aynıdır.  Kendisine 
"en  benim,  en  biriciğim,  en  uygarım"  diyen  ülkelerde  bile  kadına karşı  şiddetin,  tecavüzün,  eşitsizliğin  haddi  hesabı  ölçülemez.  Erkek egemenliğinin  mayası  olan  cinsiyetçiliğin  ırkı,  rengi,  vatanı  ve  katmanı  yoktur.  Bir  erkek  ideolojisi olan  cinsiyetçiliğin  öznesi  erkek  egemenliği,  nesnesi  ise  kadın  ve  karılaşan  toplumdur.  O  yüzden  faşizmin kurucusu  Hitler  'halklar  kadın  gibidir' demiştir.  İktidarın  çobanları  için  sürüleşen  topluma  ve  sürüleştiren  kadına  ihtiyaç  vardır.  Kadına  biçilmiş erkek  kanunlarının  özü  ve  uygulanış biçimi  ezel-ebed  hükmündeki  ilahi  kanunlardır.  Değişmez,  esnemez,  sadece hükmünü  icra  eder. 

İşte  bu  kanunlara  karşı  özgür  kadını ve  özgür  toplumu  geliştirmeyi  bir  ibadet  biçiminde  ele  almak  ve  bunun  için amansız  bir  mücadele  ve  örgütlenme içinde  olmak  gerekir.  Mücadele  ve  örgütlenmenin  başarı  ölçüsü  dayandığı  fikirsel,  zihinsel  ve  felsefik  hattır. 
Paradigması  demokratik-  ekolojik-  toplumsal  özgürlükçü  olanın  yürüyüşü,  örgütlenme  tarzı,  toplumu  ve  kadınları etkiler,  sürükler.  Kadın  kadın  olmaktan kaynaklı  binyıllardır,  bilim,  felsefe  ve  siyaset  alanından  eril  aklın  son  derece  kurnaz yalan  ve  hile  dolu  operasyonlarıyla  sadece uzak  tutulmamış;  girişi  günah,  yasak  ve haddini  bilmezlik  olarak  hükme  bağlanmıştır.  Bu  kadına  girişi  yok  sayılan  alanlara  karşı feminist  hareketin  önemli  bir  mücadelesi ve  kazanımı  oldu.  Hem  kadın  haklarının insan  haklarıyla  eşitlenmesi,  hem  örtük olan  kadın  sorunsallığının  gün  yüzüne  çıkması,  hem  de  akademik  dünyada  kadınların yer  alması  bağlamında  feminist  hareketin başarısından  söz  etmek  mümkündür.  Fakat bu  kurumlaşma  günümüzde  akademik  disiplinlerin  sınırlarında  seyreden,  toplumun  ve kadınların  özgürlüğünü  amaçlayan  projelerden  kopuk  bir  haldedir.  Feminist  hareketin  örgütlenme  tarzı  ve  akademik  ağları  bir zamanlar  kendilerine  hayat  veren  tabandan uzaklaşmış,  ilgi  odakları  ve  dinamizmlerini  kaybetmişlerdir.  Kuşkusuz  kadınların  özgürlük  mücadelesi  içinde  bu  hareketlerin  hem örgütlenme,  hem  mücadele,  hem  de  düşünsel formasyon  açısından  kazandırdığı  çok  değerli  ve anlamlı  deneyimler  vardır.  Bu  deneyimleri  sistem  karşıtı  bir  mücadeleye  evriltmenin  zamanı çoktan  geçmiştir.  Sosyal  uçurumları  derinleştiren herşeyin  üzerine  bir  fiyat  etiketi  yapıştıran,  hayatın  her  alanını  kendi  girdabına  çeken  zincirlerinden  boşanmış  kapitalizmin  eleştirisini  yapmaya ve  alternatif  geliştirmeye  ihtiyaç  vardır. 


Mart  2017 


1 1  ahırlısın,  şefkatlisin,  koruyucusun,  bağışlayansın,  cansın,  canansın,  annesin"  diye başlayan  bir  çok  8  Mart  Kadınlar  Günü mesajı  okudum.  Biliyorum  ki  okumalarımı  biraz daha  derinleştirsem  aynı  minvalde  uzayıp  giden  kocaman  bir  liste  çıkacak  karşıma.  Bu  noktada  içi  boşaltılmış,  ciddi  bir  anlam  ve  kavram  kargaşasıyla  karşı karşıyayız.  Çünkü  eril  zihniyetle  yapılmış  olan  bu  güzellemelerin  hayatta  anlamlı  bir  karşılığı  yoktur.  Aksine  güzellemelerle  öldürmenin  bir  erk-erkek yaklaşımı  olduğunu  bilmek  gerekiyor.  Bu  yönlü  eril aklın  sloganlaştırdığı  bir  çok  duygu  ve  düşüncenin toplumdaki  kadın  düşmanlığını  daha  da  geliştirdiğini  biliyoruz.  Yine  kadın  cinayetlerini  tahrik  ve  teşvik  ettiğini  de...  Biliyoruz  ama  neden  kendi çocuklarımızı  sistemin  bağrında  birer  kadın  düşmanı  ve  katili  olmasını  engelleyemiyoruz.  Bunun için  Ortadoğu  ve  dünya  kadınları  olarak  yeterli  bir birikim,  deneyim  ve  mirasa  mı  sahip  değiliz?  Yoksa politik  amaç  ve  hedefler  konusunda  daha  stratejik sorunlarımız  mı  var? 

Burada  bir  çok  mücadele  deneyimini  arkasına alan  Kürt  Kadın  Hareketi'nin  40  yıllık  savaş  ve  direniş  geleneğini  incelemekte  fayda  var.  Özellikle  jineoloji  ile  zirve  yapan  özgürlük  hareketinin  bilimsel ve  kuramsal  mücadele  birikimi  kadın  kurtuluşu  açısından  neyi  ifade  ediyor?  Yine  sistemle  mücadelede önceliklerimiz  ne  olmalıdır?  gibi  sorulara  verilecek yanıtlar  önemlidir. 

Kadın  Kurtuluş  Hareketi  önemli  bir  çıkış  olarak, sömürgeciliğin  resmi  tarih  anlayışıyla  ciddi  bir  hesaplaşmayı  önüne  koymuştur.  Bu  Kürt  kadınları  için önemli  bir  çıkış  noktasıdır.  Çünkü  resmi  tarih  kadın açısından  mayınlı  bir  tarla  gibidir.  Her  anı  kadında patlayan  ve  her  anı  kadın  imhasına  dayanan...  Tarihte  bu  noktada  ders  çıkarılması  gereken  sınırsız eğitici  ve  öğretici  yaşanmışlık  vardır.  Herhangi  bir tarih  kitabını  elinize  aldığınızda  göreceksiniz  ki  her satırı  kadın  açısından  ayrı  bir  tehlike  sinyali  veriyor. 
Neden,  çünkü  kadın  anlam  ve  maneviyat  olarak yok  hükmündedir.  Tüm  savaşların  ve  zaferlerin  sadece  ganimeti  konumundadır.  Dolayısıyla  yazılı tarih  egemenlerin  tarihidir.  Buna  karşı  mücadele eden  Ortadoğu  ve  dünya  kadınları  olarak  en  örgütlü  ve  iddialı  halimiz  bile  dağınık  ve  parçalıdır.  Bu durum  sömürgeci  güçlerin  kadına  karşı  olan  iştahını  daha  da  kabartıyor. 

Kadın  mücadelesi  ve  erkek  kuşatması 

Yıl  1857.  ABD'nin  New  York  kentinde  bir  dokuma fabrikasındaki  kadınların  örgütlü  direnişi  patronları şoke  etmiştir.  Bu  kolektif  direniş  sayesinde  kazanılan  haklar  nedeniyle  8  Mart  Dünya  Emekçi  Kadınlar Günü  ilan  edilir.  "Eşit  işe  eşit  ücret"  sloganı  altında greve  gitme  kararı  alan  40  bin  dokuma  işçisinin daha  iyi  şartlarda  çalışma  talebini  güçlü  bir  eylemle ortaya  koyması  kadın  hakları  mücadele  tarihinde bir  dönüm  noktasıdır. 

Burada  patronlar  büyük  korku  ve  panik  içerisinde yükselen  kadın  dayanışmasını  engellemek  ve  kolektif  iradesini  kırmak  için  fabrikanın  kapılarına  kilit  vururlar.  "Şüpheli"  bir  şekilde  fabrikada  büyük  bir yangın  çıkartılır.  Eylem  alanı  bir  anda  yangın  yerine dönüşür  ve  ne  yazık  ki  bu  yangında  129  eylemci  işçi kadın  yanarak  can  verir. 

Olay,  kadınların  örgütlü  bir  irade  olarak  ortaya 


çıkması  ve  sisteme  değişim  talepleriyle  yüklenmesi olayıdır.  Kapitalist  sistem  dünyanın  neresinde olursa  olsun  ezilen  halkların,  en  önemlisi  de  kadınların  özgürlük,  düşünce  ve  eylemlerinin  örgütlü  gelişiminden  büyük  korku  duyar  ve  en  vahşi  şekilde bastırarak  cezalandırır.  Bunun  için  demokratik  uygarlık  güçlerini  her  zaman  uçurumun  kıyısında  ve kuşatma  altında  tutmak  ister.  Ancak  sistemin  cins olarak  kadınla  davası  daha  köklü  olduğu  için  kadını uçurumun  kıyısında  tutmayı  değil  de  dibine  düşürüp  varlığını  ve  tarihini  en  acımasız  bir  şekilde  baskıya  tabi  tutar.  Varlığı  imhayla  karşı  karşıya  bırakılan kadın,  kendi  hakikatinden  koparılır.  Artık  dünya  ezel ve  ebed  erkeğin  dünyasıdır!  Erkeğin  bu  ezel  ve ebed  dünyasında  kadının  gölgesi  bile  uğursuzluk, kötücül  ruh  sayılır.  Kadın;  üzerine  serpilen  ölü  toprağın  ve  beş  bin  yıllık  sınıflı  toplum  enkazının  altında  nefessiz  bırakılır. 

Erkeğin  5  bin  yıllık  korkusu 

Egemen  sistem,  alt  toplum  olarak  gördüğü  halklara,  kadın  ve  çocuklara  kendisini  mutlak  anlamda kabul  ettirmek  ister.  Çünkü  üst  toplum  beyni  alt toplum  ise  gövdeyi  ifade  eder.  Dolayısıyla  gövdeyi taşımak  için  her  zaman  beyne  ihtiyaç  vardır.  Ancak bu  dayatma  üst  boyutlara  taşındığında  toplumsal çelişki  ve  çekişmeler  yerini  çatışmaya  ve  büyük  kırılmalara  bırakır.  Bu  süreçlere  toplumsal  kaos  süreçleri  denir.  Bu  alt-üst  oluştan,  ezilen  halkların ve  kadınların  yararına  güçlü  birtoplumsal  devrim  de  çıkabilir,  ancak  tersi  de  mümkündür. 

Bu  açıdan  ilk  toplumsal  devrimi  gerçekleştiren  kadınların  aradan  geçen  bin  yıllara  rağmen  tarih  sahnesinde  hak  ettiği  yeri  ve  değeri yeniden  kazanmak  için,  doğru  bir  anlayışla kadın  bilimi  olan  jineoloji  etrafında  güçlü  bir  örgütlenmeyi  sağlamaları  elzemdir.  Aksi  uçurumun dibidir.  Çünkü  partriyarkal  (ataerkil)  zihniyetin  bin yıllardır  kadına  layık  gördüğü  yer  çukurdur.  Buradan yola  çıkarak  ataerkil  sistemin  kadına  düşmanca  yaklaşımının  altındaki  gerçeği  daha  iyi  görebiliriz.  Örneğin  devletçi  sistemin  kadın  aydınlanmasından duyduğu  korkunun  arka  planında  kadının  neolitik devrim  (İlk  yerleşik  yaşam  kültürüne  öncülük  eden kadın  rönesansı)  gerçeği  vardır.  Dolayısıyla  günümüz  kapitalist  modernitenin  kadın  düşmanlığının kökleri  insanlık  tarihinin  başlangıcında  gizlidir. 

21.  yüzyılın  en  postmodern  çağındayız.  Ancak  kadına  dair  yaşanan  tartışma  ve  uygulamalara  baktığımızda  hala  18001ü  yılların  zihniyetine  çakılı  kaldığı gerçeğine  tanık  oluyoruz.  Bu,  insanlık  açısından büyük  utançtır.  Son  yıllarda  çıkartılan  tecavüz  yasalarıyla  artan  kadın  cinayetleri  ve  kadına  dair  sürekli üretilen  yeni  suç  kategorileri  özellikle  üzerinde  durulması  gereken  hususlardır. 

Bu  nedenle  8  Mart  2016  ile  8  Mart  2017  tarihleri arasında  kadınlar  açısından  önemli  olan  bazı  olayları  burada  kısaca  özetlemeye  çalışacağız. 

Özellikle  Kürdistan  ve  Ortadoğu'daki  savaşların tırmanması,  ayrımcılık,  şiddet  başta  Kürt  kadınları olmak  üzere  coğrafyamızda  yaşayan  diğer  bütün kadınların  hayatını  tehdit  etmektedir.  "Kürt  sorunu" denen  ancak  temelde  Kürdistan'ın  sömürülmesine sebep  olan  tüm  dinamikleri  harekete  geçirerek,  kadınların  hayatını  daha  da  büyük  bir  şiddet  sarmalına  sokulmaktadır.  Zira  böylesi  durumlarda 


kadınların  özgürlük  mücadelesi  hep  ikinci  plana  itilir.  Güç  ilişkileri  daha  çok  kadınların  aleyhine  işlemeye  başlar.  Burada  devletin  kadınların  yasal haklarının  geri  alınması  konusundaki  girişimleri  bize kazanımlarımızın  ne  kadar  büyük  bir  tehlike  ve  tehdit  altında  olduğunu  gösteriyor. 

Kadın  kazan  imla  rina  saldırı 

Örneğin;  Mayıs  2016'da,  kısa  adıyla  TBMM  Boşanma  Komisyonu,  hükümetin  kadın  haklarıyla  ilgili atacağı  adımları  tüm  açıklığıyla  gözler  önüne  sermiştir.  Kasım  2016'da  TBMM'deki  torba  yasa  kapsamında  cinsel  suçlara  ilişkin  maddeler  değiştirildi. 
Bu  süreçte  kız  çocuklarının  ve  ebeveynlerinin  üzerine  kurulan  toplumsal  baskı  erken  evlendirilmelerinin  önünü  açtı.  Yine  aynı  torba  yasa  kapsamında toplumsal  baskıyla  kendisine  şiddet  uygulayan  erkekler  ile  evlendirilmelerinin  önünü  açacak  bir  yasa maddesi  de  oylama  için  teklif  edildi  ancak  kadın  kamuoyundan  gelen  büyük  tepki  üzerine  geri  çekildi. 
Fakat  başkanlık  sisteminin  gelmesiyle  bu  türden  yasaların  ard  arda  gele¬ 


ceğini  tahmin  etmek  zor  değil.  Örneğin,  başkanlığın ilk  icraatlarından  birinin  kürtajın  yasaklanması  olabileceği  veya  kendisine  tecavüz  eden  kişi  ile  evlendirilmesi  olayının  yasalaşacağı  kanısı  toplumun büyük  bir  kesimine  hakimdir. 

"TÜRKİYE  BÜYÜK  ERKEK  MECLİSİ"  kararlarıyla  yaşanan  bu  hak  ihlallleri  bize  fiilliyattaki  durumun resmi  belgesini  sunmaktadır. 

Dolasıyla  bugün  tıkanan  sistemin  yaşadığı  tüm krizlerin  kökeninde  kadına  yanılgılı  ve  inkarcı  yaklaşım  vardır.  Çünkü  kadın  özgürlüğüne  yaklaşım  yaşama  ve  topluma  olan  yaklaşımı  da  belirler.  AKP  ve Erdoğan'ın  anti-demokratik  zihniyeti  Türkiye'deki bazı  parametreleri  kendi  lehine  değiştirse  de,  kendini  "baş  edilmesi  gereken"  kadınlarla  mücadelede büyük  bir  teşhiri  yaşamaktan  kurtaramamıştır.  Erdoğan  zihniyeti  kadını  her  zaman  korku  duyulan, yıkıcı  bir  elk  (öcü)  olarak  göstermiştir.  Bu  noktada devletin  son  bir  yıllık  kadın  politikası  bize  şunu  gösteriyor;  devlet  krizden  çıkmak  ve  toplumsal  muhalefeti  bastırmak  için  yine  kadın  özgürlük mücadelesini  hedef  alıyor.  Çünkü  toplumsal  muhalefete  öncülük  edenin  kadınlar  olduğunu  biliyor. 
Bunun  için  bir  yandan  toplumda  ortak  bir  düşman 


algısı  oluşturmaya  çalışırken  diğer  yandan  ise  kadını  pasif,  etkisiz  hale  getirerek  kendine  bağlamaya çalışıyor.  Örneğin  15  Temmuz  sonrası  hükümetin ilan  ettiği  OHAL  kapsamında  26  kadın  derneği  ve 65'e  yakın  DBP  belediyesi  kadın  danışma  merkezi kapatıldı...  Yüzlerce  ve  hatta  binlerce  kadın  aktivist rehin  alınarak  ceza  evlerine  konuldu.  Kürdistan'daki  belediyelerin  Kadın  Politikaları  Daire  Başkanlıklarına  erkek  kayyum  atanarak  ironik  bir şekilde  kadın  perspektifinden  yapılan  çalışmalara müdahale  edildi. 

Elbette  ki  kadını  sürekli  taciz,  tecavüz  ve  şiddet olaylarıyla  ele  almak  doğru  değildir.  Ancak  gelişmeler  bu  yönlü  olduğu  müddetçe  de  bunu  görmemek de  gerçeği  çarpıtır  kanısındayız.  Kadın  cinayetlerinin çok  sistemli  bir  şekilde  ön  plana  çıkarıldığı  haberler, TV  programları  izliyoruz.  Bu  durum  kadına  karşı açılmış  ve  ustaca  uygulamaya  konan  bir  özel  savaş taktiğidir.  Kınıyormuş  gibi  görünüp  ama  özünde kadın  cinayetlerini  teşvik  etme,  meşrulaştırma  ve erkek  kültürünü  yayma  vardır.  Çok  sinsice  erk  ve  erkekliğin  gücünü  gösteren  egemen  bir  stratejidir  bu. 
Bunu  en  iyi  IŞİD  örneğinde  görebiliriz.  Kullanılan taktikler  bize  karşı  karşıya  bulunduğumuz  kültürel kodların  aynı  olduğunu  göstermektedir.  Çünkü  tecavüz  ve  şiddet  üniformalı  erkek  kültürün  vazgeçilmez  bir  parçasıdır. 

Rojava'da  canlanan  tarih 

2016'  yılı  boyunca  kadınlar  Varto'da, Cizre'de,  Nusaybin,  Silopi,  Sur'da  öz  yönetim direnişlerinin  en  ön  saflarda  yer  aldılar.  21. 
yüzyılın  2016  yılı  böylelikle  insanlık  hafızasına  Kürdistan'daki  kadın  direnişleriyle  kazınmış,  mücadele  geleneğine  yeni  bir  direniş halkası  eklenmiştir.  Erdoğan  hükümetinin  kadına  karşı  takındığı  saldırgan  tutumun  altındaki gerçek  işte  budur. 

Bu  tutum  kendisini  Rojava'ya  yaklaşım  noktasında  da  göstermiştir.  Rojava  devrimi  gerçek  anlamıyla  Kürt  kadını  öncülüğünde  yaşanan  bir toplumsal  ve  zihinsel  devrimdir.  Bu  devrim,  birçok egemen  gücün  temelini  sarsmaktadır.  Bu  yönüyle Rojava  devrimine  saldırı  tarihteki  bir  çok  olayla  benzerdir.  Sistem  yaşadığı  her  kriz  döneminde  önce  kadınlara  ve  direnen  halklara  saldırmaktadır.  Bu anlamda  Rojava  kilit  noktadadır.  Bizler  biliyoruz  ki Ortadoğu  bir  devrimler  coğrafyasıdır.  Kadın  ilk  buradan  toplumsallaşmayı  başlatmıştır.  Kadın  öncülüğündeki  özgür  yaşam  inşası  sistem  tarafından  hedef alınsa  da  Rojava  gerçekliğinde  kadınlar  bu  tarihi  yeniden  canlandırıyorlar.  Kadın  öncülüğünde  kurulan bir  yaşamın  eril  zihniyet  tarafından  kolay  kabul  edilmeyeceği  gerçeğinin  de  bilincindeyiz.  Yine  tüm bölge  gericiliği  de  aynı  zihniyet  kalıplarına  sahip  olduğundan  Rojava'daki  kadın  devrimine  kesinlikle karşı  durmak  kadar,  tasfiye  için  tüm  olanaklarını  seferber  etmektedirler. 

Sonuç  olarak;  kadınlar  direnişin  en  ön  saflarında zılgıtları  ve  türküleriyle  dünya,  Ortadoğu  ve  Kürdistan'ın  her  yerinde  mücadele  bayrağını  dalgalandırmaya,  direniş  destanı  yazmaya  devam  ediyor. 

Bu  temelde  8  Mart  Dünya  Emekçi  Kadınlar  Günü başta  Kürdistan  kentlerinde  tarihi  bir  direnişe  imza atarak  ölümsüzleşen  ve  halen  de  direnmeye  devam eden  tüm  kadınlara  kutlu  olsun. 
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adın  özgürlük  mücadelesi  örgütlü  zeminlerde  yeşerir  ama  toplumsal  alanda  zihniyet  ve  kültüre  dönüşür.  Toplumsal  zeminde değişim  somutlaşır.  Toplumsal  dokuya  uyduğu  ve etkilediği  oranda  kadın  özgürlüğü  yaşamsallaşabilir. 
Yani  kadın  özgürlük  sorununun  bir  tarafı  sorunun  doğru  tespiti,  özgür  yaşam anlayışının  doğru  ve  derinlikli geliştirilebilmesi,  örgütlü  mücadele  zeminlerinin  yaratılması ise,  diğer  tarafı  bu  doğruların yaşam  kültürü  haline  getirilebilmesidir.  Toplumun  kadın  özgürlük  değerlerini  yeniden özümsemesi,  anlayış,  davranış, ilişki  ölçüsü  haline  gelebilmesidir. 

Son  iki  yüz  elli  yıldır  kadınların  örgütlü  zeminlerinde  düşünsel  ve  örgütsel  alanda  önemli  birikimleri  oluştu.  Kadın  özgürlük  mücadelesinin  düşünsel ve  örgütsel  gerçekliği  toplumsal  özgürlük  zemini  ile buluşabildiği  oranda  toplumsal  yaşamı  ve  ilişkileri değişikliğe  uğrattı.  Gerçekten  de  kadınların  toplumsal  yaşama  katılma  oranı  hayatı  olabildiğince  değiştirdi.  Daha  iki  yüz  yıl  öncesine  kadar  eğitim  hakkı olmayan,  siyasete  girme  ve  oy  kullanma  hakkı  bulunmayan  kadınların  büyük  bir  mücadeleyle  haklarını  elde  etmesi  -şimdi  bize  normal  gelen- kadınların  yaşamın  bir  çok  alanına  katılım  yapmasını  sağladı.  Bin  yıllardır  eğitim  hakları  olmayan  kadınlar  iki  yüz  yıl  içerisinde  bilimsel  alanda erkeklerden  aşağı  kalmayacak  gelişmelere  imza attı.  Siyasal  alanda,  sanatsal  alanda,  ekonomik alanda  erkeklerin  ağırlığı  devam  etse  de  çok  büyük bir  katılım  oranına  sahip  oldular.  Kadınların  yaşamın her  alanına  ağırlıklı  olarak  katılıyor  olması  yaşamın rengini  değiştirdi,  renkleri  çoğalttı. 

|  Yasal  haklar  özgürlük  getirmez 

Özellikle  son  yıllarda  Rojava  gibi  devrim  alanlarında  elde  edilen  kazanımlar  gözle  görülür  gelişmelere  ön  ayak  oldu.  Rojava  devrimine  kadınların katılımı  Ortadoğu'da  çığır  açacak  nitelikte  oldu.  Eşit temsil,  eşit  katılım  kadınların  özgün  örgütlü  yapıları üzerinden  gelişti  ve  yasalaştı.  Siyasal,  ekonomik, diplomatik,  hukuksal  alanlarda  oluşan  meclis  ve  komünler  eşit  temsile  dayanırken,  platformları  da  yarı yarıya  belirlenmiş  durumda.  Savunma  alanlarında bir  çok  kadın,  genel  sorumlu  olarak  hem  erkekleri hem  de  kadınları  yönetiyor.  Sosyal  yaşama  yönelik çıkarılan  kanunlar  büyük  oranda  kadın  haklarının korunmasına  hatta  pozitif  ayrımcılığa  dayanıyor.  Bu olumlu  gelişmeler  günlük  olarak  alışkanlık  haline  gelirken,  yaşamı  farklı  algılamayı  etkiliyor. 

Fakat  şunu  da  belirtmek  gerekir;  sistem  kurmanın ve  yasa  değişikliklerine  gitmenin  kadınların  özgür yaşadığı  anlamına  gelmediğini  de  her  geçen  gün daha  iyi  anlıyor  insan.  Bıçakla  keser  gibi  yasa  ve  sistem  değişikliğiyle  kadınlar  özgürleşir  hayalciliği  olmasa  da,  yaşamın  ayrıntılarında  erkek  egemen zihniyetle  mücadelenin  o  kadar  da  kolay  olmadığını görmek  sorunun  ağırlığına  yoğunlaşmayı  sağlıyor. 
Algıda  cinsiyetçilik  varsa,  sistem  ne  kadar  özgürlükçü  olursa  olsun  o  sistemin  içini  boşaltılıp  cinsiyetçiliğin  lehine  çevrilebiliyor.  Dünyanın  birçok yerinde  ve  özellikle  de  batı  ülkelerinde  kadınların  iki yüz  yıllık  büyük  direnişleri  sonucunda  elde  ettikleri haklar,  onların  metalaşmasının,  cinsel  obje  olarak nesneleşmesinin  önünü  almadı.  Yasal  hakların, kadın  özgürlüğünü  getirmediğini  bu  noktada  görebiliyoruz.  Mücadelenin  aksadığı  yerdeki  boşluğu erkek  egemen  sistem  dolduruyor  ve  kadınları  kendi kazanımlarına  yabancılaştırıyor. 


Peki,  kadınların  bıraktığı  boşluk  nedir?  Özellikle feminist  hareketlerin  yarattığı  en  temel  boşluk;  özgürlük  anlayışının  salt  cins  eksenli  ele  alınması  ve elitleşme  sorunlarıdır.  Bu  deneyimlerden  çıkarılabilecek  çok  fazla  ders  var.  Dünyanın  her  yerinde  kadın örgütleri  temel  ilkelerde  ortaklaşmakla  birlikte, kendi  toplumsal  zeminlerine  ve  kültürel  yapılarına  uygun  yoğunlaşmak  ve  doğru  sonuçlar  elde etmek  durumundalar.  Özgür  yaşam  hayali  her yerde  canlandırılmalı,  erkek  egemen  sistem  karşısında  asla  pes  edilmemelidir.  Erkek  egemen sistem  var  oldukça  ne  düşünsel,  ne örgütsel  ve  ne  de  kültürel  tek  bir boşluk  bırakılmayarak  kadın  özgürlük  mücadelesi  kesintisiz  sürdürülmek  durumundadır.  Yine  kadın özgürlük  sorununu  mutlaka  toplumsal  bir  sorun  olarak  ele  alma  anlayışını  geliştirmeyi  bütün  dünyaya yaymak  durumundayız.  Sorun  toplumsal  olduğuna göre,  çözüm  de  toplumsal  olacaktır.  Tek  başına  bir cinsin  kurtuluşu  mümkün  olmadığı  gibi,  marjinalleşmeye  de  yol  açtığı  görülmüştür.  Ve  tabi  düşüncede  ulaşılan  anlayış  düzeyini  toplumdaki  kadınların tümünü  kapsayacak  biçimde  örgütlemek  ve  tüm  kadınların  sahiplenmesini  sağlamak  gerekmektedir. 

|Toplumla  daha  güçlü  buluşmalıyız 

Kürt  kadınları  yıllardır  Reber  APO'nun  kadın  özgürlük  teorisi  temelinde  tartışıyor,  örgütleniyor,  mücadele  ediyor.  Bugün  dünya  kadınlarıyla  paylaştığı çok  büyük  özgürlük  kazanımları  var.  Kadın  Özgürlük Hareketimiz  güçlendikçe  topluma  her  açıdan  öncülük  eder  düzeye  geldi.  Dünya  kadın  hareketlerinin yetersizliklerinden  dersler  çıkararak  mücadelesini yükseltiyor.  Fakat  Kürdistan  Kadın  Hareketi  olarak bizim  de  aşmamız  gereken  sorunlarımız  var.  Hareketimizin  ideolojik  yapılanması  Reber  APO  tarafından  geliştirildi.  Genel  ideolojik  yapılanmamız  ile birlikte  gelişen  kadın  özgürlük  ideolojisi  bu  anlamda salt  bir  cins  ideolojisi  olarak  gelişmedi.  Önderliğimizin  kadınlarla  tek  tek  ilgilenmesi,  pozitif  ayrımcı, destekleyici  ve  geliştirici  yaklaşımı  hareketin  hızla güçlenmesini  sağladı.  Bu  zemine  dayalı  ideolojik parti  çalışmaları,  teorik-akademik  tartışma  ve  üretim  zeminleri  oluştu.  Kürt  kadınlarının  temel  beslenme  kaynağı  Önderliğimizin  yarattığı  bu  zemindir. 
Fakat  kadınlar  olarak  en  temel  sorunumuz,  bu zemin  üzerinde  kendimizi  tekrar  ediyor  oluşumuzdur.  İdeolojik  parti  çalışmaları  olmasına  rağmen erkek  egemen  sistemin  uygulamalarını  ve  kadınların bunun  karşısındaki  gerçeğini  güncel  olarak  çözümleme,  kadın  gerçeğini  ana  tahlil  hatlarının  ötesine geçerek  ayrıntılarda  tanımlama,  özgürlük  anlayışını, ahlak,  estetik  ve  ilişki  yaşam  duruşunu  akışkan  bir biçimde  anlamlandırmada  yetersiz  kalıyoruz.  Hareketin  iç  çözümlemeleri  kuşkusuz  ki  var.  Ama  kadın olmaktan  kaynaklı  toplumsal-sistemsel  sorunları güncel  çözümleme  gerekliliği  de  hareketin  tarihsel sorumluluğudur. 

I 'Nasıl  yaşamalı'yı güncel  tutamıyoruz 

Kapitalizm;  düşünsel,  ruhsal,  duygusal,  güdüsel, davranışsal  olarak  başta  kadınları  olmak  üzere  tüm toplumu  sürekli  algı  bombardımanına  tutarken,  bu bombardımanı  karşılayabilecek  özgürlük  algısını  yaratmak  da  zayıf  kaldığımız  da  inkar  edilemez.  Kadın özgürlük  mücadelesinde  büyük  kazanımlar  elde edilmesine  rağmen  yaşam  ölçüleri  erkek  egemen sistem  tarafından  belirleniyor.  "Sıfır  beden  kadın, 


seksi  kadın,  dolgun  dudaklı,  büyük  kalçalı,  iri  göğüslü,  ince  belli  kadın.  Diz  üstü  etekli,  gözlüklü,  iş yerinde  erkeksi  erkekle  ilişkide  son  derece  cezbeden  kadın,  iş  mi  kariyer  mi  çıkmazına  giren  kadın, bireysel  ekonomik  özgürlük  peşindeki  kadın..."  Günlük  olarak  bu  sistem  kadınlara  nasıl  davranmaları gerektiğini,  nasıl  giyinmeleri,  konuşmaları,  nasıl  bakmaları  ve  hatta  nasıl  sevmeleri  gerektiğini  erkek egemenliği  lehine  gösteriyor.  Biz  mücadele  eden  kadınlar,  nasıl  yaşamalı  sorgusunu  ne  kadar  güncel  bir sorun  haline  getirebiliyoruz?  Kapitalizmin  yanıltıcılık girdabına  karşı  duyarlı  kılabiliyor,  özgür  tercihler  geliştirmelerine  öncülük  edebiliyoruz.  Kendi  beğeni ölçülerini  toplumsal  değerlerine  ve  bireysel  iradelerine  göre  belirlemelerinin  önemini  ne  kadar  anlatabiliyoruz?  Bıraktığımız  boşluklar  mücadele yürüten  kadınların  ölçülerini  bile  erkek  egemen  sistemin  belirlemesine  yol  açabiliyor. 

|  Özgüryaşam  bilinçli  birtercih  olmalı 

Toplumsal  alanda  yaşamı  hiç  belirlemiyor  değiliz tabii  ki,  ama  büyük  bir  savaş  verilerek  gelişiyor... 
Mesela  Rojava'da  devrimsel  gelişmeler  var.  Yaşanan  devrim  bir  kadın  devrimi.  Ancak  aynı  zamanda anı  anına  erkek  egemen  zihniyetle  çatışma  halinde olan  bir  devrim.  Feodal  toplumun  geleneksel  ölçülerine  karşı  bir  devrim.  Kapitalist  sistemin  liberal  ve lümpen  kültürüne  karşı  bir  devrim.  Erkek  egemenliğinin  her  türlü  anlayış  ve  örgütlenmesine  karşı  bir devrim.  Tabii  bu  devrim  hınca  hınç  bir  mücadele ile  sürüyor.  Çok  büyük  kazanımları  olsa  da  siyasal ve  toplumsal  anlamda  garantilenmemiş,  devam eden  bir  devrim.  Kadınlar  sorunlarını  tartışıyor tabii.  Neyin  eksik  olduğunun  farkındalar.  Ne  yapılması  gerektiği  ve  nasıl  yapılacağı  sorgulanıyor  sürekli.  Bir  çok  kez  sorunlar  ve  ne  yapılması  gerektiği tespit  edilse  de  sorunların  çözülememesi  durumu da  oluyor.  Çözüm  iradesini  oluşturma  sorunları oluyor.  Toplumsal  sorunlar  bireysel  çabaları  kapsasa  da  esasta  örgütsel  yapılarla  çözülür.  Örgütlü yapılar  kolektif  iradenin,  ekip  ruhunun  oluşmasını gerektirir.  Örgütlü  yapılarda  yer  alan  herkesin  rolünü  oynamasını  gerektirir.  Çözüm  iradesi  olabilmek  için  karar  vermek,  çözüm  için  proje oluşturmak  ve  bunları  uygulama  sorumluluğunu üstlenmek  gerekir.  Kadınların  sorunlarını  çözmekte sorumluluk  üstlenmesi  önemlidir.  Birileri  değil, "ben  çözerim,  biz  çözeriz"  diyebilmesi  önemlidir. 

Tam  da  bu  noktada  geleneksel  toplumun  kadına verdiği  arkada  kalan,  erkek  veya  güç  odağından  bekleyen  sadece  kendisine  verilen  somut  görevi  yapan, kurucu  değil  yardımcı  roller  üstlenen  gerçeği  ile karşı  karşıya  kalınabiliyor.  Ya  da  "tamam  özgür  yaşamak  iyidir,  güzeldir  ama  nerdeee"  diyen  de  var. 
Bir  yandan  kadın  özgürlüğü  için  mücadele  edip,  eşi şikayet  etmesin  diye  tüm  ev  işlerini  de  eksiksiz yapan,  eşi  dışarda  çalışmasına  kızmasın  diye  her söylediğini  alttan  alanlar  da  var.  Evinde  eski  düzeni, kamu  alanında  eşit  temsil  ve  kadın  haklarını  içeren yeni  düzeni  geliştirmeye  çalışan  kadınların  sıkıntıları var.  Bununla  birlikte  din  ve  geleneklerden  kaynaklı ekonomi  ve  emek  alanından  kopan  kadınların  yeniden  emekle  buluşturulması,  kendisine  güvenmesini sağlama,  girdiği  işlerde  ya  da  kooperatiflerde  sonuç almasını  sağlama  da  oldukça  zahmetli  oluyor.  Tüm bunlarla  birlikte  ekonomik  alanda  'kâr'a  endeksli  ve kolektif  çözümlere  gelmeyen,  kendini  ya  da  dar  çev¬ 


resini  kurtarmaya  çalışan  anlayışlarda  olabiliyor.  Kolektif  çözüm  kanallarını  zorlayabiliyor.  Siyasi  alanda bireysel  kariyer  edinmeye  çalışma,  iktidar  ve  güç edinme  arayışı  olabiliyor. 

Örgütlendikçe  örgütlü  olmayan  kadınlarla  bir  mesafe  yaşanıyor  ve  bu  da  elitleşmeyi  beraberinde  getiriyor.  Yaşam  kalitesini,  beğeni  ölçülerini,  ilişkilerini ve  zevklerini  doğallaştırma  yerine,  sistemin  yanıltıcı ve  gösterişli  yaşamına  takılma  olabiliyor.  Bu  gibi problemler  erkek  egemen  sistemle  günlük  mücadele  sorunlarından  bazıları.  Kuşkusuz  Rojava'da  kanunların  kadın  lehine  düzenlenmesi,  eş  başkanlık sistemi  ve  yaşamın  her  alanına  eşit  katılım  hakkının sağlanması,  toplumsal  yaşamı  sihirli  bir  değnek  değmiş  gibi  kökten  değiştiremezdi.  Kimse  böyle  bir  hayalperestlik  havasında  değil.  Yapılacak  çok  şey olduğunun  farkında  herkes.  Açık  ki  özgür  yaşam  bilinçli  bir  tercihe  dönüşmezse  kadınların  erkek  egemen  dünya  ile  gelişen  kadın  özgürlük  değerleri arasında  gidip  gelmesi  yıpratıcı  olacaktır. 

|  Rojava  ve  sorunların  çözümü 

Tartışma  zeminlerinin  süreklilik  kazanmış  olması gelişme  zeminin  de  açık  olduğunun  ifadesi.  Ağırlaşan  sorunları  ele  alan  kadınlar  paylaştıkça  güçleniyorlar,  bu  kesin.  Ciddi  bir  bilinçlenme  ve politikleşme  de  gelişiyor.  Bir  çok  kadın  çok  gerçekçi yaklaşıyor,  sorunların  yavaş  yavaş  çözüleceğine  inanıyor.  Erkekleri  alıştırmak  gerektiğini  düşünenler,  kadınları  zorlayan  erkeklere  karşı  örgütlü  tavırlarıyla değişime  zorlanacağına  inanlar  buna  göre  hareket eden  kadınlar  ağırlıkta.  Yani  politikleşen,  sorunu uzun  vadeli  ve  sabırlı  ele  alan  kadınlar  oldukça  gerçekçi  bir  mücadele  anlayışına  sahip.  Bu  yaklaşım kadın  hareketine  de  güç  veriyor.  Belki  de  en  iyi  şey Rojava'da  kadınların  bütün  sorunlarını  tartışıyor  olması.  Tartışma  platformlarında  arayış  derinleşme ihtiyacını  arttırıyor,  çözüm  iradesi  gelişiyor. 

Diğer  taraftan  jineolojinin  alanda  ideolojik-teorik üretimi  derinleştirmeye  başlaması;  toplumsal  sözleşmeyi,  etik-estetiği,  ekonomi  ve  siyaseti  kapsamlı atölye  çalışmalarıyla  ele  alması,  sorunların  doğru tanımı  açısından  da  önemli  bir  zemin  yaratıyor.  Şimdiye  kadar  jineoloji  çalışmalarının  toplumsal  zemine  yeterince  girememesi  aşılmaya  çalışılıyor. 
Toplum  içerisindeki  kadınla  birlikte  kadının  düşünce dünyası  derinleştiriliyor.  Bu  çalışmaların  başta  bölge kadınları  olmak  üzere  dünya  kadınlarına  da  ciddi katkıları  olacaktır. 

"Nasıl  yaşamalı"  sorusu  da  somut  projelerle  anlamlandırılmaya  çalışılıyor.  Rojava'da  bir  kadın  köyü kuruluyor.  Bu  köyde  ekonomik,  sosyal,  siyasal,  güvenlik  sorunlarını  kadınların  kendisi  çözecek.  Projesi tamamen  ekolojik  ve  kadının  sosyal  gerçeğine uygun  geliştiriliyor.  Özgün  bir  yaşam  alanı,  özgür  düşünme  ve  yaşama  imkanlarının  örgütlendirildiği  bir köy  olması  tasarlanıyor.  Yeni  başladı.  İlgi  var,  heyecan  çok  fazla. 

Bir  8  Mart'ı  daha  karşılarken  kadın  özgürlük  mücadelesi  devam  ediyor.  Eksikler  tamamlanmaya, yeni  yetersizlikler  tespit  edilmeye,  kazanımlar  kalıcı, özlü  ve  doğal  bir  yaşam  arayışıyla  derinleştirilmeye çalışılıyor.  Özgür  yaşam  hayalimizi  her  gün  biraz daha  gerçekleştirmeye  yaklaşırken,  bu  uğurda  şehit düşen  bütün  kadınların  anısını  yaşatma  kararlılığımız  da  artıyor.  Bu  duygu  ve  düşüncelerle  herkesin 
8  Mart'ını  kutluyorum. 
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Kadın  hareketlerinin  öüncel  yönelimleri 


^  ^ ilişe  ve  toplum 

öyle  kabul  etsin da  etmesin aşkla  kutsanmamış  doğal  olmayan  bütün  birliktelikler  fahişeliktir.  Kadının  en  büyük talihsizliği  ya  bir  melek  ya  da  bir şeytan  olarak  görülmesidir.” 

1900’lü  yıllardan  sonra  dünyaya farklı  açılardan  bakan  ve  bu  sözleri  sarf  eden Emma  Goldman  gibi  kadınlar  vardı.  Birinci  dalga feminizmin  oy,  eğitim  ve  veraset  hakkı  gibi  kazanmalarının  kadınlar  üzerindeki  mevcut  baskı  ve sömürüyü  değiştirmediğini  gördüler.  Bu  zemin üzerinde  mücadele  eden  ve  ataerkilliği  daha  derin sorgulamaya  başlayan  kadın  hareketleri  çıktı. 

1980’lere  kadar  sosyalist,  radikal,  ekolojik  temelli  bir  çok  akım  birer  sokak  hareketine  dönüşerek  ciddi  yankılar  uyandırdı.  Özellikle  kadınlar “beden,  cinsellik  ve  sömürü”  ilişkisi  üzerine  odaklandılar.  Kadına  dair  tabuları  ele  almak  ve  radikal temelde  tartışmaya  açmak  bu  sürecin  en  belirgin yönüydü.  Hatta  bunun  için  kadınlar  tabulara karşı  iç  çamaşırlarını  ellerine  alarak  bir  çok  sokak gösterisi  de  yaptı.  “Özel  olan  politiktir”,  “kadınların  kurtuluşu  karınlarından  başlar”  gibi  sloganlar dönemin  ruhunu  yansıtıyordu. 

“Özel  olan  politiktir”  cümlesi  kadın  mücadelesinde  adeta  yeni  bir  çığır  açtı.  Şu  anlamda  önemliydi;  öncelikle  kadınların  özel  mülk  olma pozisyonu  özel  alan  adı  altında  meşru  görülüyordu.  Sahiplenen  ve  sahiplenilen  ilişkisinin  en açık  ifadesi  özel  alandı.  En  büyük  ezme-ezilme ilişkileri,  evden  ve  aileden,  yani  “mahrem”  olarak görülen  “özel  alandan”  geliyordu.  Bu  sebeple  kadınlar  için  en  önemli  mücadele  alanı  “özel  alan” oldu.  Kamusal  alan-özel  alan  tartışması  ve  tespiti çok  önemli  bir  gelişmeydi.  Bir  çok  kadın  “iffet, ahlak,  namus”  gibi  olguları  sorguluyor,  kadın  bedeni  ve  cinselliğine  yüklenen  ataerkil  ideolojiyi “iffetli  kadın  olmak  istemiyoruz”  sloganıyla  karşısına  alıyordu. 

1990’lara  geldiğimizde  dünyada  kadın  hareketi yeni  bir  ivme  kazanarak,  farklı  bir  sürece  evrildi. 
Önceki  süreçte  kadın  hareketinin  evrenselci,  “hepimiz  aynı  biçimde  eziliyoruz”  gibi  genellemeci yaklaşımı  yetersiz  bulunmuş,  “hepimiz  eziliyoruz ama  farklı  ezilmişliklerimiz  var”  diyerek  kimlik  ve farklılığa  odaklı  kadın  hareketlerinin  de  çıkış  noktasını  oluşturdu. 


ZERYA  GÜL 


Ağırlıklı  olarak  90’lardan  sonra  ortaya çıkan,  içinde  Kürt  Kadın  Hareketi  de  dahil dünyanın  birçok  ülkesinde  kimliğe  dayalı  var olma  mücadelesi  veren  kadın  hareketlerinin temel  dayanağı  farklılıklarının görülmesi  üzerineydi.  Mesela bir  Afrikalı  kadın  sadece  kadın olduğu  için  değil,  aynı  zaman da  renginden  dolayı  da  ırkçılığa uğruyordu.  Kürt  kadınları  sadece  kadın  olduğu  için değil,  Kürt  olduğu  için  de  eziliyordu.  Veya  daha  da çoğaltabileceğimiz  bir  çok  kimlikten  dolayı  ezilebiliyordu.  Bütün  kadınların  ezildiğini  kabul  ediyor ancak  farklı  ezilmişlik  biçimleri  üzerinden  kadının daha  derinlikli  analizini  yapıyordu. 

Bu  süreçte  kadın  hareketleri  bir  taraftan  önceki kadın  hareketlerini  farklılıklara  karşı  duyarsız, orta  sınıf  ve  heteroseksist  olmakla  eleştirirken, diğer  taraftan  da  kendi  mücadeleleri  içinde  özgünlük  yaratmaya  çalışıyordu. 

Ancak  1990’lardan  günümüze  kadar  kadın  hareketleri  önemli  kazanımlar  elde  etmekle  birlikte yeni  sorunlarla  da  karşılaştılar.  Ortadoğu  ülkelerinde  kökten  dinciliğin  ilerlemesi,  Afganistan  ve Iran  örneklerinde  görüldüğü  gibi  kadınların  siyasetten  dıştalanması,  yasal  haklarının  kaldırılmasına ve  örtünmeye  geri  dönülmesine  yönelik  yapılan baskıyla,  sorunlar  A kendini  gösterdi. 

Kadın  hareketlerinin  yükselişine  karşılık bir  başka  muhafazakar dönüş  ise  batı  ülkelerinde  görüldü.  Bir  çok muhafazakar  parti  ve  siyasal eğilim,  kadının  “ev  hanımı  ve anne”  olarak  geleneksel  rolleri öne  çıkarmış,  “aile  değerlerinin’ restorasyonuna  çağrı  yaparak  * 
açıkça  kadın  özgürlüğüne  karşı  bir  '  ^ duruş  sergiliyordu.  Yükselen  sağcımuhafazakar  eğilim  aileyi  düzenin temel  garantisi  olarak  gördüklerinden 
“aile  lehine”  ataerkil  değer  ve  fikirleri yeniden  gündeme  getiriyordu. 

Kadın  ve  erkeğin  geleneksel  rollerini daha  fazla  öne  çıkaran  ve  kadını  yeniden 'namus'  olgusuyla  tanımlayan  cinsel  poli-  * 


tika,  kadın  kırımına  küresel  çapta  davetiye  çıkarıyordu.  Sistemin  küresel  krizinin  bedeli  her  çağda olduğu  gibi  yine  kadına  ödettirilmek  isteniyordu. 
Kadınlara  karşı  sistematik  bir  kırıma  dönüşen kadın  karşıtı  siyasetler  adeta  bir  savaş  yürütürcesine  bir  cinsin  kırımına  onay  veriyordu.  Sistemin yaşadığı  yapısal  krizler  özü  itibariyle  egemen  erkekliğin  de  bir  kriziydi.  Bu  kriz  Hindistan’da  kadınlara dönük  toplu  tecavüz,  Ortadoğu’da  IŞID  barbarları tarafından  kadınların  köle  pazarlarında  satılıp,  cinsel  köle  olarak  kullanılmaları,  Avrupa’da  kadınların alabildiğine  metalaştırılması,  Meksika  ve  Latin amerikanın  birçok  ülkesinde  kadınların  sistematik alarak  cins  kırımına  maruz  kalmaları  olarak  yansıyordu.  En  son  ABD  başkanı  Trump  örneğinde  de gördüğümüz  gibi  sağcı,  cinsiyetçi  politikaların  ağız dolusu  savunulduğu  bir  döneme  giriliyordu. 

Günümüzde  dünyanın  çeşitli  ülkelerinde  bütün bu  yapısal  sorunlara  karşı  mücadele  yürüten  bir  çok kadın  hareketi  bulunmaktadır.  Ancak  güncel  olarak kadın  hareketlerinin  gündemleri  ve  mücadele  tarzları  arasında  önemli  denebilecek  gelişmeler  de  bulunmaktadır.  Daha  önceleri  kadın  sorununu Avrupa’nın  değil,  Asya  ve  Latin  Amerika’nın  sorunu 


olarak  gören  batı  merkezli  feminist  hareketler  son yıllarda  yeniden  radikal  mücadele  çağrısı  yapmaya başladı.  “Sorun  bir  öteki  kadının  değil,  tam  da bütün  kadınlarındır”  noktasına  adım  adım  yeniden ulaşılmaktadır.  Önceleri  Ortadoğu  veya  Asyalı  kadınlara  kurtarılması  gözüyle  bakan  batı  merkezli kadın  hareketlerinin  oryantalist  algıları,  dünyada yükselen  sağ,  erkek,  muhafazakar,  kadını  cinsiyetçi tanımlayan  siyasetler  karşısında  yeni  bir  yönelim  sürecine  girmiştir.  Tehlike  herkes  içindir.  Yükselen  faşizme  karşı  belki  de  dünya  da  ilk  defa  kadınlar  aynı eksende  buluşma  sürecine  girmeye  çalışmaktadır. 

Diğer  taraftan  dünya  nüfusunun  hatırı  sayılır bir  kısmını  barındıran  Çin  kadın  açısından  halen kapalı  bir  kutu  olmaya  devam  ediyor.  Hindistan kendi  özgünlüğü  içinde  ortaya  çıkan  birçok  kadın hareketine  ev  sahipliği  yapıyor.  Gulabi  Gang’tan tutalım,  kırsal  köylerde  kurulan  kadın  mahkemelerine  kadar  kendi  özgün  deneyimlerini  yaratıyorlar.  Filipinler'de  mücadele  eden  Gabriella  gibi kadın  hareketleri  ise  özgün  pratikleriyle  incelenmeyi  daha  fazla  haketmektedir. 

Ortadoğu  dincilik  adı  altında  kendi  ortaçağını  yaşarken  insanlığa  bir  tek  Kürt  Kadın  Hareketinin  aydınlık  yüzünden  bakabilmektedir.  Latin 

Amerika'nın  köylü,  yerli  hareketleri,  Ortadoğu’nun kadın  hareketleri,  yine  Afganistan’ın  Rawa’sı  21. 
yüzyıla  dair  önemli  ipuçları  sunmaktadır.  Küresel kadın  ağları,  dünya  kadın  yürüyüşü,  dünya  kadın konferansı  gibi  birçok  organizasyon, küresel  faşizme  karşı küresel  kadın  ağlarının hayati  önemine  dikkat  çekmektedir.  Günümüzde  yaşadığımız  karanlık  içinde, insanlığın  yeni  şafağı  kadın  eksenli  yükselen  değerler  olacaktır. 


Erkek  zeminlerinden kopuş  sağlanmalıdır 


Her  8  Mart,  biz  kadınlar  tarafından mücadele  ve  örgütlenmede  ne  kadar yol  aldığımızı,  demokratik  toplumsal örgütlenmeye  öncülük  düzeyimizi  gözden  geçirerek,  mutlaka  yeni  bir  aşamaya  geçiş  yapmak  istediğimiz  bir  gün  olarak  karşılanmaktadır.  8 
Mart,  bütün  dünya  kadınlarını  aynı  günde  ve aynı  amaçlar  ekseninde  buluşturan  bir  gün,  yeni bir  mücadele  yılının  başlangıcı  olarak  gelenekselleşti.  Kadın  kazanmalarının  kalıcılaşması,  yerelleşmesi  ve  evrenselleşmesinde  önemli  bir basamak  oldu.  Ataerkil  sistemle  toplumsal  yaşam ve  üretim  alanlarından  dıştalanan  kadının,  yeniden  bu  alanlara  dönüş  mücadelesinin  başlangıçta kapitalist  modernite  sınırlarında  seyretmesi doğal,  ancak  günümüze  geldiğimizde  bu  sınırların  yeterince  aşılamaması  ciddi  bir  eleştiri  ve  mücadele  konusudur. 

Kapitalist  modernite  sınırlarına  çakılı  kalma, ideolojik,  örgütsel  ve  pratikleşme  boyutlarında, bu  sınırları  parçalayamama  başta  feminizmde olmak  üzere,  genel  bir  zihniyet  krizi  olarak  derinleşmektedir.  Devletli  sistem  krizinin  derinleşmesi,  bunun  da  en  derin  kadının  kimlik  krizinde somutlaşması  hem  ideolojik  hem  örgütsel  hem eylemsel  anlamda  radikal  bir  mücadeleyi  gerekli kılmaktadır.  Bu  arayışın  ve  mücadelenin  yönü  erkeğe  ve  sistemine  benzeşmemektir.  Devletten  ve iktidardan  kopuştur.  Modernitenin  siyasi,  ahlaki, kültürel  alanda  yarattığı  bozulmaya  karşı,  kadın eksenli  etik  ve  estetik  yaşam  gücünü  geliştirmek¬ 


tir.  Ahlaki  ve  politik  toplum  geleneğini  canlandırma,  egemenlik-kölelik  kültürüne  karşı  özgür eşyaşam  alanlarını  güçlendirme  ve  çoğaltmadır. 

Benzeşmemenin  en  önemli  koşulu,  kadının erkek  zemininden  kopması,  kadın  eksenli  ideolojiyi,  örgütlenmeyi,  eylemi  geliştirmesidir.  Kadın özgürlük  ideolojisini  derinleştirme,  tüm  alanlarda  demokratik  sistemin  özbilincine;  ekonomiden,  siyasete,  ekolojiye,  eğitime,  sağlığa  ve özs avunmaya  dair  örgütlenmeyi  toplumsal  örgütlenmenin  çekirdeğine  dönüştürmekle mümkündür.  Kadın  komünleri  ve  meclisleri bu  örgütlenmenin  temelini,  özünü  oluşturuyor. 
Kadın  komün  ve  meclisleri  paylaşımcı,  dayanışmacı,  birbirinin  gelişimini,  dönüşümünü  gözeten birim  örgütlenmeleridir.  Birbirine  yabancılaşan, birbirini  sevmeyen,  rakip  gören,  hep  erkeğe  göre konumlanarak  sürekli  kadın  toplumsallığını  parçalayan  zihniyete  karşı  durma  zeminidir.  Birlikte örgütlenmek;  yaşamı  her  alanda  birlikte  örmek, güzelleştirme  gücünü  açığa  çıkarmak,  kadını  duygusal  ve  düşünsel  anlamda  parçalanmaktan,  egemenlik  zemininden  kurtararak,  özgürlük, toplumsallık  zeminine  çekmektir. 

Kürdistan  Özgürlük  Mücadelesinde;  ordulaşmadan,  partileşmeye,  komün  ve  meclisleşmeye kadar;  kadın  özgürlük  sistemini  demokratik  ulusun  bütün  boyutlarına  göre  örgütleme  perspektifi zengin  deneyimler  açığa  çıkarmıştır.  Bu  deneyimin  temel  perspektifi  Önder  Apo  tarafından “Kadın  özgürlüğü  olgu  tanımlamasına  uygun  ola¬ 


rak  kapsam  bulmak  durumundadır.  Genel  toplumsal  özgürlük  ve  eşitlik  kadın  için  de  direkt  özgürlük  ve  eşitlik  olmayabilir.  Özgün  çaba  ve örgütlülük  esastır.  Yine  genel  demokratikleşme hareketi  kadın  için  olanaklar  açabilir.  Fakat  kendiliğinden  demokrasi  getirmez.  Kadının  bizzat kendi  demokratik  amaç,  örgüt  ve  çabasını  sergilemesi  gerekir.  Kadına  içerilmiş  bulunan  köleliği karşılayacak  bir  özgürlük  tanımına  öncelikle  ihtiyaç  vardır”  biçiminde  verilmiştir. 

Mücadelenin  genel  toplumsal  mücadele  sınırlarında  tanımlanması,  kadın  köleliğinin  kapsamı¬ nın  açığa  çıkarılamaması,  birçok  toplumsal mücadelenin  yenilgi  nedenlerindendir.  Sınıfsal temelli  toplumsal  sorun  tespiti,  kadını  yeterince ifade  etmez,  kadın  eksenli  çözümleme  ve  tespit toplumsal  sorunun  derinliğini  ifade  eder.  Marxizmin,  reel  sosyalizmin  takıldığı  genel  sınırlar,  devrim  sonrası  sorunu  genelleştirme  ve  giderek  genel 


içinde  gizleme, toplumsal  alanlara, yaşama  katılma  ile  aşıl- 
**  dığı  yanılgısını  yaratmayla  önemli  bir  tahribata  yol  açmıştır. 

Kadın  sorununa  pragmatik  yaklaşım  tehlikeli sonuçlara  götürür.  Kapitalist  modernitenin  ve reel  sosyalizmin  yaklaşımı  bu  temeldedir.  Kadını evden  çıkarma,  sömürü  alanlarına  sürme,  emeğine,  aklına,  bedenine  el  koymanın  bin  bir  biçimini  geliştirmesine  rağmen,  sanal  bir  özgürlük ortamı  yaratma-sunma  liberalizmin  başarısıdır. 
Kaderini  devletin,  erkeğin  kaderiyle  birleştiren  bu  deneyimin,  yıkılan  “sosyalizm”  duvarlarıyla  hızla  savrulması,  moderniteye koşması,  özgürlükten  yoksunluğun  göstergesidir. 

İnşa  edilmiş  kadın  gerçeğini  aşmak,  ancak kadın  toplumsallığını  örgütleyerek,  kendi  kökleriyle  buluşmak,  özgürlük  ve  egemenlik  tarihini bilince  çıkarmak,  bunun  için  bilinmez,  görünmez,  örtülü  gerçeğin  üzerindeki  perdeyi  kaldırmakla  mümkündür. 

Kürdistan’dan  Latin  Amerika’ya,  kadının  örgütlü  katılmadığı,  emeğini,  enerjisini,  duygusunu, düşüncesini  katmadığı  hiçbir  toplumsal  çalışma¬ nın  demokratik  içerikte  olmayacağının  bilinci  örgütlenmeye  yansımaktadır.  Demokratik mücadelenin  yükseltildiği  tüm  alanlarda;  kadın özerk  örgütlenmeleri,  özgür  irade  ve  kararlaşmayla  toplumsal  örgütlenmeye  katılımı  demokrasinin  rengini  açığa  çıkarmaktadır.  Kadındaki iradeleşme,  iktidarcılığı  ve  devletçi  zihniyeti  aşmanın  güvencesi,  toplumsal  zenginliğin,  üretkenliğin  yaşamsal  anlamına  kavuşmasıdır. 


Mart  2017 


gündem 
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Okuyucularımıza  başlattığınız  "XWE-  #  J 
BÖN"  kampanyasının  amaç  ve  hedefle-  1 
rinden  bahsedebilir  misiniz?  Kampanya hangi  düzeyde  yürütülecek? 


Geçmişte  yürüttüğümüz  kampan-  #  f 

yaların  bir  devamıdır  aslında.  Top-  # 

lumda  farkındalık  yaratmaktır  esas  I*’  % 

amaç.  Bir  diğer  hedef  ise  somurucu güçlerin  kadına  yönelik  saldırılarının önünü  almak,  kadın  iradesi,  zihni  ve  be-  p 

deni  üzerinde  geliştirilen  tüm  olumsuz-  |y#L lukları  ortadan  kaldırmak.  Bu  kampanyanın başlamasıyla  beraber  Avrupa'da  yüze  yakın 

yerde  farklı  içerikte  eylemler  gerçekleştirildi.  Bu  ^  &*•*&  •>  ’Vİ? 
eylemlerde  farklı  kesimlerden  kadınların  katılımıyla  en-  /  - 

ternasyonal  bir  ruh  ortaya  çıktı.  Kampanya  uzun  vadeli  ve  etkili  - 

bir  biçimde,  diplomatik,  siyasi  ve  toplumsal  alanda,  demokratik  ve özgür  yaşam  çerçevesinde,  değişik  yol  ve  yöntem  ile  yürütülecek.  Kam-  \ panya  çerçevesinde  'Xwebûna  Seroke  me,  xwebûna  me  ye',  'Be  Serok  jiyan nabe'  şiarıyla  bir  dizi  eylemler  gerçekleştirilecek.  Farkındalık  yaratmak,  bilinç yükseltmesi  amacıyla  panel,  seminer  ve  eğitimler  organize  edilecek.  Kampanyanın  kadınlar  ve  ezilen  halkları  varlık  savaşımında  ileriye  taşıyacağına  inanıyorum 


•  Ruken  AYDIN-Berjin  TEKOŞER 

WJK-E  dönem  sözcüsü  Dilşa  Osman ,  Avrupa  Kürt  Kadın  Hareketi'nin  çalışmalarını,  bir  süre  önce  startını  verdikleri 'XWEBÛN'  kampanyasının  içeriğini  ve  8  Mart 
201 7'yi  nasıl  karşılayacaklarını  gazetemiz  Nevvaya  Jin'e  değerlendirdi. 

Bize  biraz  TJK-E'yi  anlatır  mısınız,  örgütlenme ve  işleyişinin  temelinde  nasıl  bir  mantık  var?  Bu kadar  geniş  bir  örgütlenme  ağı  oluşturmasının  temelinde  ne  var?  Neden  böyle  bir  sisteme  ihtiyaç duydunuz  ve  bu  bir  değişim  yarattı  mı? 

Avrupa  dört  parça  Kürdistan'dan  göç  almış  bir coğrafya.  Bu  nedenle  aslında  Kürdistani  bir  toplumsal  yapı  olduğunu  söyleyebiliriz.  Kürtler  çeşitli nedenlerden  dolayı  buraya  göç  etmek  zorunda kaldı  ve  yıllardır  yaşamlarını  burada  sürdürüyor. 
Kürdistan  toplumu  burada  da  bir  kimlik  savaşımı yürütüyor  aslında.  Kapitalist  modernite  içinde erimemelerini  sağlamak,  kendi  öz  değerleri  etrafında  bir  toplumsallık  yaratmak  ve  korumak  gerekiyor.  İşte  TJK-E  bunu  yapmaya  çalışıyor.  Kürt kadınlarını  örgütleme,  toplumsallığı  bir  araya  getirme,  kadının  tüm  çalışma  alanlarına  dahil  etme, mücadeleye  çekme  temel  hedefleri.  Bu  sistemin temel  yapıtaşı  ise  meclis,  komün  ve  insiyatifler oluyor.  Kürt  kadınları  bugün  birçok  ülkede  bu esasa  göre  örgütlenmiş  ve  kurumsallaşmıştır. 
Meclisler  sayesinde  kadın  örgütlenme,  eğitim, toplumsal  dönüşümü  gerçekleştirecek  projeleri geliştirme,  kadın  iradesinin  pratiğe  dökülmesi olarak  nitelediğimiz  eylemlere  katılım  konusunda önemli  bir  gelişme  kaydetti.  Meclislerin  sürekli  ve akışkan  olan  iki  temel  gündemi  var.  Bunların  başında  Önder  Apo'nun  özgürlüğü  geliyor.  Yine Paris  katliamının  ardındaki  güçlerin  yargılanması da  temel  gündemimiz.  Aslında  esasında  Bakur  ve Rojava'daki  direnişe  denk  bir  mücadele  yürütmeyi  esas  alıyoruz.  Reber  Apo  Kürt  halkının  Varlık'  mücadelesini  kazandığını,  özgürlük savaşımının  ise  başladığını  belirtmişti.  Aslında Kürt  kadınları  bu  iki  savaşı  iç  içe  yürüttü  ve  böyle de  devam  edecek.  Geçtiğimiz  yıl  25  Kasım'da  başlattığımız  'sömürgeciliğe  karşı  varım,  her  yerdeyim'  kampanyasını  da  bu  kapsamda  ele  alıyoruz. 
Bu  kampanyayı  XWEBÛN  olmada  önemli  bir  dönemeç  olarak  görüyoruz.  Şimdiye  kadar  kampanyayı  tanıtım  amaçlı  eylem  ve  etkinlikler  yaptık. 
Bundan  sonra  kampanyanın  içeriğini  güçlendirmek  ve  yaygınlaştırmak  için  çalışacağız.  TJK-E  eylemi  ve  örgütlülüğü  bir  zaman  dilimine sıkıştırmıyor.  Zaman  ve  yaşam  varoldukça bu  iki  olgu  da  varolacak.  Nitekim  geçtiğimiz yıl  örgütlü  olduğumuz  tüm  alanlarda  kadınlar  eylemlerde  hep  öncü  düzeyde  yer aldı.  Önderliğe  dönük  tecrit  ve  izolasyonun  kırılması  için  hep  en  önde  olduk. 

Ancak  Önderliğimiz  üzerindeki  ağırlaştı¬ 


rılmış  tecritin  2  yıldır  devam  ettiğini  göz  önünde bulundurunca  bu  katılımı  da  yetersiz,  eksik  bulduğumuzu  ve  özeleştirisi  verilmesi  gereken  bir husus  olduğunu  belirtmekte  yarar  var. 

Yani  tecritin  kaynağında  Kürt  halkının  iradesini hiçe  saymak  yatıyor.  Bu  durum,  AKP'nin  Bakur  ve Rojava'daki  politikalarına  nasıl  yansıyor?  Yaşananlara  bir  isim  koymak  gerekirse  ne  söylersiniz... 

Aslında  ortada  politika  namına  bir  şey  yok.  Yaşanan  tek  kelimeyle  faşizmdir.  Bakur'da  yaşanan  vahşet  ve  saldırılar  AKP  iktidarından  bu  yana  farklı biçimlerde  de  olsa  aralıksız  sürmüştür.  Bugün  bu saldırılar  faşizme  evrilmiştir  ve  halk  katliamlarla karşı  karşıya  kalmıştır.  AKP-MHP  faşist  ittifakıyla Kürt  halkının  değerlerine  saldırılar  yoğunlaşmış, tüm  demokratik  ve  sosyalist  kesimler  teslim  alınmak  istenmiş,  Kürt  halkının  haklı  mücadelesini  destekleyen  her  kesime  gözdağı  verilmiştir.  AKP  şimdi de  başkanlık  sitemiyle  toplumun  demokratik  değerlerini  hiçe  saymasını  yasal  bir  kılıfa  büründürme gayretinde.  Osmanlı  hayaliyle  kendi  imparatorluğunu  kurmak  isteyen  Erdoğan,  dikta  bir  rejimi  gerçekleştirme  pahasına  Kürdistani  tüm  halklara şiddeti  reva  görüyor,  her  türlü  kirli  yol  ve  yönteme başvuruyor.  Bu  en  çok  da  Kürdistan'da  Kürt  halkının kaza  m  m  la  rina,  değerlerine  saldırı  temelinde  oldu. 

Çünkü  AKP,  HDP'nin  gerçekleştirdiği  sol,  demokratik  ve  sosyalist  ittifakın  başarısında  kendi  sonunu  gördü.  Bu  ittifaktan  korktu  ve  tüm  bu kesimlere  yöneldi.  Yeni  hesaplar  yaparak  MHP  ile kirli  ittifaklar  kurdu  ve  bu  mutabakat  sonucunda Kürdistan'da  yeniden  bir  siyasi  bir  soykırım  süreci başlatıldı.  Halkın  iradesi  olarak  seçtiği  insanları esir  aldı,  köy  ve  şehirlere  vahşice  saldırdı,  olağanüstü  hal  adı  altında  sivillerin  katliamını  olağan hale  getirmeye  çalıştı.  Aslında  bir  bütünen  topluma  savaş  açtı. 

Sadece  günceli  değerlendirdiğimizde  durum böyle.  Ancak  madalyonun  öte  yüzünde  Erdoğan  ve faşist  hükümetinin  son  çırpınışları  var.  AKP,  Kürt halkının  değerleri  ve  kazanımlarına  saldırarak, korku  imparatorluğu  kurmak  istiyor  ve  halkın  direnişini  perdelemek  istiyorsa  da  bu  mümkün  değil. 
Hiçbir  dönemde  bu  kadar  hoyratça  Kürt  halkı  ve değerlerine  saldırı  olmamıştı  ancak  direniş  de  hiçbir  dönemde  bu  kadar  görkemli  olmamıştı.  AKP  faşizmine  karşı  direniş  zirvedededir.  Bunun  en  somut ifadesi  18  yıllık  İmralı  direnişidir.  Cezaevlerindeki tutsakların  teslim  alınamayan  iradesidir,  dağlarda amansız  direnenlerdir,  Kürdistan'ın  her  sokak  ve mahallesinde  süren  onurlu  mücadeledir... 
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Türkiye'nin  içine  girdiği  kaotik  durumla  birlikte AKP  hükümetinin  toplumun  her  kesimine  saldırıları  da  yoğunlaşıyor,  özellikle  kadına  yönelik  saldırılar,  baskı  ve  şiddet  olayları  gün  geçtikçe artıyor.  Bu  tabloyu  nasıl  değerlendiriyorsunuz? 

Kuzey  Kürdistan'da  yaşanan  gergin  durum,  Rojava'da  özellikle  Bab  bölgesinde  AKP  çetelerinin  ağır darbe  alması,  ekonomideki  çöküntü,  gözaltı,  tutuklama,  ihraç  ve  soruşturmalara  rağmen  yükselen toplumsal  muhalefet  var.  Bunların  hepsi  AKP'nin derin  bir  krizde  olduğunu  gösteriyor. 

AKP  farklı  ittifaklarla  bu  toplumsal  ve  ekonomik krizden  kurtulmayı  hedefliyor.  Tabii  ki  bu  ittifaklar sonucu  Kürtler  hedef  alındı,  Türkiye  gittikçe  Kürt sorununun  çözümünden  uzaklaştı  ve  faşizmde karar  kıldı.  AKP  devekuşu  misali  hakikati  görmemekte  ısrarlı.  Sadece  kendini  değil  Türkiye'de  yaşayan  halkları  da  kandırma  peşinde  ve  bu  çok tehlikeli  bir  siyaset.  Türkiye'yi  uçuruma  sürüklemekten  başka  bir  anlam  ifade  etmiyor. 

Şunu  çok  net  bir  biçimde  söyleyebilirim  ki;  Türkiye  son  günlerini  yaşamakta,  direniş  çizgisi  en yakın  ve  özgür  günlere  doğru  yol  almakta.  Bu  nedenle  saldırılar  daha  şiddetlenebilir.  Bu  saldırıları  ancak  direnişle  ve  çalışma tempomuzu  yükselterek  kırabilir  ve özgür  günlere  yaklaşabiliriz. 

Ulus  devlet  politikası  halkın  tüm değerlerini  yok  sayma  ve  kadını  kö- 

/'  leleştirmek  üzerinden  gelişiyor.  Kadın köleliğiyle  tüm  toplumun  köleliği  hedefleniyor.  Kadın  şahsında  tüm  toplumu  iradesizleştirmek  ve  teslim  almak 
/  istiyorlar.  Erdoğan  ve  kukla  hükümeti 
/  kendilerini  her  şeyin  merkezinde  görü- 
/  yor.  Deyim  yerindeyse,  beş  bin  yıllık  eril ^  zihniyetin  temsilciliğini  yapıyorlar.  Bu tüm  toplum  en  başta  da  kadınların  geleceğini  tehdit  ediyor.  Nitekim  geçtiğimiz  yıl yapılmak  istenen  bazı  yasa  değişiklikleri  en başta  kadını  hedef  alıyordu.  AKP  bu  yasayı f  pratikleştirmeyi  de  umuyordu.  Bu  biçimiyle kadınları  siyasal  ve  toplumsal  yaşamdan, karar  mekanizmalarından  uzaklaştırmak  istedi.  Kadını  çaresiz  bırakmak  ve  iradesizleştirmek  istedi.  Yani  kadınlar  AKP  faşizminin hedef  tahtasına  oturtuldu.  Bu  eril  zihniyet topluma  da  nüfuz  etti,  sokaklara  taşındı.  Saldıf  rıların  bir  sonucu  olarak  Kürdistan'da  bir  çok kadın  kurumu  ve  örgütü  kapatıldı.  Tüm  bunlar AKP'nin  kadının  örgütlü  gücünden  ne  kadar korktuğunu  gösteriyor. 

O  zaman  daha  fazla  örgütlenmek  gerek... 

Kuşkusuz  öyle.  Kürt  kadını  artık  örgütlü  ve  uzun yılların  mücadele  perspektifine  ve  tecrübesine sahip.  Kürt  kadını  kırk  yıldır  bir  özgürlük  savaşımı veriyor  ve  şimdi  Önder  Apo'nun  paradigması  çerçevesinde  örgütleniyor.  Kadınlar  kendilerinde  bu gücü  görmeli  ve  öz  iradelerini  mücadeleyle  açığa çıkarmalı.  Kendileri  olabilmeli  kadınlar.  Tarih  bi¬ 


linci  olmalı  kadınlarda.  Her  evi,  alanı,  sokağı  mücadele  alanına  dönüştürmeliler.  Bunun  kaynağı da  uygulayıcısı  da  bizleriz. 

Erdoğan  siyasetini  kadın  düşmanlığı  üzerine kuruyor  ancak  Türkiye'deki  tüm  kesimleri  hedef alıyor.  Bu  tehlike  ancak  kadının  gücü,  örgütlülüğü ve  ortak  mücadelesiyle  bertaraf  edilebilir.  Kadın düşmanlığında  birleşen  bu  faşist,  ataerkil  ve  kapitalist  cepheye  karşı  kadın  dayanışması  güçlendirilmeli  ve  kadın  örgütlenmeleri  cephesi kurulmalıdır.  Bu  saldırılara  ancak  kadının  örgütlü ve  güçlü  mücadelesi  darbe  vurabilir. 

Bu  saldırıların  bir  başka  boyutu  daha  var.  Avrupa'nın  çeşitli  bölgelerinde  kadına  yönelik  şiddet olayları  gündeme  geldi  ve  bu  saldırıların  failleri toplumda  'yurtsever'  diye  anılan  kişilerdi.  Sizce bu  tezat  bir  durum  değil  mi? 

21  yüzyılda  yaşıyoruz  ve  halen  kadınlar  çok 
yoğun,  sistematik  bir  şiddetle  karşı  karşıya.  Aslında eril  zihniyet  toplumun  gözeneklerine  sinmiş  durumda.  Kadına  yönelik  şiddetin  bu  boyuta  ulaşmasında  kapitalist  modernitenin  rolü  başat.  Çünkü kadını  kendi  öz  kimliği  ve  iradesinden  uzaklaştırıyor. 
Ataerkil  zihniyet  topluma  nüfuz  ettikçe  demokratik değerleri  de  ortadan  kaldırıyor. 

Avrupa'da  yaşananları  bu  gerçekten  bağımsız  ele almak  mümkün  değil.  Burada  da  kadın  kırımı  aile ve  eş  tarafından  gerçekleştiriliyor.  Tabii,  Kürt  kadının  mücadelesi  ve  direnişiyle  tüm  dünyada  örnek olduğunu  belirttiğimiz  böyle  bir  süreçte,  bu  tür olaylar  asla  kabul  edilemez.  Bu  saldırıları,  kadının kazanımlarına  ve  mücadelesine  karşı  bir  tahammülsüzlük  olarak  görüyoruz. 

Bu  tür  olaylara  daha  radikal  bir  tutum  almak kadar  bilinçlenmeye  dönük  seminerler  vereceğiz ve  şiddete  karşı  mücadelemizi  her  alanda  sürdüreceğiz.  Geri  toplumsal  yapıyı  parçalamak  için  daha fazla  mücadele  edeceğiz. 

Kadınların  takvimi  8  Mart  ile  başlıyor  bir  bakıma.  2016  yılı  8  Mart'ından  bu  yana  Kürt  kadını nasıl  mücadele  etti,  nasıl  bir  dönüşüm  yaşadı? 
TJK-E  olarak  bu  8  Mart'ı  nasıl  karşılayacaksınız, plan  ve  çalışmalarınız  hangi  aşamada? 

8  Mart  tüm  kadınlar  için  anlamlı  bir  gün.  Bizlere 
de  kadın  direnişini  görünür  kılmak  için  çok  sayıda olanak  sundu.  Kürt  kadınları  bir  mücadele  alanı olarak  ele  aldığı  bu  günü  bir  fırsat  olarak  görüyor. 
Özgürlükteki  ısrarını  tüm  dünyaya  böylesi  günlerde daha  güçlü  gösterebildi. 

XWEBÛN  olmakta  kararlı  olan  Kürt  kadını,  kendini  tarihe  eklemiyor,  tarihi  yeniden  yazıyor.  Bu  nedenle  8  Mart'ı  her  zamankinden  daha  fazla sahiplenme  ve  eylemlere  daha  güçlü  katılım  sağlamalıyız.  Avrupa'daki  farklı  kadın  hareketleri  ve  örgütleri  ile  ortak  miting  ve  yürüyüşler  organize ediliyor,  çeşitli  seminerler  örgütlendiriliyor.  İnanıyoruz  ki  8  Mart'a  Kürt  kadının  etkili  ve  görkemli  eylemleri  damgasını  vuracak. 
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Gelin  hep  birlikte  yürüyelim,  tüm 

arkadaşlar... 

Bugün  8  Mart  üzerine  yaptığımız  konuşmalar  kapsamlıydı.  Çığır  açıcı  yaklaşımlardır.  Halen  ağır  sorunlarımız  var, katkılarınız  peş  peşe  gelişmeli. 

Tek  başına  erkekler  yaşamı  geliştiremez,  bu  tehlikelidir. 

Kadın  günü  yaşamı  geliştirme  günüdür. 

Gerekli  olanı,  her  yönlü  koşulları  sağladık.  Gerçekten  hem  ilkeli  hem  çok  pratik olmalıyız,  tek  çaremiz  daha  çok  çaba  harcamaktır.  Bu  gençliğinizi  biraz  işlere  adayın.  Dikkat  edilirse  pek  akıllı  çalışan 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arkadaşlarımız  yok.  Bu  gençliğiniz  benim elimde  olsaydı,  gerçekten  ne  tür  çalışmaları  başarırdım. 

Sabırlı  olun  özgür  yaşam  kolay  elde edilmez.  Yeniden  yeniden  kendinizi  yoğurmakta  yarar  var. 

Geldiğiniz  yerler  size  bir  şey  vermemiş, kendinizi  çok  ihmal  etmişsiniz. 

En  önemli  sosyal  bir  mücadele,  bu  konuda  yürüttüğümüz  mücadeledir.  Denilebilir  ki  ilk  defa  böyle  bir  yoğunlaşma fırsatı  bulduk  ve  gerçekten  sizi  Zeusların elinden  kurtarmaya  benziyor.  Bunu  mutlaka  idrak  etmelisiniz.  Yaşam  buradadır, başka  yerde  değil. 

En  büyük  öfkelerimiz,  ülkede  bu  çalışmaları  çok  daha  iyi  yürütülebilecekken  maalesef  çok  kötü  kendini  yere  yatırmalar,  bizi çok  büyük  öfkeye  boğmuştur.  Böyle  ilkelce yaşamakta  ısrar  etmeleri  bizi  hak  etmediğimiz  geriliklerin  içine  sokmuştur. 


Benden  mutlaka  gerekli  olduğu  kadar öğrenmeniz  gerekiyor. 

Bir  sosyalistin  en  büyük  özelliği  yaşama gösterdiği  saygıyla  bağlantılıdır.  Yaşama saygı,  yaşamın  kalitesini,  yaşamın  gücünü  geliştirmekle  ancak  ispatlanabilir. 
Yaşamın  gücünü,  özgür  yaşamın  gücünü geliştiremeyenler  tutarlı  bir  özgürlük  savaşçısı  olduğunu  kanıtlayamaz.  Sıradan bir  yaşamı  kabul  edenler,  çok  küçük amaçlı  yaşamlarla  kendisini  uğraştıranlar ve  hastalıklı  kılanlar,  aslında  yaşama  en büyük  saygısızlığı  yapmış  demektir. 
Yaşam  konusunda  kim  ne  kadar  ilkeli  hareket  ediyorsa,  gerçekten  o  insan  çok  değerlidir.  Bir  de  buna  devrimci  pratiği eklersen  o  insanı  hiçbir  güç  tutamaz.  Bu 


kesin.  Özgür  yaşamı  da  onun  her  türlü  savaşımını  da  gerçekleştirebilir. 

Özgür  kadın  günü  olarak  değil,  özgür kadın  günleri  olarak  da  bu  süreci  değerlendirebiliriz.  Yalnız  bir  8  Mart  günü  değil hemen  hemen  her  günün  8  Mart  günü haline  getirilmesi  çok  önemlidir.  Biz  bunu gerçekleştiriyoruz,  yapmaya  çalışıyoruz ama  tabii  kendinizden  bir  şeyler  katmanız  da  çok  önemli. 

Gençsiniz,  zincirleriniz  oldukça  parçalanmış,  bir  daha  kendinizi  tutsak  etmeyin! 

Ve  tabii  siyasi  olmayı  istiyorsanız,  siyaset  bir  terbiye  sorunudur.  Siyaset  sonuçta en  iyi  konuşma  sanatını  gerektirir,  tabii  bir de  sağlam  bir  mantık  yapısını  gerekli  kılar. 
Kendinizi  yetiştirmek  için  bu  konuda  deneme  yapın.  Çok  çocukça,  çok  geri,  kendinizi  dile  getiremeyecek  kadar karmakarışık  bir  durum  arz  ediyorsunuz. 

Mutlaka  bol  bol  deneme  yapın,  tartışma 


denemeleri,  iyi  bir  hitap  yapma  denemesi, sorunları  en  iyi  koyma  denemesi.  Devrimi bunlar  geliştirir. 

Burada  öğrenin  işte,  bu  Akademi  gerçekten  çok  değerli  bir  yer.  Burada  öğrenilir,  hiçbir  yerde  olmadığınız  kadar  kafanız burada  bağımsız.  Ve  bu  bağımsız  kafayla kendinizi  yeniden  yeniden  keşfedebilir, bulabilir,  yaratabilirsiniz.  Bu  size  gerekli, başka  her  şey  sizin  başınıza  beladır. 

Yaşamı  kurtarma  savaşı  veriyorsunuz. 

Devam  edelim  şimdi,  yürüyelim. 

Çiçeklere  basmayın! 

Yan  yana  yürüyelim. 


Gerçekten  bu  okulumuz  da  tarihe  geçti. 
Burada  sürekli  koşun,  tartışın.  Gönül  isterdi  ki  ülkede  böyle  yaşayabilesiniz. 

Gerçekten  müthiş  bir  bahar  geliyor  değil mi?  Baharları  yakalamak  kadar  mutluluk veren  bir  şey  olamaz.  Maalesef,  sanırım dünyalarınız  biraz  harap  olmuş. 

*  "k  "k 

Neden  ülkede  hep  böyle  yürüyüşler  düzenlemiyorsunuz?  İçerik  olarak  özgürlük yürüyüşü.  Fiziki  yürüyüşlerden  bahsetmiyoruz.  Moral  yürüyüşü.  Özgürlük  değeri yüksek  yürüyüşler... 

Çok  hata  yapılıyor.  Çok  öfkeleniyorum. 
İnsan  özgürlüğe  kıyar  mı?  Dünya  omzumda  ama  bak  halen  bütün  yürüyüşlerim özgürlük  yürüyüşleridir.  Halbuki  benden daha  yorgunu,  benden  daha  nefes  nefese yürüyeni  yoktur. 

Son  tahlilde  insan,  ideolojik  güçle  özgürdür.  Ne  yapıp  yapıp  militan  kadınlar  olmalısınız.  Bir  militan  kadın  bir  tabura bedeldir,  unutmayın. 


Aileler  size  bir  şey  vermemiş,  sizi  perişan  etmişler.  Sizin  o  fiziğiniz  burada  biraz gelişti.  Sevgi  imkanı  yaratmayı  kesinlikle küçümsememeliyiz,  ben  bunları  açmadım ama  ilerde  açarım. 

Sevgiyi  yaratmamız  bile  başlı  başına büyük  bir  eylem. 

Bizim  toplumda  sevgi  öldürülmüştür. 
Bütün  bu  konularda  anlayışlı  davranın. 
Basit  heveslerinizi  sevgiyle  karıştırmayın, 

Yaratılıyor! 

Yaratılıyor! 

Ve  hem  biraz  sabırlı  hem  de  anlayışlı olun! 


Bir  de  öncü  olduğunuzu  unutmayın! 

Öncü  oluğunuzu  unutmayın!  Hiç  kolay elde  edilmiyor. 

Devam  edelim  yürüyüşümüze... 

Erkekler  adeta  ezildiler.  Biraz  daha böyle  yaparsam  adamlar  şaşar  kalır. 
“Nedir  bu?”  diyecekler.  “Kadın,  madın”  diyorlar.  Bu  doğru  dürüst  bir  yürüyüş,  onların  edepli  bir  şeyleri  bile  yok. 

Hızlı  yürüyelim  haydi... 

1 987  yılında  ben  böyle  bir  yürüyüş  yapmıştım.  Var  mı  hiç  kimse  o  zamandan kalma?  O  yürüyüş  çok  anlamlı  bir  yürüyüştü.  Ama  o  ilkti. 

Ne  kadar  heyecanlı  değil  mi?  Benim bıkmadığım  bir  çalışma  bu  özgürlük  yürüyüşü!  Bitmeyen  bir  yürüyüş  de  denilebilir. 

Bundan  sonra  da  devam  edeceğiz. 

Daha  da  devam  edecek,  bu  küçük  bir başlangıç... 


Adar  2017 


Nevvaya  Jin 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jın  u  jıyan 


Armanca  pergale  lewaz  kirina 


Dema  ku  em  behsa  îrane  dikin  dibe  ku yekem  tişta  te  bîra  mirov  devvlata  dagirker  û  çewsîner  a  ve  pergale  be.  Ev  li  aliyeke  rastıya  xwe  ya  berbiçav  heye  û  naye  înkar kirin,  le  li  aliyekî  din  jî  îran  weke  çand  û  coxrafiya welatek  here  dewlemend  e  ku  rexme  ew  qas  zext û  dagirkariya  li  ser  gel  û  bi  taybetîjî  li  ser  jine,  ev ye k  jî  j i  bo  gelen  li  ser  ve  axe  dibe  hevîû  ji  mirovan dibe  çavkaniya  bi  hev  re  jiyan  kirinek  bi  hev  re  a hemû  gelen  ku  tekoşîna  azadiye  didin.  Be  goman ev xweşkbûn  ne  ayide  dewlet  û  hezen  desthilatdar in;  ev  pergal  ya  civak  û  dîroka  devvlemed  a  ve  civake ye.  Liîran  û  rojhilate  Kurditane  dema  ku  em  revvşa jine  jî  dinirxînin,  begoman  be  ku  em  van  mijaran pişt  guh  bikin  an  jî  ji  nedîtî  ben  nagirin  dest  û  nanirxînin.  Raste,  civak  xwedî  dewlemendî  û  xweşikbûnen  pirr  cihe  ye,  le  mixabin  bandora  pergala deshilatdar  û  teokratik  a  îrane  li  ser  jiyan  û  hebûna ve  civake  pirr  zede  ye  û  li  ser  bandor  daye  çekirin, bitaybetî  di  roja  îro  de  ku  em  bigirin  dest  û  binirxî- nin,  tiştek  bi  nave  jiyan  ji  jinan  re  nehîştine. 

Ji  bo  jinan  jiyan  wek girtîgehâ  dimîne 


qedexeye,  le  şerîet  û  axondeyen  ku  qaşo  nûnertiya zagon  û  devvlete  dikin,  bi  xwe  zewaca  di  temene biçûk  de  meşrû  dibînin  û  ve  yeke  ere  dikin  û  tu  seknandinek  an  jî  narazîbûnek  xurt  li  hember  van  pekanînan  nîne.  Levvma  zewaca  di  temene  biçûk  de bûye  pirsgirek  û  gireyek  kûr  a  di  nav  civake  de,  her wiha  li  ser  revvşa  tendirustî  û  derûniya  jinan  bandorek  gelek  xirab  daye  çekirin.  Ji  xwe  armanca  wan ev  e  ku  bi  vî  rengî  peşî  li  mezin  bûna  hizre  jine  bigirin  û  jine  hertim  û  dayîm  di  bin  xizmet  û  serdestiya zilam  de  bihelin. 

Dewlet  nûnerâ  xwede  yâ li  ser  rûye  erdâ 

Mijarek  din  ku  li  îrane  bûye  sedema  qirîza  civakî  û  zexten  pisîkolojîk  dide  ava  kirin,  ev  e  ku heta  mudaxeleye  renge  çilen  jinan  jî  te  kirin;  biryara  ka  jin  ve  biçin  cehenem  an  jî  bihoşte  jî  dewlet  dide.  Devvlet  bûye  nûnere  xwede  ye  li  ser  rûye erde  û  qaşo  erke  wî  bûye  serirast  kirina  jiyana jinan  û  anîne  reka  rast  e.  Jiyan  ji  jinan  re  kirine  cehenem  û  bi  tu  şevvazeke  jine  m  af  e  xwe  bi  xwe  a biryardane  nîne. 

îran  ku  qaşo  bûye  parezere  mafe  mirovan  û hema  beje  li  hember  her  cûre  be  mafiyan  nerîn dide,  di  hundir  de  bûye  mekîneya  daqortandina mafe  mirovan  û  bi  taybetjî  mafe  jin.  Ne  tene  mafe jin  naye  parastin,  jin  xistine  revvşekî  ku  nikare  xwe jî  bipareze.  Her  cûre  zext,  şîdet,  kuştin,  destdirejî, sîxe,  (cûreyek  fuhuşe  a  resmî  ku  di  encama  polîtîkayen  devvlete  de  jinek  dikare  ji  aliye  zilameke  ji saeteke  heya  du  roj  an  jî  zedetir  li  berambere  pere pere  bimîne)  zede  bûna  darvekirin,  zede  bûna kesen  xezan  û  be  xwedî,  belav  bûna  madeyen  hiş- ber,  artışa  bekaran  a  jinan,  recim  kirin  û  gelek  pirsgireken  din  ku  li  hember  jine  pek  ten.  Li  hember van  nezikatiyan  kes  denge  xwe  nake  û  nerazîbûna xwe  naîne  ziman  û  ji  xwe  zagonen  heyî  revvşe  yek ser  bi  sekna  jine  re  digire  dest,  wek  her  car  jine  sûçdar  dibîne,  revvşa  heyî  encama  sekna  jine  dinirxîne û  zagon  jî  zilam  dipareze ku  ji  xwe  jin  bere  de  di  van zagonan  de  ciza  û  sûçbari- yen  we  hatine  ere  kirin. 

Azadiyeke  be  sînor  ji  bo  îstismar  kirina  jine  ji  zilam  re 


Devvlet  bûye  nünere 

xwede  yeli  ser  rûye 

erde  ûqaşo  erke  wî bûye  serirast  kirina  jiyana  jinan  û  anîne 

reka  rast  e  Jiyan  ji jinan  re  kirine  cehenem  û  bi  tu  şevvazeke 

jine  mafe  xwebixwe 

a  biryardane  nîne. 


hatiye  dayîn  û  jin  jî  heya  davviye  hatiye  bisînor kirin.  Ji  bo  raste  van  şîdet,  destdirejî,  tacîz  û  neye kuştin  û  zilam  erişe  we  neke,  pevvîste  ji  mal  dernekeve,  ango  bi  baldarî  cil  li  xwe  bike  ku  bala  zilam nekşîne  ser  xwe.  Ev  jî  tedbîren  devvlete  yen  ji  bo be  reng  kirin,  pasîf  hîştin  û  bisînor  kirina  rola  jine  a di  nav  civake  de  ye.  Levvaz  kirina  îradeya  wan  û  di hemen  deme  de  tüne  kirina  heviyen  ji  bo  tekoşîn û  serkeftineye. 

Her  wiha  îran  kirine  girtîgehek  mezin  ji  bo  hizren azad  û  fikren  cüda.  Yen  derveye  pergala  îrane  bihizire,  misogere  ku  ve  bi  şevveyeke  be  tevvanbar  kirin û  bi  cizaye  dijbertiya  pergale  be  darizandin.  Levvma ye  ku  bixwaze  xwedî  hizreke  azad  be  begoman  ji vvelat  derdikeve  û  koçbere  vvelaten  derva  dibe,  ji xwe  armanca  devvlete  jî  ev  e.  Dixwazin  her  cûre denge  cûde  û  derveye  xwe  ji  xwe  dûr  bixin,  bi  vî rengî  deshilatdariya  xwe  biparezin.  Niha  jî  girtîgehen  îrane  bi  jinan  hatiye  tije  kirin,  ji  jinen  ku  xwedî nerînen  cüda  ne  ango  nexwestine  weke  pergala devvleta  îrane  bijîn.  Devvlet  jinen  ku  berxwedaniye dikin  ji  xwe  re  weke  asteng  dibînin,  ji  jnen  wiha  ditirsin.  Tevahî  kesen  ku  teslîme  van  siyaseten  devvlete  nebûn  hatin  kom  kirin  û  li  girtîgeheke  ku hineke  ji  girtîgeha  civakî  biçûktir  bû,  bi  cih  kirin.  Ji bo  dîl  girtina  vîna  kesen  wiha  gelek  rebazen  cüda bikartînen.  Yek  ji  van  rebazan  jî  pek  neanîna  mafe wan  a  sereke  ye.  Gelek  ji  wan  jinan  ji  ber  nebaş bûna  revvşa  wan  a  tendirûstiye  jiyana  wan  di  xeteriye  deye.  Siyaseta  yan  hûne  sere  xwe  bitevvînen yan  jî  hûne  wiha  bimirin,  didin  meşandin.  Bitaybetî li  girtîgehen  îrane  li  ser  jinan  îşkenceyen  giran  te meşandin.  Rojnamevvan,  çalakvanen  civakî,  siyasî, çandî,  parezer,  û  kesen  xwedî  bavveriyen  cüda  weke Behayiyan  (Bavveriyek  cûdaye  ku  ji  aliye  devvleta îrane  ve  naye  pejirandin)  bi  şevveyeke  ne  qanûnî ten  darizandin.  Yekji  mînaka  here  ber  çavjîZeyneb Celaliyan  e  ku  revvşa  tendirustî  û  bi  taybetîjî  revvşa çaven  we  pirr  nebaş  e.  Ji  ber  ku  bi  ragihandina  devvlete  re  naxive  û  ligor  daxwazin  wan  tevnagere,  li  ser revvşa  tendirustiya  we  nasekinin.  Li  girtîgehen  îrane gelek  jinen  wek  Zeyneb  hene  ku  ji mafe  here  xwezayî  be  par  in.  Ji  xwe ligor  îrane  girtî  an  jî  mafe  girtiyen  siyasî  tu  ne,  îran  tu  caran  hebûna  girtiyen  siyasî  nepejirand  ku  mafe  wan bipejirîne. 


U 


Jin  ji  her  hâle  de  bâ  parastin  ma  ye 

Ji  bo  devvleta  îrane  bin  pe  kirina  mafe  mirovan 

û  be  rezî  tiştekî  here  xwezayî  ye,  ji  ber  ve  yeke  jî mudaxele  kirina  her  şaneyek  civake  û  bi  taybetîjî mudaxele  kirina  jiyana  jine  jixwe  re  heq  dihesibîne. 
Di  bin  naven  cihe  de  asîte  direjin  ser  rûye  jinan  û heya  niha  jî  tu  kes  û  tu  zagonekîji  kesen  tavvanbar hesab  nepirsiye.  Ji  xwe  wek  her  careke  li  vir  jî  dîsan jin  te  tavvanbar  kirin.  Ji  xwe  civak  vvisan  le  kirine  ku ji  her  alî  de  be  parastin  hîştin  e.  Civak  xistine  revvşeke  ku  şîdet  û  her  cûre  tund  û  tujî  rewa  bihesibîne. 

Xala  here  girîng  jî  ku  di  ve  davviye  de  pirr  bû  mijara  ragihandinan,  peşnûmeya  mafe  hemvvelatîbû ku  ji  bo  cara  duyemîn  di  dema  serok  komariya  Ruhanî  de  hatiye  peşkeş  kirin.  Le,  tişta  balkeş  jî  ev  e ku  di  peşnûmeye  de  li  ser  mafe  hemvvelatî  tu  tişt nehatiye  gotin.  Rexme  ku  hatiye  gotin;  lepirsîn  li  ser hizir  û  şevvaze  fikrandinen  cüda  qedexeye,  le  bi nave  şerîet  û  qanûnen  îslamî,  xwe  bi  xwe  axaftinen xwe  vala  derdixînin  û  her  ramanen  derveye  xwe yekserdidarezin.  Jixweji  bojine  mafe  heyîjîji  hole hatiye  rakirin.  Devvlete  di  pevajoya  van  4  salan  de hewl  daye  ku  bi  rengen  li  ser  siyaseta  xwe  daye  nixumandin,  revvşa  xwe  a  heyîji  civake  veşere.  Bi  taybet  zexten  ku  li  ser  jine  dane  meşandin  bû  sedem ku  di  pevajoya  van  4  salan  de  jin  neçar  bimînin; heta  ji  bidest  xistina  gelek  mafen  seretayî  weke beşdar  bûna  nav  komen  muzîk,  sivvar  bûn  pisîklete, beşdar  bûna  li  stadyoma  spor  ji  bo  temaşa  kirine  û hwd.  tebikoşin.  Bi  nizîkbûna  dema  hilbijartine  dîsan gelek  mijaren  wek  mafe  hemvvelatî  û  gelek  pirsgirîken  hesas  yen  civakî  xistine  nîqaşe  û  dixwazin  ku hebûna  xwe  bi  van  tiştan  misoger  bikin.  Ger  hûn xalen  di  peşnûmeye  de  binerîn  hûne  bibînin  ku  ji erken  devvlete  zedetir,  behsa  erken  jine  yen  li hember  devvlete  te  kirin.  A  rast  ji  jina  te  xwestin ku  bi  şevvazen  herî  baş  erken  xwe  yen  li  hember  zagona  bingehîn  ku  ji  aliye  zîhniyeta  serdest  a  zilam hatine  çekirin,  pek  bînin.  Di  ve  peşnûmeye  de  baştirîn  kar  û  xebat ji  bojine  avakirina  malbate te  destnîşan  kirin.  Ji  bo  jine  cihe  here  bi  ewle  mal  ango mitbex  te  destnîşan  kirin  û  bi  vî  rengî  jin  ji  qada  siyasî,  civakî  te  dûr  xistin.  A  li  vir  ji  jine  te  xwestin  jî parastina  zagonen  zilam  in. 

Em  li  vir  dikarin  bipirsin  ku  gelo  di  ve  peşnûmeye de  we  mafe  jin  çibe?Gersînorenji  aliye  hişmendiya pergala  babiksalar  we  hatine  çekirin,  hebûna  jin diyar  bike,  jin  neçar  bike  di  navbera  xirab  û  xirabtir de  hilbijere  û  ve  jî  nav  le  bikin  demokrasî,  ve  deme mefe  hemvveletî  bûn  çi  vvateya  xwe  dimîne?  Ger jin  peşengen  civake  ne  we  deme  pevvîste  qadeke ku  ev  serkeftin  were  dayîn,  derfete  xebat  kirine were  çe  kirin.  Tişta  ku  pevvîste  em  bizanîn  ev  e  ku ew  jinen  di  bin  bane  perlementoye  de  cih  digirin  jî dibin  fîltere  zilam.  Ne  wisa  be  çima  zilam  ew  qas  ji heza  azad  a  jine  ditirse.  Be  goman  devvlet  tu  caran nikare  îdîaya  demokrasî  û  parastina  mafe  jinan bike.  Bersiva  ji  bo  her  daxwazen  jinan  ji  aliye  devvlete  de  girtîgeh  û  girtin  e.  Roj  bi  roj  girtîgehen  ji  bo girtina  hizir  û  ramanen  mirovan  zedetir  dibe.  Di revvşeke  wisa  de  em  çevvan  dikarin  li  ser  pirr  rengbûn  û  cûdahiyan  biaxivin.  Jin  ji  bo  parastina  xwe  û rizgar  bûna  ji  revvşa  heyî  ku  civak  xeniqandiye,  bedelen  tişten  ten  jîn  bi  cane  xwe  didin.  Di  revvşeke wisa  de  be  goman  em  nikarin  li  îrane  behsa  azadî, nasname  û  îradeya  azad  bikin,  nikarin  behsa  mafe mirov,  kem  bûna  xwe  şevvitandin,  recm,  şîdeta  li  ser jine,  rakirina  sedare  û  gelek  mijaren  din  bikin. 
Levvma  tekoşînekî  demokratik  li  îran  û  tevahiya  rojhelate  Kurdistane  ji  bo  jinan  pevvîst  dike.  Encax  jin bi  xwe  bikare  mafe  xwe  bi  dest  bixe  û  parastina  xwe bike.  Ji  ber  ku  ne  ji  devvleta  îrane  û  ne  ji  tu  devvleten din  em  weke  jin  dikarin  hevî  bikin  û  ne  jî  bendevvar bin  ku  li  ser  mafe  me  biaxivin  û  bibin  xwedî  nerîn. 


Devvleta  qaşo  îslamî  û  bi  nave  îslamiyete  heya davviye  hişmendiya  xwe  ya  ner  û  babiksalar  li  ser civak  û  jine  daye  ferz  kirin.  Her  car  ji  bo  guhertina pergale  jine  weke  amoreke  bikar  tîne,  hezar  û  yek sozan  ji  bo  guhertina  revvşa  jinan  didin,  le  piştî  ku serkeftine  bidest  dixin,  di  encame  de  weke  xwe devvam  dikin,  her  gotinen  ku  ji  bo  bidest  xistina desthilatdariya  xwe  we  deme  dabûn  ji  bîr  dibin.  Ji ber  ve  çende  jîher  ku  diçe  di  revvşa  jine  de  paş  ketin çedibe,  le  peş  ketin çenabe.  Ji  xwe  şoreşa  îrane  ger  ne  ji beşdarbûna  jinan bûye  nedikarîn  serkeftine  bidest  bixin. 

Piştî  şoreşa  komara îslamî  ya  îrane  ji xwe  revvşa  jinan  her ku  çû  xirabtir  bû  û jiyan  ji  bo  jinan  weke 

girtîgeheke  le  kirin.  Ew  qas  serok  komar  hatin  guhertin,  le  her  yekji  ye  bere  xirabtir,  ji  ye  bere  zedetir mudaxeleye  revvşa  jine  a  di  nav  civake  de  dike  û  dixwaze  bandora  feraseta  desthilatdariya  xwe  di  nav civake  de  bide  çekirin.  Heya  demeke  ji  60%  xwendekaren  zanîngehan  jin  bûn,  le  niha  ji  bo  ev  reje  dakeve  û  jin  nexwînin,  gelek  beşen  peşeye  nadin xwendekaren  jin.  Propagandayen  devvlete  yen  ji  bo malbatekî  baş  çekirina  zaroken  zede  ye  û  di  ve  mijare  de  jî  hevvldanen  wan  yen  teşwîq  kirine  bi  rebazen  cüda  cüda  te  çekirin;  ji  ber  ve  çende  didin diyar  kirin  ku  ne  pevvîste  jin  li  zanîngehe  û  dibistane pirr  bixwîne  ango  weke  zilam  li  her  beşeke  a  peşeyan  de  beşdar  bibe.  Ji  xwe  dema  zanîngehe  jî  biqedînin  ve  dîsan  be  kar  bimînin  û  di  encama  van nezikatiyan  de  kar  nadin  jinan. 

Çekirina  leşkeren  zede  ji  bo  pergele  vvekerka  jine dane  destnîşan  kirin  û  levvma  ligor  pergala  îrane  lazime  jin  li  male  rûnen;  ji  xwe  xwendina  zede  û  kar dîtin  ji  bo  jine  zede  nepevvîste,  ligor  pergala  desthilatdar  a  zilam,  qaşo  ger  jin  dayîk  û  hevjîneke  baş be  bes  e,  di  ve  mijare  de  jî  pergal  ji  aliye  ragihandine  de  gelek  ser  ve  mijare  disekine  û  bikartîne.  Ji xwe  li  gor  pergala  îrane  di  derece  yekem  de  kar  ji bo  zilamen  zevvicî,  piştre  ji  bo  yen  nezevvcî  û  pey  ve re  eğer  karek  hebe  ji  bo  jinen  ku  zevvicîne  dikare hebe.  Ji  her  alî  de  li  ser  jinan  zext  didin  çekirin,  wan neçare  pejirandina  revvşe  heyî  dikin.  Rexme  ku  zewaca  di  temene  biçûk  û  jer  18  sal  de  di  zagonan  de 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yen  bi  nave  ragihandina  Jinen  Ezîdî,  xebaten  çapemeniye  bireve  dibin.  Ev  kom,  li  rexme  gelek  zor û  zehmetiyan  jî  bi  tekoşînek  pirr  mezin  xebaten xwe  be  navber  dide  meşandin. 

Taybetmendiyen  civaka  feodal  bandora  xwe  li ser  civaka  Ezîdî  jî  kiriye.  Her  wiha  ji  ber  ku  gelek caran  bi  erîşen  cüda  re  rû  bi  rû  mane,  di  nav  civake  de  li  hember  çapemeniye  û  tekiliyen  derve nezîkbûnek  dûr  sekinîne  mijara  gotı'ne  ye.  Gelek jin  dema  kamera  dibînin  rûye  xwe  dizivirînin  û şerm  dikin  ku  li  peşberî  kamera  baxivin.  Ev  bi  xwe re  zehmetiyek  pirr  mezin  tîne  û  gelek  caran  wek te  xwestin  mirov  nikare  tişten  hatine  jîn  û  te  kirin bi  denge  van  bigihîne  raya  giştî.  Helbet  armanca yekem  ya  avabûna  ve  kome  jî  ev  bû  ku  bi  sedan salan  ev  denge  jinen  Ezîdî  ku  hatibû  qut  kirin,  carekedin  berz  kirin  û  bi  cîhane  re  dana  nasîn  bû. 
Bi  ve  armance,  bi  xwestek  û  israreke  mezin  ev xebat  te  meşandin.  Avabûna  ve  kome  di  nav  civake  de  jî  guhertinen  gelek  mezin  da  çekirin.  Di nav  jinan  de  li  hember  rojnamevanen  jin  bavverî peş  ket,  her  wiha  baweriya  jinan  a  bi  xwe  peş  ket û  bi  avvayek  hîn  zedetir  rehet  axaftin  û  şerma  xwe derbas  kirin  çedibe.  Cardin  kar  û  xebaten  jinen Ezîdî  bi  cihane  re  parve  kirin,  morelek  mezin  di nav  civake  de  çedike.  Ev  kom  pengav  û  şeren  li hereme  derdikeve  hole  jî  dişopîne  û  roleke mezin  di  tomar  kirina  tekoşîn  û  xebaten  YJŞ'e  de dilîze,  van  heqîqetan  bi  raya  giştî  a  cihane  re parve  dike.  Em  dikarin  bejin  ku  rexme  hemû  kemasiyan  jî  çapemeniya  jinen  Ezîdxane  rolekî mezin  li  Şengale  dilîze.  Li  hemberî  pergala  ku  dixwaze  jinen  Ezîdî  her  tim  bi  dîmenen  maxduriyete derxe  peşberî  çapemeniye,  jine,  berxwedaniya jinen  Ezîdî  derdixe  peş.  Ev  jî  heviyeke  pirr  mezin dide  civak  e.  Ji  ber  ku  di  nav  civake  de  di  şexse jine  de  bavveri  te  qezenç  kirin.  Dayiken  me  ne  ew dayik  in  ku  bi  girî  û  rondikan  gunehe  xwe  li  xwe tîne.  Jinen  Ezîdî  di  vveşanen  xwe  de  bi  dengeke bilind  dibejen;  'em  wek  keçen  agir  û  roje  dikarin xwe  ji  xweliya  xwe  ava  bikin'.  Deme  belangaziye derbas  bûye.  Em  dikarin  bejin  ku  jinen  Ezîdî  ji revvşa  parastine  derbasî  revvşa  peşketine  bûne. 
Niha  bende  nasekinin  ku  ger  hin  erîş  li  ser  wan çebibe  xwe  bipareze;  niha  jinen  Şengale  ne  tene parastin,  erîşî  hemû  çeperen  koledariye  dike, wan  dişkene  û  tek  dibe. 

Di  çapemeniya  jinen  Ezîdxane  de  8  keçen  Ezîdî  cih digrin  û  li  ser  jinan  bernameyan  çedikin.  Ji  xwe  ke ji  wan  çetir  dikare  tişten  hatine  jîn,  rewş  û  peşeroja wan  vebibeje.  Her  wiha  di  radyoya  Çira  Şengale  de jî  keçen  Ezîdî  cihe  xwe  digirin  û  deng  û  renge  jine di  radyoye  de  jî  te  teyisandin. 

Di  nav  ve  sale  de  147  jin  û  zaroken  di  deste  DAİŞ'e de  ji  aliye  YBŞ  û  YJŞ'e  ve  hatine  rizgar  kirin.  Kesen ku  bi  riyen  cüda  xwe  rizgar  kirine  re  bi  giştî  di  nav sala  2016'an  de  348  jin  û  zarokji  deste  çeteyan rizgar  bûne. 

Kedeke  pirr  mezin  ya  jinen  Şengale  heye  û  ev ked  jî  berheme  xwe  dide.  Le,  li  hemberî  wan  jin  û zaroken  Ezîdî  ku  niha  di  deste  çeteyan  de  esîr  in, ev  xebat  beguman  kem  in.  Em  hevîdarin  ku  sala 2017'an  bibe  sala  rizgariya  hemû  jinen  di  deste çeteyan  de  û  xilas  kirina  günden  Ezîdîyan  ku  niha di  bin  dagirkeriye  dene.  Hevî,  xwîn  û  rihe  di  İaşe tekoşeran  de  ye.  Ji  bo  ve  jî  heviya  azadiye  ji  her deme  zedetir  îro  li  Şengale  di  dîle  jinen  Ezîdî  de geş  dibe.  Bi  vvesîleya  8  Adare  jin  ve  bi  gaven  hîn mezintir,  bi  rihe  berxwedana  jinen  Kurd  û  temame  jinen  cîhane  ku  di  8  Adare  de  wek  denge serkeftine  bilind  dibe,  xwe  bigihînin  jiyanek  li  ser hîme  civakek  azad  a  te  ava  kirin  û  renge  tekoşîna xwe  tevlî  nav  denge  jinen  cîhanî  bikin. 


Hevî,  xwîn  û  rihe  di  İaşe  tekoşeran  de  ye.  Ji  bo  ve  jî  heviya azadiye  ji  her  deme  zedetir  îro li  Şengale  di  dîle  jinen  Ezîdî  de geş  dibe.  Bi  wesîleya  8  Adare jin  ve  bi  gaven  hîn  mezintir,  bı rihe  berxwedana  jinen  Kurd  u 

temame  jinen  cîhane  ku  di  8 

Adare  de  wek  denge  serkeftine bilind  dibe,  xwe  bigihînin  jıyanek  li  ser  hîme  civakek  azad  a te  ava  kirin  û  renge  tekoşîna xwe  tevlî  nav  denge  jinen 

cîhanî  bikin. 


YJŞ'e  di  akademiya  Ş.  Berîvan  Şengal  de  pervverdeyen  xwe  yen  xweser  yen  îdeolojîk  û  leşkerî  yen bi  avvayek  pispor  dibînin.  Em  dikarin  bejin  ku  di  ve akademiye  de  li  ser  çeken  cûr  be  cûr  şervvan  ten pervverde  kirin  û  li  ser  taktîken  şer  ten  kûr  kirin. 
Bi  pevajoya  zivistane  re  di  hemû  yekîneyan  de  jîli keleka  erken  evvlekariye  pervverdeyen  li  ser  zanebûn  û  tekoşîna  zayendî  te  dîtin.  Di  hin  cihan  de  jî endamen  YJŞ'e  di  çeperen  evvlekariye  yen  xweser de  cih  digirin.  Her  wiha  yekîneya  YJŞ'e  yen  ku  bikaranîna  çekan  ferî  dayîk  û  keçen  Ezîdî  yen  di  mal de  dimînin  dike,  heye.  Ev  yekîne  bi  Tevgera  Azadiya  jinen  Ezîdî  re  bi  avvayek  hevbeş  li  gelek  cihan pervverdeya  çek  didin  jinan  da  ku  di  revvşeke avvarte  de  ew  dayik  bikaribin  parastina  xwe  ya şexsî  û  ya  zaroken  xwe  bikin. 


•  Nûjiyan  ERHAN 

Dibe  ku  gelek  kes  jinen  Ezîdî  bi  3  Tebaxe  re nas  bikin  an  jî  nave  Ezidiyan  bihîstibin.  Lebele  dîrokekî  kevnar  ya  gele  me  heye.  Le, mixabin  ku  ev  gel  bi  rondiken  çavan,  bi  paniyen  ji bes  pexas  meşandine  qelişî  û  tî  bûne  hate  naskirin. 
Jinen  Ezîdî  ku  bi  dîmenen  li  pazaran  dema  dihatin firotin  û  dibûn  esîre  çeteyen  DAİŞ'e  ket  rojeva  cihan 
e;  di  roja  îro  de  jî  bi  peşketinen  pirr  mezin  tola  73 
fermanan  radike. 

Di  nav  du  salan  de  gelek  guhertin  û  veguhertin  li Şengale  çebûn.  Lebele  tişta  ku  herî  zede  bû  cihe kefxweşiye  jî  be  guman  peşketinen  jinen  Ezîdî  bû. 
Ji  roja  ferma  ne  vir  de  çi  guherî? 

Jinen  Ezîdî  ev  yek  baş  zanîn  û  dîtin  ku  tu  kese wan  nîne  ji  qeyne  wan  bi  xwe.  Zilamen  ku  wek dîke  xwe  dinepixandin  peşiya  herkesî/e  direviyan û  li  gor  texmînan  nezî  5  hezar  jin  û  zarok  ketin deste  çeteyen  DAIŞ'  e.  Jinen  Ezîdî  bi  alikarî  û  heza ku  ji  şervvanen  Azadiye  girtin;  ku  bi  sedan  keçen Apoyî  singa  xwe  kirin  çeper  li  peşiya  gele  xwe  û bi  vverekiyekî  pirr  mezin  çûn  cihen  ku  7  hezar  zilamen  bi  çeken  giran  xwe  peçabûn,  le  be  ku  pişt xwe  meze  bikin  reviyabûn,  ew  der  parastin,  birexistin  kirin  û  rexistinbûna  xwe  çekirin. 


Parastin  pediviyeke  ku  bâ  wâ  nabe 

Yekineyen  Jinen  Şengale  li  ser  bingehe  parastina jinen  Ezîdî  di  sala  2014'an  de  hat  avakirin.  Ev  heza leşkerî  bi  taybetî  jî  îsal  serkeftinen  gelek  mezin  bi dest  xistin.  Di  salekî  de  du  pengaven  mezin  yen leşkerî  hatin  peşxistin  ji  aliye  şervvanen  Ezîdxane. 
Yen  ku  herî  zede  rola  xwe  di  nav  van  pengavan  de lîstjî  jinen  Ezîdî  bûn.  Di  pengava  Medîvane  ku  Sibata  2016'an  de  peş  ket  YJŞ'e  bi  avvayek  çalak  cih girt  û  heremeke  pirr  mezin  hate  rizgar  kirin.  Cardin  pengava  Tolhildana  Jinen  Ezîdî'  ya  di  12  Mijdara  2016'an  de  bi  peşengiya  YJŞ'e  destpekir  û  di nav  demeke  kurt  de  günden  Sikiniye,  Heyale, Rezke,  segoşeya  günde  Sevvra  hatin  rizgar  kirin  û em  dikarin  bejin  ku  heremeke  nezî  25  km  ket deste  şervvanen  Ezîdxan  e.  Bi  taybetî  jî  girîngiya here  mezin  ya  ve  pengave  ev  bû  ku  hemû  çiyayen Şengale  ji  çeteyen  DAİŞ'e  hate  rizgar  kirin  û  xetekî parastine  li  derdora  çiyaye  Şengale  hat  ava  kirin. 
Di  ve  pengave  de  gelek  çek  û  cebilxaneyen  giran ketin  deste  şervvanan.  Niha  ji  sînore  Hole  ya  Rojavaye  Kurdistane  heya  navenda  Şengale  xeteke  parastine  avabûye  û  YJŞ  di  çeperen  herî  peş  de,  di nav  yekineyen  xweser  de  û  hem  jî  di  nav  yekîne- yen  giştî  de  cihe  xwe  digire.  Her  wiha  şervvanen 


Civaka  pervverde  kirî civaka  bir€xistin  kiriye 


Piştî  fermane  jinen  Ezîdî  di  nav  gel  de  xwe  bi nave  Meclîsa  jinen  Ezîdî  birexistin  kirin  û  sala 2015'an  de  yekemîn  konferansa  xwe  lidarxistin. 
Cardin  di  heman  sale  de  li  vvargeha  Nevvroz  ya penaberen  Ezîdî  li  Rojavaye  Kurdistane  jî  meclîseke  jine  hat  avakirin.  Ev  meclîs  gelek  xebaten mezin  dan  meşandin  û  diîlona  2016'an  de  meclîse  bi  konferanseke  di  bin  nave  'Tevgera  Azadiya Jinen  Ezîdî'  de  xwe  birexistin  kir.  Tevgera  jinan  li çiyaye  Şengale  navendeke  xwe  vekir  û  di  nav jinen  Ezîdî  de  xebaten  rexistinbûne  berfireh  kirin. 
Di  heman  deme  de  alikariya  jinen  ku  ji  deste DAİŞ'e  rizgar  bibûn,  li  gor  derfeten  xwe  alikarî  kir û  serdana  malen  wan  kir  da  ku  jinen  Ezîdî  bizanibin  ne  bi  tene  ne. 

Di  bin  bane  Tevgere  de  xebaten  weqfe  hatin  meşandin.  Hem  li  vvargeha  Nevvroz  ya  li  Rojavaye  Kurdîstane  hem  jî  li  Şengale  xebaten  dirunxaneye  hatin birexistin  kirin.  Weqfa  jinan  ne  tene  dirunxane  her wiha  li  çiyaye  Şengale  firneke  jinan  jî  vekir.  Ev  firne jî  di  demeke  pirr  kin  de  we  dest  bi  xebata  xwe  bike. 
Armanc  ev  e  ku  bi  avakirina  qaden  bi  vî  rengîjin  bikaribin  debara  xwe  bikin  û  di  heman  deme  de  jî  di kar  û  bare  aborî  de  cih  bigirin,  derfetek  wan  a  ji  bo avakirina  aboriya  xweser  be  avakirin  e. 

TAJE  (Tevgera  Azadiya  Jinen  Ezîdî)  bi  alikariya  Mamosteyen  jin  devreyen  pervverdeyen  zimane  dayike  birexistin  dike.  Heya  niha  di  van  devreyan  de bi  dehan  dayik  ferî  xwendin  û  nivisandina  bi  zimane  dayike bûne  û  devre  berdevvam dikin.  Di  bin  bane  TAJE  de akademiyeke  jin  hatiye  vekirin ku  di  ve  akademiye  de  dîroka  jinan,  tekoşîna zayendî  û  tekoşîna  azadiya  jine  te  dayîn. 

Komen  rexistinbûyî  yen  TAJE  di  nav  her  vvargeh û  gundan  de  hene,  her  hefteye  roja  Çarşeme  ji  bo jinan  semîneren  bi  mijaren  cûr  be  cûr  ten  dayîn. 

Li  çiyaye  Şengale,  di  nexweşxaneya  Ş.  Zinar  de, komek  ji  jinen  kedkaren  tenduristiye  xizmete didin  gel.  Di  ve  nexweşxaneye  de  bijîjk  û  xebatkar hemû  jin  in.  Di  hefte  de  6  rojan  xizmet  te  dayîn  û li  gel  nexweşiyen  giştî,  di  beşa  diranan  de  jî  bijîjkeke  jin  ya  diranan  heye.  Di  ve  nexweşxaneye  de ji  aliyeke  xizmet  te  dayîn  û  ji  aliye  din  de  jî  keçen Ezîdî  ji  aliye  tenduristiye  de  ten  pervverde  kirin. 
Di  heman  deme  de,  pire  caran  jîji  bogel  semineren  tenduristiye  ten  dayîn. 


Armanc  berz  kirina  dengâ  jinan  e 


Li  çiyaye  Şengale  ev  du  sal  in  ku  xebaten  çapemeniya  jine  ten  meşandin.  Komek  ji  keçen  Ezîdî 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ZEYNEP  ERDEM 


8’e  Adare  û  îdeolojiya 
Rizgariyajin 

Di  tekoşîna  çil  salan  ya  Tevgera  Azadiye  de  jinen Kurd  di  her  rojeke  sale  de  dîrokek  bi  cih  kirine. 
8  e  adare  jî  yek  ji  van  rojane. 

Di  8  e  adara  sala  1998’an  de  Rebere  Gele  Kurd  Abdullah Ocalan  îdeolojiya  Rizfariya  Jine  ilan  kir.  Be  guman  jinen Kurd  hey  anî  we  roje  di  tekoşîna  azadiye  de  gaven  gelek mezin  avetibûn.  Heza  berxwedaneke  be  hempa  nîşan dabûn.  Di  hemû  qaden  berxwedane  de  bûn  xwedî  tedikoşîneke  be  hempa.  Tirsa  ku  dijmin  di  dile  gele  Kurd  de  dabû avakirin,  şikandibûn  û  bibûn  peşengen  jiyana  berxweder. 
Le  rebere  gele  Kurd  ev  bes  nedîdit. 

Destbilatdariya  zilam  bi  hezaren  sala  xwe  li  ser  civake  birexistin  kiribû,  jin  di  nava  civake  de  ker  û  lal  hatibû  hîştin, zar  û  ziman  je  hatibû  stendin.  Ji  arteşan  bigire  beyanî  saziyen  civakî  bemû  di  bin  kontrola  zilam  debûn.  Jin  jî  di  bin ve  desthilatdariye  de  heciqîye.  Be  guman  tekbirina  ve  desthilatdariye  bi  hezeke  mezin  ya  jin  gengaz  e. 

Ji  bo  ku  jin  bikaribin  ve  desthilatdariye  tek  bibin  û  bi  jine re  civak  jî  azad  bibe;  îdeolojiya  Rizgariyajin  pediviyeke bingebîn  e.  Rebere  Gele  Kurd  ve  rastiye  dibîne.  Di  heman wexte  de  heza  jinan  ya  ve  ideolojiye  bixe  meriyete  jî  heye. 

Herwiha  cûdatiya  Tevera  Azadiye  ya  ji  tevgeren  din  yen şoreşger  û  sosyalist  jî  berbiçav  dike.  Di  tevgeren  şoreşger  û bi  taybet  tevgeren  sosyalist  de  despeke  azadkirina  axe  û  xelasiya  civake  esas  te  girtin.  Mafe  jinan  û  azadiya  jine  dihelin piştî  şoreş  e.  Hemû  tevger  û  partiyen  ketin  nava  ve  hehveste di  demeke  kurt  de  şibiyan  ye  hemberî  xwe  û  tek  çûn.  Civakeke  ji  ya  berya  xwe  bindesttir  avakirin  û  bûn  serdesten  herî mezin.  Di  civakeke  de  jin  nebe  xwedî  maf,  bindest  be, civak  jî  nikare  azad  bibe.  Regeza sosyalizme  ya  bingebîn  azadiya jine  ye.  Le,  mixabin  gelek  tevgeren  sosyalîs  pisrgireka  azadiya  jine  ji  nedîtîve  batine  û  bi ve  yeke  emre  xwe  kurt  kirine. 

Ev  taluke  bemû  di  nava  Tevgera 
Azadiye  de  jî  hebûn.  Di  encam de  zilame  ku  jin  mil  bi  mil  di eniya  şer  de  pere  ye,  ji  nava  ve desthilatdariye  batiye.  Li  dijî  dijmin  xwedî  herseke  mezine,  le ewqas!  Piştî  we  zede  tiştek  nîne. 

Bi  bemû  taybetmendiyen  xwe yen  paşverû  bi  jine  re  dimeşe.  Ev ji  bo  jinan  talukeyeke  mezin  e. 

Berxwedan  û  şer  kirin  tera  ve  paşverûtiye  derbaskirine  nake.  Ji  bo  ve jina  Kurd  xwedî  bezeke  birexistinkiri  ya  mezin  e. 

Heman  paşverûtî  bi  jine  re  jî beye.  Bi  mebû  taybetmendiyen xwe  yen  klasik  di  eniya  şer  deye. 

Heza  tekbirina  serdestiya  zilam  îradeyeke  azad  û  serbixwe  dixwaze. 

Rebere  Gele  Kurd  van  taybetmendiyen  di  nava  tevgere  de  derdikevin peş  ji  nez  ve  dişopîne.  Herçend  asteke  bilin  hatibe  avakirin  jî  ve  yeke bes  nabîne.  Peşengiya  ji  gele  Kurd  re jî  bes  nabîne.  Hedefa  peşengiya  ji  mirovahiye  re  dide  peşiya  jinen  Kurd.  Li  ser  ve  yeke  Ideolojiya  Rizgariya  Jin  îlan  dike.  Penc  regezen  bingehîn  yen îdeolojiya  Rizgariyajin  bene;  Jin  bi  ax  û  nîrxen  xwe  yen bingebîn  ve  giredayî  ye  ji  ber  we  jî  welatparezî  regeza  yekemin  e.  Ji  bo  ku  jin  bikaribe  bibe  xwedî  irade  û  bi  jine  re civak  azad  bibe  lazime  bibe  xwedî  fikr  û  vîna  azad.  Be guman  saziyen  desthilatdariya  zilam  xwe  baş  birexistin  kirine.  Ji  bo  bikaribe  van  saziyan  tek  bibe  û  civake  li  dora xwe  kom  bike  lazime  xwe  birexistin  bike.  Ji  bo  jiyaneke azad  tekoşîn  kirin  jî  regeza  çaremin  e.  Jin  xwedî  xweşikahî û  estetîka  jiyane  ye.  Ji  ber  ku  ev  xweşikahî  bemû  je  hatine stendin,  di  fikir,  irade  û  xwe  îfadekirine,  tevgerandine  de estetik  û  xweşikahî  regeza  pencemîne. 

Pevajoya  ku  di  8  e  adara  sala  1998’an  de  bate  avakirin  ji bo  jinen  Kurd  pevajoya  xwe  ji  nû  ve  avakirine  bû.  Jin  li  ser teorîya  qutbûne  ketin  nava  lehurbûneke  mezin.  Di  heman deme  de  Rebere  Gele  Kurd  A.  Ocalan  ji  bo  zilam  jî  bedefa kuştina  zilam  danî  bole  û  di  destpeke  de  behsa  xwe  kir.  Zilam  tiy a  ku  li  dijî  wî  şer  kiriye  danî  bole  û  got;  'Min  zilamtî di  xwe  de  kuşt! ' 

Ji  we  roje  û  heya  roja  meya  îro  li  ser  van  regezen  bingebîn di  nava  tekoşîna  azadiye  de  jin  bûne  teminata  hebûne.  Jinan li  dijî  paşverûtiyen  xwe  û  yen  zilam  şerekî  mezin  dan  meşandin.  Şere  avakirina  şexsiyeteke  azad,  şere  bingebîn  ya Tevgera  Jina  Kurd  e. 

îro  li  bereme  ne  tene  civaka  Kurd,  bemû  gelen  bereme di  bin  talukeyen  mezin  dene.  Hemû  endamen  tevgera  azadiye  li  bereme  di  nava  berxwedana  parastina  nîrxen  mirovahiye  dene.  Be  guman  peşengiya  jinan  bala  bemû  cîhane kişand  ser  xwe.  Sekna  jinan  di  nava  şer  de,  ji  şerkirina  we bigre  beyanî  xweşikahiya  we  ya  estetik  bala  bumû  cîhane dikşîne.  Ev  cesaret  û  xweşikahî  be  guman  xwe  dispere  regezen  îdeolojiya  Rizgariyajin.  Yen  ve  paşeroje  nizanibin  û neşopandibin  şaş  û  matmayî  dimin. 

Le  em  dizanin  ev  xweşikahiya  jiyane  xwe  dispere  ve  mîras e.  Ji  ber  we  jî  Rebere  gele  Kurd  dibeje;  Ye  şerbike  azad  dibe, ye  azad  bibe  xweşik  dibe,  ye  xweşikbe  je  te  hezkirin. 

Bi  van  xweşikahiyen  jiyane  8  e  adara  we  pîroz  be. 


Cima  ji  her  deme  zedetir  tekoşîn? 


•  Berjîn  TEKOŞER 


Gelek  caran  em  behsa  erişen  bîrdozî yen  di  qaden  cüda  yen  civake  de  ku jin  rojane  raste  ten,  dikin.  Di  her dem  û  pevajoyen  cüda  de  ev  erişen  bîrdozî yen  li  dijî  jine  û  nerxen  we,  ketiye  rojeve,  li ser  sedemen  van  erîşan  hatiye  sekinîn.  Le,  di tu  pevajoyan  de,  biqasî  ve  pevajoye  jin  wiha raste  bombaranek  bîrdozî  nehatine.  Her wiha  di  tu  pevajoye  de  bi  qasî  pevajoya  desthilatdariya  AKP'e  bûyeren  tacîz  û  destavetine rû  nedane.  Hikûmeta  AKP'e  di  tevahiya  pevajoya  desthilatdariya  xwe  de  tûnd  û  tujî, destavetin,  ji  bo  be  irade  kirin,  tek  birina  kes û  civake  xistiye  devre  û  wek  desthilatdariya tund  û  tujiye  bi  hezar  yek  fitne,  direw,  xapan- din  û  maskeyan  dixest  civake  bireve  bibe, tevgeriya.  Ji  destpeka  desthilatdariya  xwe  û heya  roja  îro,  gav  bi  gav,  her  qadek  ji  jine  re teng  kiriye  û  bi  bombebarana  bîrdozî  a  bi reya  medyaye  jî  xwestiye  ve  pevajoya  ku daye  destpekirin,  bigihîne  encam  e.  Mirov  dikare  bibeje  dijmine  here  mezin  ye  jine  AKP ye  û  bi  qasî  zîhniyeta  DAİŞ'e  (ku  ji  xwe  xwediye  heman  ferasete  ye  û  tu  ferqa  wan  bi  ji hev  û  du  nîne)  a  ku  xwe  di  bin  hezar  yek  maskeyan  de  dinixumîne,  bi  tehlûke  ye. 


kolojîk  yen  li  ser  jine  jî  rewa  dike.  Mînak  bireya  dîziyan  mesaja  ku  te  dayîn;  "jin  dikare pirr  rehet  bikeve  bin  bandora  zilam",  "kenge be  xwestin  dikare  zimane  we  be  birîn  û  nehelen  biaxive",  "dayîka  baş"  e  û  hwd.  A  here zede  jî  te  peşxistin  jina  ku  her  tim  pediviya we  bi  parastina  zilameke,  an  jî  hevceye  ku xwe  bide  bin  siya  "zilameke  baş",  heye.  Dîsan ji  bo  wan,  jina  here  baş  ew  jine  ku  pasîf  be  û bi  rehetî  bikeve  bin  bandora  zilam,  zilam  wek dixwaze  bireve  bibe.  Helbet  bi  reya  van  amoren  medyaye  rola  qaşo  ji  zilame  baş  re  te dayîn  jî  naye  ji  bîr  kirin.  Beguman  ev  feraset ne  tene  bi  riya  beşen  medyaya  dîdbarî,  di heman  wexte  de  di  çapemeniya  nivîskî  de  jî te  bikar  anîn,  her  wiha  ji  hela  ziman  de  jî mirov  dikare  pirr  eşkere  ve  zayendperestiya ku  te  belav  kirin  bibîne.  Zimane  rojane  em  di dizî,  reklam  an  jî  nûçeyan  de  dibîn,  zimanek heya  bejî  zayendperest  e  û  jine  dike  hedef. 

ârîş€n  desthilatdariya 

Erîşen  ku  em  qale  dikin  hema  beje  di  her ciheke  de  derdikeve  peşbere  me.  Çi  bi  reya reklamen  benavber  ten  peşkeş  kirin,  çi dema  ku  em  televîz- 


Rola  medyayâ û  cînsiyetparâzî 

Wek  te  zanîn  ji  xwe  bingeh  û  feraseta  desthilatdariye  li  ser  esase  dijminahiya  nasname- yen  cihe  yen  civakî  bilind  dibe.  Ji  xwe zayendperestiya  civakî  jî  xwe  dispere  diyardeya  desthilatdariye  û  pergalek  navend  zilam e  û  ji  bo  bi  berfireh  kirina  servveriya  xwe  ve yeke  ji  xwe  re  dike  bingeh.  Ev  desthilatî  jî  ji devvlete  destpe  dike,  heya  her  şaneyeke  civake  û  bi  taybetîjî  devvletoka  biçûk  malbate ku  wek  pergalek  hiyerarşîk  xwe  di  nav  de  biliştin  dike.  Ji  ber  ve  jî  zayendperestiya  civakî  nasnameya  jinbûne  tüne  dihesibîne  û  re li  ber  ji  xwe  biyanî  bûna  jine  vedike.  Ev  ji  xwe biyanî  bûyîn  bi  avvayen  cihe  te  meşandi,  bi destverdana  di  nav  her  şaneyek  civake  de  te peşxistin  û  ji  kes  re  ev  rewş  xwezayî  te  nîşandayîn  û  didin  pejirandin.  Ev  erîşen  ku  em  qala wan  dikin  jî  here  zede  bi  reya  medyaye  ten bireve  birin;  her  wekî  desthilatdariye  ku  navend  zilam  e  û  wisan  te  birevebirin,  medya  jî bi  ve  role  rabûye  û  dixwaze  civake  ji  her  alî de  fetih  bike. 

îro  li  şûna  ku  em  biryar  bidin  ka  eme  çibikin,  çavan  tevbigerin,  biaxivin,  vexwin  û  li xwe  bikin,  kesen  din  biryar  didin.  Ango  em wisan  bejin  ve  rastir  be;  li  şûna  me  reklam, dîzî  û  hin  bernameyen  ku  li  dijî  hebûna  jine ne,  biryar  didin.  Hema  beje  bi  reya  van  reklam,  dîzî  û  bernameyan  naveroka  rastiya  nasnameya  jine  te  vala  kirin,  tiştek  wisa  ku  hema beje  li  dijî  her  cûre  hebûna  jine  ye  te  peşkeş kirin  û  te  xwestin  di  heşe  mirovan  de  ev  rastî, an  jî  berovajî  rastiyen  heyî,  be  bi  cih  kirin. 

Reklam  û  dîziyen  ku  jiyana  me  a  rojane dorpeç  kiriye,  ne  tene  rol  û  mîsyona  zayendperestiye  belav  dike,  di  heman  deme  de  bi her  sehne  an  jî  peyveke  de  erîşen  fîzîkî  û  psî- 


yon  temaşe  dikin,  rojnameyeke  dixwînin  û çi  jî  dema  ku  em  di  kolanan  de  dimeşin,  ku ev  yekjî  encama  tûnd  û  tujiya  bi  reya  medyaye  te  raber  kirin  e.  Reklamen  ten  peşkeş kirin,  ber  de  ku  berheme  di  dest  xwe  de bide  firoştin,  bi  gotinen  zayendperest  derdikeve  peş  û  bitaybetî  jî  jine  bi  avvayeke  bi  zanebûn  di  mitbext,  li  ber  amoren  male  û hwd.  de  dide  nîşandayîn.  Di  vir  de  jî  dîsan rola  bi  jine  didin  û  dixwazin  bînin  Li  vir mijara  ku  me  di  serî  de  jî  anîbû  ziman  û  pedivî  bi  hîn  zede  nirxandine  heye,  rola  dîziyan a  di  rewa  kirina  tûnd  û  tujî,  destavetin  û  tacîza  li  ser  jine  ye.  Bere  hertişteke  jiyanek  ku li  ser  direwan  hatiye  avakirin  peşkeşe  jine  te kirin;  jina  ku  ji  bo  pere  û  devvlemendiye çavan  bi  hezar  fitneyan  li  pey  madiyate  de dibeze,  radixin  ber  çav  an.  Dema  ku  jina  baş te  raber  kirin  jî  hertim  wek  'bi  namus'  û  jina ku  rolek  xirab  je  re  hatî  dayîn  jî  'be  namus' te  nîşandayîn.  Jina  'bi  namus'  jî  ligor  wan  ev jine  ku  di  bin  xizmeta  mer  de  dernekeve  û ew  jine  ku  stû  şikestî  be.  Yek  ji  mijara  ku  di dîziyan  de  here  zede  derdikeve  peş  jî  her  tim evîndarek  ku  jin  xwe  di  bin  çengan  de  bikaribe  bipareze  heye,  ya  din  jî  weke  ku  be zilam  jiyan  bi  tu  awayî  ne  pekan  e  radixin ber  çav  an.  Qaşo  ger  zilamek  ne  cem  jin  be, ew  jin  dikare  bi  her  cûre  tiştî  re  rû  bi  rû  be. 
Ji  xwe  rola  ku  di  dîziyan  de  ji  zilam  re  te dayîn,  heya  dawî  babiksalar  e  û  jiyanek  navend  zilam  peşkeşe  civake  dike.  Dema  ku em  dibejin  jin  kelî  bi  kelî  raste  bombebarana bîrdozî  te,  em  qala  ve  yeke  dikin.  Bi  reya medyaye  zayendperestî  bi  awayek  pirr  zirav te  belav  kirin.  Ev  feraseta  ku  di  her  qadeke jiyanî  de  derdikeve  peşbere  me,  bandora xwe  here  zede  jîji  erîşen  bîrdozî  yen  ku  bireya  medyaye  ten  belav  kirin,  digire.  Di  reklaman  de  her  wiha  jin  hertim  wek  objeyek xweşik  te  peşkeş  kirin  û  tişta  li  vir  te  bazar 


kirin  ne  tiştek  din  e,  belku  bedene  jine  bi xwe  ye.  Yan  jî  ger  em  wisa  bejin  ve  hîn  rastir be;  li  ser  wech  û  bedene  jine  bazar  te  bireve birin  û  tiş  ten  firotin. 

Jehra  zayandperestiyâ 

Ji  bo  çi  ji  her  deme  zedetir  pediviya  me  bi tekoşîne  heye  û  lazime  em  li  dijî  her  cûre  zayendperestiye  denge  xwe  bilind  bikin,  dema em  rastiya  îro  li  Tirkiye  binerin  we  ev  yek  hîn zedetir  derbikeve  hole.  Ji  ber  ku  civak  îro  bi ve  bîrdoziya  zayendperest  te  bombebaran kirin  û  zarok  bi  ve  ferasete  mezin  dibin,  ev  jî te  ve  vvateye  ku  em  jî  li  hembere  van  erîşan heza  xwe  a  li  hember  sekinîne  bidin  raber kirin.  Ji  ber  ku  îro  di  hedefa  desthilatdariya AKP'e  de  bere  her  kes  û  tişteke  jin  heye  û  dixwazin  bi  guherînen  di  pergala  serokatiye  de van  erîşen  bîrdozî  berfireh  bikin  û  herqadeke civakî  be  jin  bihelin,  jine  bedeng  bikin  û  di  kolanan  de  hepse  konceke  male  bikin.  Ji  bo  ku ev  rola  hikûmeta  AKP'e  û  parlementere  we didin  jine  bigihe  encame  jî  dîzî,  bername,  rojname  û  tv.  bi  tera  xwe  deste  wan  bi  hez  dike. 
Ji  xwe  hikûmeta  AKP'e  ev  erîşen  xwe  bi  gotina  Erdoğan  a  wek;  "şîdeta  li  ser  jine  gelek te  mezin  kirin"  û  dîsan  gotinen  rayedare AKP'e  Eroglu  ku  dema  jineke  daxwaza  kar je  dikir,  je  re  dibeje;  "Ma  kare  male  tera we  nake?",  gotinen  Arinç  yen  wek,  "jina ku  bi  denge  bilind  bikene,  benamûs  e"  û her  wiha  Ömer  Tuğrul  jî  bi  gotina,  "jina  du canî  li  kolanan  nagere"  da  destpe  kirin  û jehra  xwe  a  zayendperest  di  her  axaftin û  cihî  de  bi  denge  bilind  rijand  in.  Ev  gotinen  rayedaren  AKP'e  yen  zayendperest wek  destavetin  û  tundiye  li  jine  zivirî  û bû  sedema  kuştina  gelek  jin  an.  Ji  xwe dadgehen  Tirkiye  jî  xeleka  van  erîşen  li dijî  jine  temem  dikirin  û  zilamen  kujer, erîşkar,  ji  ber  rewşa  wan  a  qaşo  baş,  cizaye  wan  dadixist  û  cisaret  dida  denge tund  û  tujiye  ku  her  roj  li  kolanan  bilind dibû.  Zîhniyeta  ku  jine  di  her  qadeke de  heps  dike,  heta  hebûn  û  li  hembere bi  denge  bilind  kenîna  we  jî  nikare  tehemûl  bike,  îro  xwe  bi  reya  medyaye hîn  zedetir  dide  axaftin. 

Ve  çare  jî  hedefa 
Diyaneti  zarok  in 

Helbet  ne  tene  li  hemberî  jin  her wiha  li  dijî zarokan  jî  erîşek  berfireh heye  û  di  van  demen  dawî  de;  ku  ji dema  desthilatdariya  AKP'e  de  ev erîş  hîn  zedetir  û  berfirehtir  bûne,  li  ser  zarokan  çanda  zayendperest,  mîlîtarîst  te  ferz kirin.  Diyanet  ku  bere  ve  jî  I  i  dijî  jine  fetvvayen zayendperest  û  cûdakariye  dabûn,  jin  yek  ser kiribû  hedef.  Di  van  rojen  dawî  de  jî  di  sîteya wan  a  resmî  de  bernameyen  ku  ji  bo  zarokan danîne,  re  li  ber  cûdakarî,  hişmendiyek  çewt û  mîlîtarîst  vedike.  Di  van  bernameyen  zarokan  de  zarok  teşvîqe  feraseta  navend  zilam, kîn  û  nefret,  zayendperestî,  nijadperestiye ten  kirin.  Zaroken  ku  hîn  di  temenek  gelek biçûk  dene  û  tişteke  hay  nabin,  bi  tişten  wiha ne  ji  re  mejiye  wan  şilo,  dagir  dikin  û  bi  çanda tirşe  dixwazin  mezin  bikin.  Dîsan  tişta  here  bi tirs  jî  ew  e  ku  birsen  wek  "ger  vvelate  we  di nav  şereke  dijwar  de  bimîne,  hûne  çavan  biparezin."  ji  zarokan  te  kirin  ku  ev  jî  pirr  metirsyar  e.  Dimenen  şer,  tang  û  top  û  hwd. 
nîşandayîn  û  zarok  bi  pirsen  "dayîk  an  jî  jin kare  we  çiye",  dîsan  di  diyalogen  di  navbera dayîk  û  kur  de  peyven  wek;  "ev  kare  keçan e",  jehra  zayendperest  ve  çare  jî  di  nav  fikir û  ramanen  Diyanete  de  xwe  li  ser  zarok  an vvedirişîne.  Li  vir  jî  dîsan  di  şexse  zarok  an  de jehr  kirina  civake  mijara  gotine  ye.  Dîsan  di van  çend  rojen  bihûrî  de  nûçeyen  wek  nizanim  li  kîjan  dibistane  zaroken  keç  bi  sere  girtî çûn  dibistane;  ku  temene  wan  di  navbera  7- 
10  an  de  bû,  dixwezin  ser  girtina  zaroken  keç 
bi  reya  nûçeyen  bi  vî  rengî  rewa  bidin  nîşandayîn.  Ji  xwe  ez  naxwazin  qala  rola  ku  di  dîziyan  de  didin  zaroken  keç  bikim  ku  rastiya heyî  her  tişteke  hîn  zelaltir  radixe  berçav  an. 

Ji  bo  ve  jî  ji  her  deme  zedetir  pediviya  me bi  tekoşîne  heye.  Bi  tekoşînek  berfireh  a  civakî... 

Ji  bo  peşeroja  zaroken  xwedî  hişmendiyek  azad. 

ji  bo  jiyanek  azad  a  her  cûre  cûdakariye  red dike  û  li  dijî  zayendperestiya  civakî  tedikoşe. 

Ji  bo  civakek  azad  a  li  ser  nirxen  mirovahiye ji  nû  de  xwe  saz  dike  û  civaka  polîtîk  û  exlaqî ji  xwe  re  dike  armanc. 
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•  LîlyanÇIYA 

E  w  wek  parezera  jinen  Kurd  dihat  nasîn  û her  wiha  bi  welatperveriya  xwe  jî  bi  nav  û deng  bû.  Hepsexana  Neqîb,  di  dîroka  Kurdistane  de,  hemji  hela  politik  û  hemjîji  hela  civakî de  xwedî  berpisrsyariyen  mezin  rabûye  û  di  gelek kar  û  xebatan  de  cih  girtiye.  Be  guman  wek  gelek jinen  bi  nav  û  deng  yen  Kurd,  di  derbare  Hepsexane  de  jî  heya  niha  kar  û  xebatek  nehatiye  kirin, di  derbare  we  û  xebaten  we  de  pirr  kem  agahî  heya roja  me  ya  îro  hatine. 

Hepsexana  Neqîb  keye? 

Hespexan  di  sala  1881'an  de  li  başûre  Kurdistane li  bajare  Silemaniye  te  dinyaye.  Hepsexan  keça Maruf  Berzencî  ye  û  her  wiha  neviya  Kak  Ehmede Şex  e.  Hepsexan  bi  Şex  Qadir  biraye  Şex  Mehmurd Berzencî  re  ku  di  dema  qiraliyeta  Şex  Mehmud Berzencî  de  serokwezîr  bû  di  sala  1922'an  de  dizewice.  Te  bawerkirin  ku  Hapsa  Xan  yekemîn  jin  bû ku  di  wan  deman  de  bale  dikşîne  ser  girîngiya  pervverdehiya  jinan  û  ve  yeke  wek  gaveke  girîng  ji  bo azadî  û  serxwebûna  gele  Kurd  jî  dibine  û  ve  yeke tîne  ziman.  Hepsexan  bandora  malbata  xwe  a  polîtîk,  dînî  û  civakî  û  derfeten  heyî  pirr  baş  dinirxîne, ji  bo  we  jî  dikeve  nav  hevvldanen  parastina  jine  û  ji bo  ku  jin  xwendin  û  nivîsîne  fer  bibin,  ji  wan  re  peşengtiye  dike.  Her  wiha  te  gotin  yekem  mamosteya zimane  Kurdî  bûye.  Di  wan  deman  de  gelek  jin  li  Silemaniye  ji  ber  pirsgireken  xwe  yen  malbatî  û  her wiha  ji  gelek  ji  wan  jî  ji  ber  rewşa  xizaniye,  serî  li Hepsexane  didin.  Ew  jî  li  gor  derfeten  aborî  yen  di dest  de  ji  jinan  re  dibe  alîkar,  pirsgireken  wan  yen civakî  çareser  dike.  Te  gotin  ku  Dîvvana  we  a  li  Silemaniye  bibû  navenda  şevvirmediye. 

"Komela  Afratân  Kurd" 

Haspa  Xan  di  nav  reveberiya  serbixwe  ya  Şex Mehmûd  a  1920'an  de  cih  girt  û  piştgîriyek  mezin dide  tekoşîna  netevveyî.  Her  wiha,  we  yekemîn  rexistina  jinan  a  li  başûre  Kurdistane  ava  kir  û  ev  jîji bo  hemû  jinen  li  lraqe  bibû  mînakek  here  baş.  Bi taybetî di  mijaren  wek  serxwebûn  û  perwerdehiya jinen  Kurd  de  hevvldanen  we  çedibin. 

Di  pirtûka  Susan  Meiselas  a  bi  nave  "Kurdistan in  the  Shadow  of  History"  de  vvenekeşa  Elman Lotte  Errell  behsa  we  dike  û  dibeje:  "Hapsa  ew  jin e  ku  gava  dikeve  hindure  male,  hevsere  we  li  ber radibe  ser  piyan." 

Li  Başûre  Kurdistane  yekemîn  tevgera  jin  a  bi nave  "Komela  Afraten  Kurd"di  28  Hezîrana 1930'an  de  di  peşengtiya  Hepsexana  Neqîb  de,  hat damezirandin.  Ji  bo  sekreteriya  tevgere  Hepsexan îrfane  Fanîte  hilbijartin.  Di  destpeka  sedsala  20.  an de  avakirina  tevgeren  maf  û  saziyen  jinan,  dîsan  saziyen  pervverdehiye  ne  evvçend  hesan  bûn.  Evtevger  derveye  xebaten  siyasî,  di  heman  deme  de  ji bo  jinen  Kurd  di  gelek  qadan  de  dibû  piştevaniyek bi  hez.  Hepsexan  ne  tene  ji  yekemîn  tevgerek  jin  a li  Başûre  Kurdistane  re  peşengtiye  dike,  her  wiha di  ve  çarçoveye  de  ji  bo  hişyar  kirina  jinan  ji  hela netevveyî  û  ji  bo  ku  jinan  ji  paşverûtiyan  rizgar  bike û  peşve  bibe,  di  mala  xwe  de  dibistanekî  şeve  vedike,  jinan  pervverde  dike.  Ev  dibistan  demeke  şûn de  ji  aliya  vvezareta  pervverdekirine  a  lraq  e,  dibin destûra  Ingilîzan  de  bû  yekemîn  dibistana  Kurdî  a fermî.  Ev  xebat  di  dîroka  Kurdistane  de  ji  aliya  jinan ve  jî  bibû  a  yekemîn.  Bi  tevî  jinen  rexistinkirî,  di  tekoşîne  de  bi  avvayek  çalak  cih  girt.  Pişt  re  ve  male ji  saziya  pervverdeye  re  dibexşîne. 

Evîndara  Kurdîstane 

Hepsexan  Neqîb  ne  tene  di  mijara  mafe  jin  de, her  wiha  di  mijara  daxwaza  mafen  netevveyî  yen 


gele  Kurd  de  jî  peşengtiye  dike.  Bere  ve  jî  Hepsexana  Neqîb  di  sala  1930'an  de  nameyeke  ji  Netevveyen  Yekbûyî  re  dişîne  Cenevreye.  Di  nameya  ku we  bi  xwe  nivîsî  bû  de,  bale  dikşîne  ser  daxwazen netevveyî  yen  gele  Kurd  û  dixwaze  Kurd  li  ser  axa bav  û  kalen  xwe,  xwe  bi  xwe,  xwe  bireve  bibin.  Li gor  agahiyen  ku  di  nivîseke  Aso  Zagrosî  de  te  dayîn; te  gotin  ku  Dr.  Kemal  Mezhar  Ehmed,  di  nav  belgeyen  Ingîlîz  de  raste  nameyek  din  a  Hepsexane  te. 

Di  sala  1930'an  de  di  encama  lihev  kirin  û  peymana  di  navbera  Îngîlîz  û  lraqe  de,  mafe  Kurd  an  ji nedîtî  hatin  û  di  helbijartina  ku  hat  lidar  xistin  de vîna  vvelatparezen  Kurd  tüne  hat  hesibandin.  Ev yek  jî  bû  sedema  raperîna  gele  Kurd.  Le,  di  ve  raperîne  de  gele  Kurd  raste  tevkujiye  hat,  gelek  kes birîndar  bûn  û  gelek  vvelatparezen  Kurd  ku  ji  raperîne  re  peşengtî  kiribûn,  hatin  girtin.  We  deme  Şex Mehmud  li  Sîdeka  te  binçav  kirin.  Her  wiha  peştî tevkujiye  hevsere  Hepsexan  jî  di  nav  de  gelek  gire giren  Kurd  ten  girtin  û  dişînin  Kerkük  û  Bexda  ye. 

Rojek  piştî  tevkujiye,  yanî  di  7  îlona  1930'an  de Hepsexana  Neqîb  ji  berpirsen  Îngîlîz  yen  li  Bexdaye  re  bi  zimanek  pirr  hişk  nameyeke  dinivîse  û dişîne.  Hepsexan  di  nameya  ku  ji  bo  berpirse  îngîlîstane  ye  lraqe  re  nivîsîbû  de,  be  ku  bi  silav  kirine  dest  pe  bike,  yek  ser  dest  bi  tevanbariyan dike.  Di  nameye  de  6  caran  qala  zagonan  te  kirin û  te  gotin  ku  Îngîlte  re  bi  zagonen  ku  bi  xwe  danî bûn  jî  giredayî  namîne  û  li  hemberî  gele  medenî tevkujiyan  pek  tînîn.  Her  wiha  di  ve  mijare  de  wan bi  zimaneke  pirr  hişk  rexne  dike,  tevanbariyen xwe  yen  di  ve  mijare  de  dobare  dike.  Hepsexana Neqîb  di  berdevama  nameya  xwe  de  dibeje;  "Em wek  gele  Kurd,  ve  tevkujiya  hovane  protesto  dikin û  heya  ku  xwîna  Kurdayetiye  di  rehen  me  de hebe,  eme  van  tişten  hatine  kirin,  nepejirînin  û her  careke  dîsan  bixin  rojev  e." 

Binçav  kirin  û  sirgûn 

Hepsexana  Neqîb,  di  mijara  komara  demokratîk a  Kurdistane  ku  di  22  Çileya  sala  1946'an  de  li  Mahabate  hat  damezirandin  de  jî  dikeve  nav  liv  û  tevgere,  ji  hela  madî  û  manevî  de  jî  alikariye  dide.  Ji ber  ve  alikariya  we,  Qazî  Mihemed  je  re  nameyeke bire  dike,  ji  ber  ked  û  alikariya  we  sipasiyen  xwe tîne  ziman. 

Te  gotin  ku  di  cejna  nevvroze  de  li  Başûre  Kurdistane  ku  li  her  devereke  agir  hatibûn  dadan  û  li  ber agir  de  şahî  dihatin  lidarxistin,  Hepsexan  li  gel  helbestvan  Pîremer  cih  digire...  Her  wiha  ji  bo  ku  tevahiya  jin  beştarî  şahiyen  cejna  nevvroze  bibin, dikeve  nav  hevvldanan. 

Di  heman  deme  de  te  gotin,  di  tevahiya  meha remezane  de  Hepsexan  di  "Mizgefta  Gevvre"  de  bi avvayeke  girseyî  xwarina  fitare  di  de  xwarin,  peşengtiya  ve  kevneşopiye  jî  dîsan  Hepsexan  dike. 

Gelek  caran  ji  ber  kar  û  xebaten  xwe  yen  siyasî te  şopandin,  cih  bi  cih  jî  dixin  bin  çav  an,  gelek caran  te  girtin  û  dişînin  sirgûn  e. 

Şex  Mehmud  Berzencî  li  Silemaniye  li  dijî  hezen Îngilîstane  di  23  Gulana  1919'an  de  ji  bo  armanca Kurdistana  serbixwe  dest  bi  raperîneke  dike.  Raperîn  li  gelek  deveren  Kurdistane  belav  dibe  û  di  encame  de,  di  17'e  Hezîrane  de  Şex  Memud  Berzencî bi  birîndarîdîl  dikeve  deste  hezen Îngilîstan  e.  Ji  bo Berzencî  darizînin  dibin  Baxdate,  di  25'e  Tebax  a 1919'an  de  Berzencî  ji  aliye  dadgehen  dagirkeran de  bi  tevvana  "armanca  avakirina  Kurdistana  serbixwe,  dîj  derketina  hezen  Îngilîstan  e"  te  darizan- 


din  û  ji  bo  Berzencî  cezaye  darvekirine  te  xwestin. 
Le,  li  Kurdistane  hîn  şer  diqewimiyan  û  bi  peşengiya Hepsexane  gelek  çalakî ten  lidar  xistin.  Ji  bo  cezaye dardekirine  be  betal  kirin,  peşengiya  çalakiyan  dike û  di  raya  giştî  de  jî  ev  çalakî  deng  vedidin.  Çalakiyen Hepsexan  encam  dida  û  cezaye  darvekirina  Şex Mehmud  Berzencî  te  ravvestandin.  Cezaye  Berzencî vediguhezînin  10  sala  girtîgehe  û  wî  sirgûnî  Hîndîstane  dikin.  Hevvldan  û  çalakiyen  bi  bandoryen di  peşengiya  Hepsexane  de  dihatin  peşxistin,  ne tene  bi  bandor  bûn,  her  wiha  hez  û  bandora  we  a 


li  ser  gel  jî  gelek  berbiçav  e. 

Wekî  hemû  berxwederen  şoreşger,  Hepsexan Neqîb  jî  ji  ber  xebaten  xwe  yen  ramyarî  we  gelek caran  bi  zordariya  dagirkeran  ve  rû  bi  rû  bimîne, be  girtin  û  be  sirgûn  kirin.  Lebele,  rexme  hemû zûr  û  zehmetiyan  jî  bi  sekna  xwe  a  ji  xwe  bavver, bala  herkeseke  bikşîne  ser  xwe.  Di  dîrokal2  Nîsana  1952'an  de  li  Silemaniye  leheng  û  berxwedera  Kurd  a  netevveyî  Hepsexana  Naqîb  di  62 
saliya  xwe  de  ji  ber  nexweşiya  pençeşere  jiyana xwe  ji  dest  da. 
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•  Diren  ŞİYAR 

Memed  Uzun,  dengbejliği  şöyle  tanımlar: 
' Dengbej ',  sese  nefes  ve  yaşam  verendir. 
Dengbej i,  sesi  kelam ,  kelamı  kılam,  türkü haline  getirendir.  Dengbej i,  söyleyendir ;  anlatandır. 
Tıpkı  yazılı  edebiyatın  ilk  dengbeji  Homeros  gibi.  Yani dengbej;  söyleyen ,  sözü  nakşeden  belleği  canlı ,  diri tutan ,  hatta  bellek  olan.  Ancak  dengbejin  tanımı  sadece  bu  kadar  da  değil ',  bu  kadarı  bir  dengbeji  tanımak  için  oldukça  eksik;  dengbej i,  sadece  sese  biçim veren ,  onu  söyleyen  değildir ;  aynı  zamanda  sesi stran,  türkü ;  müzik  haline  getirendir  de.  İşte  dengbej bu:  İnsana ,  insanlığa  bir  dil;  kimlik ;  tarih ,  benlik ;  bellek  veren  ses,  nefes;  insanı ,  insanlığı ,  insana  anlatan , çağlar  boyu r,  zamanlar  boyu t,  kesintisiz  bir  çağlayan haline  getiren  kaynak. ' 

İşte  burdan  başlayarak  o  yürek  yakan  sesleriyle  tarihi,  o  dönemin  sosyal  dokusunu,  sevgilerini,  savaşlarını,  destanlarını,  yaşam  kurallarını  anlatan hikayelerden  gelin  bir  tanesine  göz  atalım. 

Evvela  Serhatın  ili  olan  Van'a  uzanalım  bir.  1826- 
1914  yılları  arasında  Gevaş  açıklarında  Akdamar  dolaylarında  yaşanan  'Metran  İsa  Destam'na  bir değinelim.  Destanı  dengbejlerin  dilinden  dinlediğimizde  bize  inançların  herşeye  rağmen  barış  ve  dostluk  içinde  yaşayabileceğini  anlatır.  Bir  yandan kahramanlığı  ifade  ederken  bir  yandan  da  sevginin hoşgörüyü  nasıl  da  beslediği  ve  ortaklaştırdığını, hatta  ilmek  ilmek  örmeye  gücünün  yettiğini  ifade eder.  O  dönemlerde  Kürt,  Türk  ve  Ermeni  ilişkilerinin nasıl  olduğuna  dair  de  bizlere  bilgiler  verir.  Aynı  zamanda  Kürt  dengbejlerin  Hristiyan  bir  din  adamını bu  şarkı  ile  övmeleri  de  aslında  o  dönem  açısından önemli  bir  çözümlemedir. 

Fermana  Filan  (1915  Ermeni  Soykırımı)  olarak  adlandırılan  döneme  kadar;  Kürtler,  Ermeniler,  Asuriler, Kürt  Ezidîler,  Müslümanlar  aynı  köyü,  aynı  sokağı, aynı  ortamı  barış  ve  hoşgörü  içersinde  ortakça  paylaşabilmişlerdir.  Ekonomik  hayatı  Ermeniler  idare ederken,  idari  açıdan  Kürtler  ve  Türkler  daha  öndedir.  Elbetteki  anlaşamadıkları  noktalar  olmuştur.  Her biri  kendi  dininin  ve  ahlak  ölçülerinin  daha  üstün  olduğuna  inanmışlarsa  da  bu  düşünce  aralarında  ne bir  kine,  ne  bir  nefrete  ne  de  bir  ötekileştirmeye  dönüşmüştür.  İşte  bu  ortak  yaşamı  Metran  İsa  klamı çok  iyi  anlatmaktadır.  Metran  İsa'nın  hoşgörülü  tavrı, zalime  başkaldırması  dengbejlerin  övgüsünü  ve  taktirini  almış  ve  bu  klamla  ölümsüzleştirmişlerdir. 

Metran  kelimesi  Kürtçe  dilinde  piskopos  anlamındadır.  İsa,  Akdamar  kilisesinin  piskoposudur.  Olay  bu mekanda  geçer. 

Van'da  Meryem  adında  güzeller  güzeli  Ermeni  bir kız  varmış.  O  kadar  güzelmiş  ki,  tabiri  caizse  bu  güzellik  dilden  dile  nam  salmıştır  dört  bir  yana.  Bu  güzellik  Van  valisinin  kulağına  kadar  gider.  Bu  vali  öyle acımasızdır  ki,  tüm  halklar  üzerine  korku  salan  bir gaddardır.  Tıpkı  tüm  egemenlerin  şimdiye  kadar  kullandığı  korku  ve  acımasızlıkla  yönetim  tarzını  perçinlemiş.  Velhasıl,  güzeller  güzeli  Meryem'i  babasından ister.  Çünkü  Meryem  için  'Ya  benimdir  ya  kara  toprağındır'  diyerek  tipik  bir  egemen  bakış  açısını  ve  köleleştirilen  ve  mal  durumuna  getirilen  kadın konumunu  devam  ettirmek  istemiştir.  Babası  da korkusundan  kızını  vermeyi  kabul  eder.  Ancak  Meryem  öyle  kaderine  razı  olan  bir  kadın  değildir.  Asla bu  evliliği  kabul  etmemiş  ve  isyan etmiş.  İsyanı  kendine  herşeyi  hak gören  zalime  bir  başkaldırı  ve 


kuma  olarak  gitmeye  bir  isyanmış.  Meryem,  zalim valiye  bir  mektup  gönderir.  Ve  mektubunda  şöyle der,  'Ey  vali!  Eğer  ki  allah  varsa  gasp  etmek  istediğin hayatımın  hakkını  senden  alır.  Kaderimi  tutsak  almaya  çalışıyorsun.  Buna  izin  vermem.  Elini  benden çek.  Kaderimden  çek.  Bırak  ki  kaderim  kendi  yolunda yol  alsın.  Eğer  ki  bunu  yapmazsan  gönder  bir  adamını  gelip  beni  ikna  edip  alsın.  İkna  olduğum  an  seninle  evlenirim. ' 

Vali  bu  mektuptan  sonra  Meryem'i  ikna  etmek için  en  güvendiği  komutanlarından  Kürt  Ali'yi  görevlendirir.  Ali  yola  çıkar  ve  Meryem'in  huzuruna  çıkar. 
Ancak  bir  birbirlerini  gördükleri  an  ikisi  de  aşık  olur. 
Bu  aşkı  birbirlerine  itiraf  ederler.  Ancak  Ali,  Vali'nin korkusuyla  Meryem'i  kabul  edemeyeceğini  söyler. 
Meryem  buna  çok  üzülür  ama  karalar  bağlamak  yerine  Ali'yi  ikna  etmeye  çalışır.  Ve  Ali'ye  şöyle  der, 'Eğer  ki  beni  kaçırmazsan  seni  Vali'ye  şikayet  ederim ve  yine  kurtuluşun  olmaz.'  Ali  korkusunu  yener,  sevginin  gücüne  inanır,  sevgi  için  mücadele  edilmesi  gerektiğine  Meryem  tarafından  ikna  edilir.  Hatta savaşma  gücünün  de  sevgiyle  yaratıcılığına  inanır  ve Meryem  ile  beraber  kaçmaya  karar  verirler. 

Bir  süre  arazide  saklanarak  zaman  geçirirler.  Sonrasında  Meryem,  Ali'ye  bu  şekilde  kurtuluşu  sağlayamayacaklarını  ve  en  güvenli  yerin  bir  kiliseye sığınmak  olduğunu  söyler.  Tarihte  tapınaklar,  kiliseler,  manastırlar  yani  tüm  inanç  kapıları  dünyevi  hakimiyetler  karşısında  hep  sığınılan  yerler  olmuşlardır. 
Herkese  korunma  hakkı  veriyor,  hak  olarak  tabir  edilen  kurallarla  yargılanmayı  sağlama  özellikleri  sunuyor.  Toplum  da  bunu  böyle  kabul  ettiğinden  dolayı, oralara  sığınan  insanlara  dokunmayarak  o  mekanın kuralları  çerçevesinde  ele  alınacağına  inanılıyor. 
Böyle  bir  toplumsal  yasa  oluşmuştur  insanlık  tarihinde.  İşte  Meryem  ve  Ali  de  buna  güvenerek  sığınıyorlar  kiliseye. 

Sonrasını  destandan  dinleyelim: 

Meryem  der; 

Ali,  sabahtır  ne  güzel  bir  sabah 
Ne  nazenin  ve  ne  bereketli  bir  sabahtır Haydi,  kalk,  çöz  Metran  İsa'nın  kayıklarını Kilisenin  ve  Metran  İsa'nın  bahtına  sığınırız Haydi  kalk 

Ey  tanıklar  görün,  duyun! 

Metran'ın  yiğitliğini  görün 
O  günden  bugüne  namı  yürümüş  Metran  İsa'yı görün! 

Ali  der; 

Haydi,  gidelim,  çözdüm  Metran  İsa'nın  kayıklarını Gidelim. 

Meryem  ve  Ali  bir  kayıkçı  bulur  ve  Akdamar  Kilisesi'ne  sığınırlar.  Sığındıkları  aynı  zamanda  Metran İsa'dır.  Destanda  şöyle  anlatır, 

"Ez  diçûme  Wane,  Wan  li  wede  (Van'a  gidiyordum,  Van  ötede) 

De  tu  ra  be  kelekvano  (Kalksana  kayıkçı) 

Kelek  ü  gayike  ji  m  e  re  g  i  rede  (Bizim  için  kayığı bağla) 

Eme  biçine  cem  Metran  îsa  di  bahre  de  (Denizin ortasında  bulunan  Metran  İsa'nın  yanına  gideceğiz) 


Delîl  delîl  delîl  secrarî  lo  dilo  (Delil  delil  delil,  bin kere  delil)" 

Ali  kiliseye  ulaştığında  Metran  İsa'ya  seslenir: 

M  et  ra  no  çi  si  beye  si  be  züye  (Metran  bu  nasıl  bir sabahtır,  şafak  vaktidir) 

Jixewka  şîrîn  ra  be  Metrano  (Tatlı  uykundan  uyan Metran) 

Min  tiştekî  ne  gene  di  emnetafulehte  de  qet  nekiriye  (Kötü  bir  şey  yaptım  ben,  Hristiyanlık'ta  bunun ifadesi  yok) 

Min  Meryema  Fuleh  destgirtiya  waliye  Wane  revandiye  (Van  Valisi'nin  nişanlısı  Hristiyan  Meryem'i kaçırmışım) 

Ez  li  bexte  te  m  e  ü  tu  jî  li  bexte  xwede  be  (Ben  sana sığınıyorum,  sen  tanrıya  sığın) 

Tu  w  er  e  m  a  ra  min  ü  Meryema  Fuleh  bibi  re  bifu-I  et  iye  (Gel  Hristiyan  dininin  kurallarına  göre  Meryem ile  nikahımızı  kıy) 

De  haye  sed  caran  li  min  haye. 

Metran  İsa  Ali'nin  çağrısına  şöyle  yanıt  verir: 

Elîyo  wiha  nakim  (Elî  yapamam) 

Elîyo  migot  wiha  nakim,  şerîete  beta!  nakim  (Elî diyorum  ki  bunu  yapamam,  şeriatı  ortadan  kaldıramam) 

Dîne  Muhemed  li  hewşa  dera  Agtermane  rezîl nakim  (Muhammed'in  dinini  Akdamar  Kilisesi'nin avlusunda  rezil  edemem) 

Hecî  gesta  Dera  Agtarmane  bike  be  kuştina  xwe (Akdamar  Kilisesi'ne  sığınan  hiç  kimseyi) 

Sonda  îsaye  Nûranî  dikim  (Kutsal  İsa'nın  üzerine and  olsun  ki) 

eze  be  mirad  ji  Dera  Agtarmane  bernadim  (muratsız  geri  yollamam) 

Eze  li  gor  gewl  ü  dîn  he  resûle  xwede  (Resullullahın din  ve  kavli  üzerine) 

Meryema  Fileh  li  cane  Eliye  Qolaxasî  mahr  kim (Hristiyan  Meryem'i,  Elî  Qolaxasî  ile  evlendireceğim) Delîl  delîl  delîl  secarî  lo  dilo  (Delil  delil  delil,  bin  kere delil) 

Valiye  haber  gelir  ve  vali  adamlarını  toplar  iki  gencin  izini  sürer  ve  gençleri  Akdamar  adasına  götüren kayıkçıyı  bularak  kaçtıkları  yeri  öğrenir.  Vali,  Metran İsa'ya  seslenir.  Klamda  anlatı  şöyledir: 

Waliye  Wane  bi  se  dengan  gazî  kir  û  got  (Van  Valisi  Metran  İsa'ya  sesleniyor) 

Lo  lo  Metrano  dîsa,  dîsa  (Ey  Metran  yine  yine) Min  şev  a  bûrî  di  xewna  xwe  de  dîtibû  (Dün  gece bir  rüya  gördüm) 

Cotek  kevokfirî  hate  cem  te  lîsa  (Bir  çift  güvercin uçup  senin  yanına  konuyordu) 

Heger  tû  Meryema  Fuleh  û  Eliye  Qolaxasî  radestî min  bikî  (Eğer  Hristiyan  Meryem  ile  Elî  Qolaxasî'yi bana  teslim  edersen) 

Ez  e  bidime  te  bi  hezabe  zera  hizar  kîsa  (Altın  hesabıyla  sana  bin  kese  vereceğim) 

Delîl  delîl  delîl  secarî  lo  dilo  (Delil  delil  delil,  bin  kere delil) 

Metran  İsa'nın  verdiği  cevap  ise  şöyledir: 

VJaliyo  ez  wiha  nakim  (Ey  Vali,  dediğini  yapamam) Lo  lo  Waliyo  ez  wiha  nakim  ,Şerî'ete  lo  lo  beta I nakim  (Hey  gidi  vali  bunu  yapamam,  Şeriatı  yok  sayamam) 
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Ola  xwe  li  nîve  dere  rezîl  nakim  (Kendi  dinimi  kilisenin  ortasında  rezil  edemem) 

Hecî  gesta  Dera  Agtarmane  bike  be  kuştina  xwe (Akdamar  Kilisesi'ne  sığınan  hiç  kimseyi  ölümüme  de olsa ) 

Sonda  îsaye  Nûranî  dikim  (Kutsal  İsa'nın  üzerine and  olsun  ki) 

Eze  be  mirad  ji  Dera  Agtarmane  bernadim  (muratsız  geri  yollamam  Akdamardan) 

Meryema  Fileh  li  cane  Eliye  Qolaxasî  mahr  kim (Hristiyan  Meryemi ',  Elî  Qolaxasî  ile  evlendireceğim) 

Metran  İsa  kilisenin  etrafında  mevziler  kurarak  savaşa  hazırlanır.  Büyük  bir  savaş  yürütür.  Bir  anlamda bir  kahramanlık  destanı  yazar.  Bu  kahramanlıktan dolayı  bu  kahramanlığın  anlatımı  destanın  her  bölümünde  nakarat  olarak  tekrarlanır: 

W ere  li  min  û  şere  vî Metranî  (Şu  Metran'ın  verdiği savaşa  bakın) 

Vî  horgucî  vî  beranî  (Bu  koçun,  bu  yiğidin) 

li  ber  Dera  Aktarmane  kemîn  danî  (Akdamar  Kilisesi  önünde  pusu  kurdu) 

Metran  îsa  ji  wî  zamanî  heta  vî  zamanî  (Metran İsa  o  günden  bu  güne) 

Nave  xwe  ji  deve  dengbejan  her  deranî  (İsmini dengbejlerin  dilinden  düşürmedi) 

Klamdan  aldığımız  alıntılardan  da  anlaşıldığı  gibi bu  destanın  sadece  bir  aşk  destanı  olmadığı;  insana saygı,  halkların  kardeşliğine  verilen  önem,  dinler arası  olması  gereken  hoşgörü,  haksızlığa  ve  zulme karşı  her  dinin  ahlak  ölçülerinin  aynı  olduğunu  anlatır  aslında.  Tüm  haksızlıklara  ve  zalimlere  karşı  mazlumdan  yana  olan  insanın  tasviridir  aslında  Metran İsa,  kahramanıdır  aslında  bu  destanın.  Kendi  inandığı dinden  bir  kızın  başka  dinden  birine  kaçmasına  dahi hoşgörüyle  yaklaşıp,  ölümüne  koruyacak  kadar  geniş ve  yüce  gönüllüdür.  Öyle  ki,  umutsuzluğa  düşüp  din değiştirmeyi  dahi  düşünen  Ali'ye  'inandığın  dine  leke getiremem'  diyerek  her  dine  hoşgörüyle  yaklaşma¬ nın  en  üst  mertebesini  gösterir.  Üstelik  Metran İsa'nın  dini  bilgisi  o  kadar  derindir  ki,  İslami  kurallara göre  gençlerin  nikahlarını  kıyıyor.  Diğer  yandan  Van valisinin  önerdiği  bin  kese  altını  red  ederek  kiliseye, din  alimlerine  duyulan  güveni  para  karşılığı  yıkmayacağını,  kendilerine  sığınan  hiç  kimseyi  muratsız geri  göndermeyeceğini  ifade  ediyor. 

Sosyolojik  olarak  o  dönemde  halkaların  ve  inançların  nasıl  barış  ve  hoşgörü  içerisinde  yaşandığını  çok net  anlatır  bu  destan.  Kutsallıkların,  insani  duyguların  nasıl  da  kıymetli  olduğunu  bu  destanda  bir  kez daha  görürüz. 

Hikayenin  sonu  ne  oldu  merak  ediyorsunuz  değil mi!  Farklı  söylenceler  var.  Ancak  şunu  vurgulamak gerekir  ki,  Kürdistan'da  dengbejlerin  okuduğu  aşk klamları  günümüze  kadar  gelmişse,  emin  olun  ki  asla mutlu  sonla  bitmemiştir.  Bu  destanda  da  güçlü  bir kahramanlık  savaşını  görüyoruz.  Ama  sonunda  ölüm gelip  buluyor  bu  kahramanlarımızı.  İşte  biryıl  sonrasında  zaten  OsmanlIların  Ermeni  Soykırımı  başlıyor. 
Sonrasında  da  Kürt  kırımı...  Halklar  arası  kin  ve  nefret tohumları  bu  komplolarla  daha  bir  derine  ekiliyor. 

Diğer  yandan  Kürdistan'da  mutlu  aşk  pek  yaşanmamıştır.  Çünkü  egemenin  elinin  kol  gezdiği,  kölelik felsefesinin  hakim  kılınmaya  çalışıldığı  toplumlarla aşklar  mutluluğa  ulaşmaz,  ulaşamaz.  Ancak  aşklar toplumsal  bir  öz  kazanır,  mücadele  gayesine  dönüşür ve  özgür  ortamlar  yaratılırsa,  aşklar  da  hak  edildiği şekilde  yaşanır. 

İşte  o  dönemde  dengbejlerin  sesine  dönüşen bütün  yaşanmışlıklarda,  aşk  hikayelerinde,  kahramanlıklarda  iyiye,  doğruya,  güzele  dair  mücadele  çabasını  okuruz.  Ve  şöyle  deriz;  gerçekten  Kürtlerin tarihi  hep  bu  güzellikleri  yaratma  mücadelesinin  toplamıdır.  Dengbejlerin  yanık  seslerine  yansıyan  işte  bu mücadelenin  emareleridir.... 

Kaynakça: 
1  -  Avaşin  Yorulmaz  -  IMP  News 
2-  Cewat  Mervani 


. * 'rü  :  -"2 

PPL 


14 


Nevvaya  Jin 


kültür 


Mart  2017 


Bilirsiniz,  kültürün  kökeni  kadındır  ve  kaynaklık  ettiği  gelişmeler  tüm  insanlığa  mal  olmuştur.  Lâkin  egemen  sistemin  hüküm  sürmesi ile  yaratımları  inkar  edilmiş,  yok  sayılmış,  görmezden gelinmiştir.  Sesi  kısılmak,  suskunluğa  mahkum  edilmek  istenmiştir. 

"Jin  û  Jiyan"  çalışması  bu  sessizliğin  perdesini yırtma  gayesinin  bir  halkasıdır.  Perde  arkasında  kalan, görülmeyen  acıları,  yaşam  coşkularını,  sevinçlerini biraz  da  olsun  yansıtma  amacındadır. 

"Jin  û  Jiyan"  birçok  farklı  hikaye  barındırıyor.  Dîlan'ın  özüyle  bir  başlangıç  yapıyor.  Halay  bu  topraklarla  gericiliğe  karşı  özgürlük  çağrışımıdır.  En  zor koşullarda,  yakalanan  ilk  fırsatta  Kürdün  halaya  durması  bundandır.  Coşkudur,  direniştir,  mutluluktur. 
Bütün  bu  duyguların  dile  gelmesidir.  Yaşamın  akışkan olduğunun  ispatıdır  da  diyebiliriz.  Sonra  "Dilşo"nun hikayesine  uzanırız.  Dilşo  çok  küçük  yaşlarda  'gelin' edilen  bir  candır.  Oyunu  yoktur,  sokağı  yoktur,  yaşamı çalınmıştır.  Küçücük  yaşlarda  dehşete  teslim  edilen Dilşo  bir  çığlıktır  bu  stranda. 
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Başka  bir  stranda  bereketin,  bolluğun  ve  yaratıcılığın tanrıçası  îştar'a  yol  alırız.  Kadının  kaybedilen  tarihine atıfta  bulunulur  bu  stranda.  Sonra  "Bûm  Jin"  denilir, kadın  olmanın  zorluğu  ve  asaleti  nağmeye  kavuşur. 

"Dayik"  diye  seslenilir,  yaşama  nasıl  değer  kattığı, emeği  ve  vefası,  sevgisi  ifadelendirilir.  "VVenda"  diye bir  çığlık  kopar  sonra,  kaybedilenin  ardından  yaşanan o  tarifsiz  acı  anlatılır.  Ve  "Tekoşîn"  Kürt  kadınlarının diğer  adı  olmuştur  artık.  Haksızlığa,  ayrımcılığa,  baskıya  karşı  kadın  mücadelesinin  kıymeti  söze  dökülür. 

"Xezal,  Penaber,  Sakine..."  Hepsi  kadına  dairdir;  isyanı,  direnişi,  kavgayı  barındırır. 

Binlerce  hikayeden  sadece  on  tanesine  yer  verilse de,  "Jin  û  Jiyan"  albümü  belki  de  binlerce  hikayenin gün  yüzüne  çıkması  için  de  bir  adım  olacak. 

Sanatçılar  Berîvan  Ari,  Astare,  Zelal  Arya,  Xece,  Zelal Gökçe,  Meral  Tekçi,  Şengül  Pak  ve  Rotinda'nın  seslendirdiği  "Jin  û  Jiyan"  albümünün  Mir  Multimedia  etiketi ile  8  Mart'ta  raflarda  ve  standlarda  olması  bekleniyor. 

•Nevvaya  Jin 


Vildan  DİRİK 


alkların  tecrübesi  olayların  sonuçlarını  felsefik  cümlelerle  ortak bellek  haline  dönüştürmeyi  başarmıştır.  Her  duruma,  her  olaya,  her  durumun ve  olayın  sonuçlarına  uygun  anlatımlar  ve çıkarılması  gereken  dersler  özlü  sözlerle  ifadesini  bulmuştur.  Halkların  belleği  güçlü  bir savunma  mekanizmasına  sahip  olmalı  ki  bu özlü  sözler  asırlar  boyu  nesilden  nesile  unutulmadan  geçmiştir.  Zorlandığımızda  sarıldığımız  halk  felsefesinin  bu  fantastik cümlelerini  kullanmadan  edemediğimiz,  anlatımlarımızı  renklendirdiğimiz  ve  güçlendirdiğimiz  dayanaklarımızdır.  Bu  yazıda sıkça  kullanmak  istediğim  bu  özlü  sözler içinden  geçtiğimiz  süreci  daha  iyi  kavramamız  ve  yorumlamamıza  farklı  bir  perspektif de  sunacaklardır. 


l-"Nerden  inceldiyse ordan  kinisin" 

Bu  söz,  artık  kopma  aşamasına  gelmiş  durumlar  ve  ilişkiler  için  kullanır  ve  bir  şey  sürdürülemeyecek  duruma  gelmişse  ,  tam  da  o noktada  sona  ermesi  gerektiğini  ifade  eder ve  eğer  birşeyler  bitsin  istenmiyorsa,  bu  zayıflamış  yerleri  güçlendirmekle  işe  başlamak gerekir.  Bu  kırılmanın  hızlanmasını  isteyenler  ise  işte  bu  en  zayıf  noktayı  darbeleyerek süreci  hızlandırırlar. 

Bu  durumu  siyasete  ve  güncele  uyarlayarak ifade  edecek  olursak,  AKP  faşist  rejimi  ve önceki  tüm  anti  demokratik  devlet  yapılanmaları  politikalarını  zayıf  noktaları  darbelemeye  yönelik  yürütmektedirler.  Zayıflıklar ve  kırılma  noktaları  incelikle  ele  alınmakta ve  bu  noktalara  vurucu  darbeler  yapılmakta¬ 


dır.  Nedir  bu  noktalar  diye  bakacak  olursak, bunlar;  mezhepler,  dini  ve  etnik  farklılıklar ve  de  siyasi  ayrılıklardır.  O  halde  buna  karşı geliştirilmesi  gereken  tutum  tüm  bu  ayrılık ve  farklılıkları  zenginlik  olarak  görüp,  zayıflatılmış  ve  koparılmaya  çalışılan  ilişkileri güçlendirmek  olmalıdır.  Yani  Faşizm  nereyi zayıflatmak  istiyorsa  işte  orası  güçlendirilmelidir.  Kısacası  "Nerde  birlik,  orda  dirlik." 

2-  "Aç  kurt  aslana  saldırır" 

Faşizmin  korktuğu  şey  halkların  ayağa kalkması,  isyan  etmesidir.  En  korktuğu şey  ise  halkların  örgütlü  bir  güce  dönüşmesidir.  Örgütlü  olan  bir  halk  karşısında  faşizmin  hiç  bir  zaman  şansı  olmamıştır.  Bunu bildiği  için  de  hegemonyasının  devamı  için tehlike  olarak  gördüğü  halka  acımazsızca  ve sistemli  olarak  saldırmaktan  hiçbir  zaman vazgeçmeyecektir.  İktidarın  tüm  olanaklarını  kullanarak  öncelikle  halkı  biat  etmeye, iradesizleştirmeye,  ekonomik,  sosyal  ve  siyasal  olarak  eritmeye  çalışan  despotik  yönetimler,  bunun  karşısında  duran  ya  da  durması muhtemel  olan  muhalif  tüm  sesleri  kesmek ve  ezmek  için  her  yöntemi  denerler.  Yükselen  direniş  ve  mücadele  karşısında  azgınlaşıp,  bastırma  yöntemlerinin  en  barbar  ve vahşi  halini  devreye  koyarlar.  Bu  her  zaman böyledir.  Direnç  ne  kadar  güçlüyse,  dirence yönelik  baskı  da  o  denli  artar.  Ancak  öyle  bir zaman  gelirki,  direnenler  birleşir,  aslanlaşır. 
İşte  o  zaman  aç  kurt  karşısındaki  gücün büyüklüğünü  farke demeyerek  salt  açlık dürtüsü  ile  kendini  aslanın  pençelerinde  bulur.  İşte  bu  yüzdendir  aç  kurdun  aslana  saldırması.  Ve  işte  bu 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yüzden  gereklidir  en  korkulan  güçlerin  bir  arada  ve dayanışma  içerisinde  olması  gerekliliği.  Kısacası 
“nerde  birlik,  orda  dirlik“ 

3-  "İt  ite havlamaz" 

En  korkulan  muhalif  güç  halktır  ve  ondan  sonrada  halkın  yanında,  halkın  sesi,  kulağı  ve  gözü  ,  . 
olan  medyadır.  Medyanın  gücü  ve önemi  herkesçe  ama  en  çok  da  faşizm  tarafından  bilinmektedir.  Bu  yüzden basın  ve  görsel  yayın  şirketleri  ele  geçirilmekte,  denetim  altına  alınmakta  ve  günümüz  deyimiyle,  "yandaş"  yapılmaktadır. 
Kendisine  sadık  bir  köpek  haline  getirdiği yandaş  medya  elbette  sahibine  havlamayacaktır.  Halk  bu  medya  kuruluşları  aracılığı ile,  sadece  iktidarın  izin  verdiği  kadarını  bilmekte,  seviyesiz,  cinsiyetçi  ve  din  sömürüsü yapan  yayınlarla  bilinci  köreltilip,  yozlaştırılmaktadır.  Öte  yandan  muhalif tüm  basın  ve  yayın  organları  ya sansürlenmekte,  ya  kapatılmakta  ya  da  çalışanları  ce- 


'Nerdense  ordan  diyerek  tüm  baskı,  sindirme,  inkar  ve  imha politikalarına,  tek  adam rejimine,  tek  bayrak,  tek  millet, tek  vatan  diyerek  çoğulculuğu  katleden  AKP-Erdoğan faşizmine,  ötekileştirilmeye, cinsiyetçiliğe,  dinciliğe  ve  milliyetçiliğe  hep  birlikte  HAYIR denmelidir.  Tüm  ayrılıkları ve  farklılıkları  HAYIR'lı  bir noktada  buluşturmak  faşizme vereceğimiz  en  güzel  cevap  olacaktır.  Ne  diyelim,  halkın  deyimiyle  'HAYIR'lı  olsun'  diyelim. 


zaevlerine  gönderilmektedir.  Muhalif  medyanın  halk  tarafından  sahiplenilmesi  bu  açıdan  oldukça  önemli  olmaktadır.  Kısacası  bir kez  daha  "nerde  birlik,  orda  dirlik"  olacaktır. 

4-  "Akıl  akıldan üstündür" 

Son  olarak  toplumların  aklına  değinelim.  'Herkesin  aklı kendine'  deriz,  kızınca.  Ama 

■  öyleleri  vardır  ki  onların 

aklına  çok  güveniriz,  söy- 
^  lediklerini  dikkate  alırız 

ve  onlardan  öğreniriz. 
Onlar  toplumun  aklıdırlar.  Akademisyenler,  araştırmacılar,  yazarlar  ve  sanatçılar.  Potansiyel  tehlikedirler  iktidarlar  için, faşizm  için.  Ne  kadar  susarlarsa  o  kadar  iyidir.  Susmazlarsa  kendileri  bilirler.  Ya  ölürler, ya  sürülürler  ya  da  zindanlarda  çürürler.  Susanları  sahibinin  sesi  olur,  susmayanları  ise halkın  sesi  ve  halkın  aklı  olur.  Susmayanlar bilirler  ki  akıllarını  halka  borçludurlar. 
Burda  bir  kez  daha  ortak  aklın  değeri  ve  güçlendirilmesi  gerektiği  ortaya  çıkmaktadır. 

Sonuç  olarak;  faşizme  karşı  tüm  mücadele süreçlerinde  olduğu  gibi  AKP-  Erdoğan  diktatörlüğünün  dayattığı  sistemi  onaylama  süreci  olan  Referandum  sürecinde  de  yapılması gereken  yukarda  saydığımız  faşizan  yönelimlere  karşı  doğru  ve  yerinde  yöntemlerle  mücadele  etmektir.  Saldırılan  her  mevziyi  ve zayıflatılmış  tüm  noktaları  güçlendirmek,  sahiplenmek,  halk,  siyaset,  medya  ve  akıl  olarak  bir  bütünen  direnişe  geçmek kaçınılmazdır.  Saldırı  nereye  ise  mücadele ordan  yükseltilmelidir.  'Nerdense  ordan'  diyerek  tüm  baskı,  sindirme,  inkar  ve  imha politikalarına,  tek  adam  rejimine,  tek  bayrak,  tek  millet,  tek  vatan  diyerek  çoğulculuğu  katleden  AKP-Erdoğan  faşizmine, ötekileştirilmeye,  cinsiyetçiliğe,  dinciliğe  ve milliyetçiliğe  hep  birlikte  HAYIR  denmelidir.  Tüm  ayrılıkları  ve  farklılıkları  HAYIR'lı bir  noktada  buluşturmak  faşizme  vereceğimiz  en  güzel  cevap  olacaktır.  Ne  diyelim, halkın  deyimiyle  'HAYIR'lı  olsun'  diyelim. 
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Devrim  veya  direniş  çok  renkliliği  yansıtır ve  bahar  misali  çiçeklenir  her  yer.  Renkler özgürlüğü  temsil  eder.  Devrim  bu  sebeple renklerin  mücadelesi  ve  direnişidir:  Gökyüzünün mavisi,  kar  beyazı,  papatya  sarısı,  gül  kırmızısı  ve onlarca,  yüzlerce  renk  tüm  sınırları  ve  bentleri yırtarak  siyaha  karşı  durur.  Siyah  peçeler  köleliktir,  özgürlüğün  ve  kadının  güzel  gülüşünün tutsak  edilmesidir.  Renkler  ise  özgürlüğün, yeniden  doğuşun  adıdır. 


Bir  damla  su nehre  dönüştü 


Rojava  Devrimi  denildiğinde  nutku  tutuluyor  insanın  çünkü  onlar,  "Hakikatin peşine  düşmek,  haksızlığın  hesabını  sormayı  beraberinde  getirir"  sözünde  ifade edildiği  gibi  hakikatin  peşinden  koştular, devrimi  direnişle  taçlandırdılar.  Direniş  görkemliydi,  kelimelerle  anlatılmayacak  bir irade  ortaya  kondu  ve  bağlılık  çok  derindi.  Rojava  Devrimi,  köleliği,  boyun  eğmeyi  değil,  direnişi,  başkaldırıyı  ve  özgürlüğü  hedefleyenlerin hikâyesidir.  Kadın  ve  erkeğiyle,  gencinden  yaşlısına  hep  beraber  DAİŞ'e  karşı  güçlü  bir  irade  ve duruş  sergiledi.  Rojava'da  savaşanlar,  direnişin  öncüleri  ve  kahramanlarıydılar. 

Her  başkaldırı,  var  olmak  ve  kendini  var  etmek için  bir  çığlık  ama  aynı  zamanda  tüm  dünyaya onurlu  sesleniştir.  Bu  başkaldırı  yüzyıllardır  hayali kurulan,  iyiye  ve  güzele  ulaşma  özlemiydi.  İşte  bu sebeple  Rojava  Devrimi,  artık  dilden  dile  dolaşan, yeniden  uyanışın  ve  özgürlüğün  türküsüdür. 

Öncesinde  tüm  özgürlüklerimiz  kelepçelenmiş, yasaklanmıştı  ve  özgürlüğün  hayali  çölde  bir yudum  su  gibiydi.  Rojava  Devrimi,  orada  gösterilen direniş  ve  başkaldırı,  o  bir  yudum suya  ulaşmanın  mücadelesi  oldu ve  sonunda  su  damlaları  bir  araya gelerek  çağı  çağıl  çağlayan  bir nehre  dönüştü. 

Devrim  öncesi  Önderliğimizin 
Rojava'da  kadınlarla  kurduğu  yoldaşlık,  kadınlara  duyduğu  güven kadınlar  yaşamın  her  alanına  katılım  sağlamalarına  yol  açmış,  Önderliğimiz  bugünün temelini  daha  o  yıllarda  büyük  emek  ve  çabalarla atmıştır.  Önderliğimiz  kadınlara  duyduğu  güveni  şu kelimelerle  dile  getirdi:  "Özgür  ve  güzel  yaşamın garantisi  olmaları  gerektiğini  hep  söyledim.  Bir  gün mutlaka  gerici,  yalancı  ve  zorba  erkeği  hizaya  getirecek  güçlü  kadına  ulaşacaklarına  dair  duyduğum inançla  çabalarımı  sonuna  kadar  sürdürdüm." 
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Direniş  birikimiyle yeni  yaşam  inşa  ediliyor 

Önderliğimiz,  kadınla  yoldaşlığı  esas  ilke  edindi ve  "Bir  toplumun  kadınlarının  yaşam  düzeyi,  o  toplumun  tanımında  esas  ölçüttür"  diyerektoplumsal çözümlemenin  çerçevesini  oluşturdu.  Bir  toplumun  ancak  kadınla  birlikte  yüceltilebileceği  ölçütünü  getiren  Önderliğimiz,  kadının  öz  bilinci,  gücü, iradesi  ve  eylemliliğini  esas  alan  devrimin  altyapısını  o  yıllarda  attı.  Kadın  ve  yaşam  (jin  û  jiyan)  ayrılmaz  bir  bütündür  ona  göre.  Kadın  olmadan yaşam,  yaşam  olmadan  da  kadın  olmaz. 

Bu  perspektifle  yol  alan  kadınlar,  direniş  sembollerini  yıllarca  birbirlerine  devrederek  bugünlere  geldiler.  Tarihsel  direniş  birikimi,  Rojava Devrimi  ile  somutlaştı.  Bu  yüzden  uzun  soluklu devrim  süreçlerinde  kadınlar  hep  en  çok  emek verenler  ve  yaşamı  yeniden  yaratabilmek  için kendini  adayanlar  oldular.  Devrim  Rojava'da  başlamadan  önce  de  Kürt  kadınları  bir  mücadele  yürütüyor,  emek  veriyor  ve  bütün  alanlarda örgütleniyordu.  Devrim  öncesi  altyapı  hazırlanmıştı  ve  devrim  süreci  başladığında  bütün  kadınlar,  devrim  saflarına  aktılar.  Şimdi  adını  tarihe yazan  Rojava  Devrimi,  kadın  öncülüğünde  toplumu  yeniden  inşa  ediyor. 

Devrim,  gülen  kadınlarla  yapılır 

Yaşamla  en  güçlü  bağı  kadınlar  kurarlar.  En güçlü  hissi  kadınlar  yaşarlar.  Devrim  demek  gülen güzlü  kadınlar,  direnen  ve  mücadele  eden  kadınlar  demektir. 

Devrim  süreçleri,  toplumların  değişim  ve  dönüşüm  süreçleridir.  Devrim  öncesinde  kurulan veya  alışıla  gelen  her  şey  ters  yüz  edilir.  Devrim yeni  yaşamın  kuruluşu  ve  sürdürülmesidir. 

Buna  mukabil  devrim,  birçok  zorluğu  ve  acıları getirir.  Binlerce  kadın  yoldaş  bu  özgürlük  yürüyüşünde,  devrimci  mücadelede  topraklarına  ve halklarına  olan  bağlılıkları  ve  özgürlüğe  olan  özlemleriyle  şehit  düştü.  Onların  amacı,  süregiden erkek  egemen  zihniyeti  aşmak  ve  özgür  yaşama ulaşmaktı. 

Gücünü  kadınların  iradesinden,  eyleminden alan  devrimler,  erkek  egemenliğine  karşı  bir  mücadeledir  ve  yüzyıllardır  yaşanan  eşitsizliği  yıkarak  kadına  eşit  ve  adil  bir  düzen  içinde  yaşama 


özgürlüğünü  verir.  Rojava  Devrimi  de  ataerkil düzen  tarafından  kadına  biçilen  ve  onları  sadece nesneleştiren  görevlerin  sorgulanmasına  yol  açtı. 
Devrimle  birlikte  kadınlar,  "alınıp  satılan"  bir  eşya olmadıkları,  yaşamın  esası  ve  kurucu  öğesi  olduğu bilincine  ulaştılar. 

Böylece  kadınlar,  toplumsal  her  alanında  örgütlemeye  ve  kendilerini  ataerkil  dayatmalardan korumaya  başladılar.  Toplumsal,  askeri,  ekonomik,  siyasal  ve  sosyal  alanlarda  kadın  örgütlenmeleri  yaşanıyor  ve  devrim  topluma  rengini vermeye  başlıyor. 

Erkek  egemen  sistemin  yerine demokratik  yaşam 

Rojava  Devrimi,  kalıplaşmış  toplumsal  cinsiyetçi  bakış  açısını  yıkarak  toplumu  zehirleyen erkek  sistemin  yerine  demokratik  örgütlenmeler getirerek  demokratik  yaşamı  geliştirdi.  Rojava Devrimi  ile  birlikte  kadın  örgütlü  güce  ulaştı  ve kadınların  kendilerine  güvenleri  daha  da  arttı.  Kadında  var  olan  güç  ve  potansiyel  açığa  çıktı  ve böylece  büyük  toplumsal  değişimlerin  yolu  açıldı. 
Kadının  kazandığı  güvenle  toplumda  da  kendine güven  gelişti.  Aşiret  ve  geleneksel  ailenin  yarattığı  sorunlarla  ciddi  bir  mücadele  ve  örgütlenme geliştirildi.  Devlet  kültürünün  yol  açtığı  ve  beslediği  kadına  karşı  şiddetin  önü  alındı. 

Rojava'da  eşbaşkanlık  sistemi 

Biliyoruz  ki  kadın  ve  erkek  toplumun  oluşmasında  önemli  iki  cinstir  ve  hiçbir  cinsin  diğer cinse  karşı  üstünlüğü  olamaz.  Kadın  erkek  olmadan,  erkek  de  kadın  olmadan  toplumu  geliştiremez.  Bu  nedenle  günlük  hayat,  siyaset, ekonomi  ve  askeri  alan  dahil  toplumsal  tüm alanlarında  kadın  ve  erkek  ortak  ve  eşit  haklara sahip  olmak  zorundadır. 

Ancak,  devletçi  zihniyet  kadını  toplumun  tüm alanlarından  dışlayarak  kadını  eve  mahkum  etmiş ve  tüm  toplumsal  alanlar  erkeğe  teslim  edilmiştir. 
Bu  nedenle  kadınlar,  devrim  süreçlerine  aktif  olarak  katılmalıdır. 

Önder  Apo  yıllarca  Rojava  alanında  akademi  çalışması  yürüttü  ve  bu  eğitimlerde  ideolojiye  ağırlık verdi.  Bu  akademilere  binlerce  öncü  kadın  katıldı. 
Bu  akademilerde  oluşturulan  bilgi  ve  birikimle  ka¬ 


dınlar  bilinçlenirken  kadın  olarak  kendini tanıma, toplumsal,  siyasal  ve  cinsiyet  çözümlemelerini  yapma  gücünü  kazandılar  ve  bu  güçle  birlikte yaşamda  ve  toplumsal  alanda  var  olma  güveni  gelişti.  Kadının  özgürlük  arayışlarını  derinleştirdi.  Bu yolda  yürüyen  kadınlar,  Rojava  Devrimi'ne  kadın öncülük  etti.  Bu  nedenle  Rojava  Devrimi  kadın  devrimidir  ve  kadın  toplumun  tüm  alanlarında  çalışma yürütme  gücüne  sahip  olmuştur. 

Aynı  şekilde  eşbaşkanlık  sistemi,  Önder  Apo'nun eşitsizliğe  karşı  oluşturduğu  bir  sistemdir  ve  bu  sistemde  kadın  ve  erkek,  eşit  ölçülerde  yönetim  erkini yürütürler.  Bu  da  temelde  demokratik,  ekolojik, kadın  özgürlükçü  toplum  paradigmasının  pratikleştirilmesidir.  Kadın  böylece  hayatın  her  alanında  yürütücü  ve  örgütleyici  bir  güç  haline  gelir.  Rojava'da eşbaşkanlık  sistemi,  oluşturulan  her  kurumda  temsilini  bulur  ve  bu  kurumlar  eşbaşkanlık  sistemiyle yürütülürler. 

Ancak,  biliyoruz  ki  bu  konuda  erkek  zihniyeti tam  olarak  değişmiş  ve  dönüşmüş  değildir.  Kadınla ortak  ve  eşit  bir  yönetim  anlayışının  tam  olarak  içselleştirilmediğini  görüyoruz.  Bu  zihniyetin  tam  olarak  henüz  yıkılmamış  olması,  kadınlar  için mücadele  gerekçesidir.  Bu  noktada  kadının  kendisini  ve  tüm  kadınları  örgütleyerek  çalışmalar  yürütmesi  ve  kadın  sistemini  koruması  gerekiyor. 

Komün  ve  meclislerin öncüleri  kadınlar 

Kolektif  yaşamın  kurulduğu  ve  örgütlendiği  kurumlar  olan  komün  ve  meclisler,  öncü  örgütler  olarak  hayata  geçirilmeye  çalışılıyor.  Bu  sistem, Rojava'da  yediden  yetmişe  herkesin  içinde  yer  aldığı  bir  yapı  kuruyor.  Komünler  kendi  meclislerini oluştururken  her  komün  ve  mecliste  iki  eşbaşkan bulunması  kuralı  korunuyor. 

Rojava'da  her  alanda  mahalle,  köyler,  ilçeler ve  kentlerde  halkın  oluşturduğu  komünler  bulunuyor.  Toplumsal  alana  dönük  tüm  kararlar,  bu komünlerde  halkın  çoğunluğuyla  ve  onayıyla  alınıyor.  Halkın  ekmek,  gaz,  mazot,  gıda  malzemesi gibi  temel  tüm  ihtiyaçları  komün  üzerinden  karşılanıyor.  Tüm  malzemeler  herkese  eşit  ve  ortak bir  şekilde  dağıtılıyor. 

Komün  ve  meclisler,  ortak  birlik  ve  toplumsal barışı  esas  alan  bir  sistem  getirirken  Ortadoğu'nun en  özgür  ve  demokratik  düzeni  de  kadın  devrimiyle Rojava'da  inşa  ediliyor. 


Öz  savunma 

hakikat  yolcusu  olmayı  gerektirir 

Rojava  Devrimi  ile  kadın  kendisini  örgütledi  ve kendi  öncü  kurumlarını  oluşturdu.  Ancak  bununla  birlikte  öz  savunmanın  da  vurgulanması gerekiyor  çünkü  öz  savunma  kadın  açısından önemli  bir  konudur. 

Öz  savunma  kadının  kendisini  ama  aynı  zamanda  da  toplumu  korumasının  esasıdır.  Bu  nedenle  Kongre  Star,  Rojavalı  kadınların  öz  savunma örgütüdür.  Kongre  Star,  kadını  savunmadan  ekonomiye,  eğitimden  sağlığa  kadar  hayatın  tüm  alanlarında  özerk  olarak  örgütlemiştir.  Rojava'da  Kadınlar Daiş,  El  Nusra  çetelerine  karşı  savaşmak  için,  yaşları ne  olursa  olsun,  öz  savunma  eğitimleri  ve  silah  eğitimleri  alıyorlar.  Çünkü  kadınların  en  büyük  silahı, kendilerini  savunma  yeteneği  ve  gücüdür. 

Direniş  bize  bu  devrimde  en  büyük  yükün  kadınların  sırtında  olduğunu  gösterdi.  Kadına  yönelik dünyanın  her  yerinde  saldırılar  devam  ediyor. 
Çünkü  egemenlikçi  zihniyetin  kadın  konusundaki genel  yaklaşımı  kadını  zapt  etmek,  tüm  haklarına tecavüz  etmek,  ruhsal  ve  bedensel  şiddet  uygulamaktır  ve  bu  zihniyet  dünyasında  kadın  insan  yerine  bile  konulmaz. 

Bu  saldırılara  karşı  Rojava'da  hem  Kürt  olma hem  de  kadın  olma  bilinciyle  öz  savunma  sistemi geliştiriliyor.  Rojava'da  yaşayan  Arap,  Kürt,  Ermeni,  Asuri  kadınlar  üzerinde  devrim  öncesinde şeriat  ve  aşiret  yasaları  uygulanıyor,  kadınlar  baskı ve  zulüm  görüyordu.  Sistemleşmiş  ve  hâlâ  bir  tehlike  olarak  varlığını  koruyan  şeriat  ve  aşiret  düzeniyle  kadınlar  tek  başına  mücadele  edemeyeceği için  kadının  örgütlenmesi  ve  öz  savunma  gücünü sosyal,  siyasal,  askeri,  ekonomik  ve  eğitim  alanlarında  geliştirmesi  gerekiyor. 

Toplumda  zorla  evlendirme,  küçük  yaşta  evlendirme,  çok  eşlilik,  başlık  parasının  yasaklanması  ilk alınan  kararlar  arasında.  Kadınların  öz  savunma  birimleri  namus  saikiyle  işlenen  cinayetleri  önlemek için  çalışma  yürütüyor. 

Mücadele,  direniş,  devrim  ve  sonrasında  kurulan yaşam  kadınlar  her  açıdan  kendilerini  korumalarıyla  mümkün.  Tarihsel  devrim  mücadelesinin  mirası  ve  Rojava  devrimi  ile  bu  bilinci  kazanan kadınlar  örgütlendi,  güçlendi  ve  kendi  savunma  örgütlerini  kurdular.  Bu  nedenle  diyebiliyoruz  ki  artık Rojava  Devrimi,  tüm  kadın  direnişlerinin  toplamı ve  eşit,  özgür,  adil,  bir  geleceğe  bırakılan  mirastır. 
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Seçikmiş  bir  mektup 


•  Armanc  GOŞKAR 


Bu  geç  kalmış  bir  mektup,  affet.  Senin  gidişini  kabullenememenin  yarattığı  bir  gecikme.  Yazmak kabullenmekti  gidişini.  Ve  yüreğim  yıllar  geçmesine  rağmen  hiç  kabullenemedi,  kabullenemiyor.  Yıllandırdığın,  iyice  demlediğin  özleminin  peşine  takılıp  gittiğin günden  beri  baharlar  sana  özlemle  biriktirdiklerimi  ulaştırma  zamanıydı.  Bir  daha  hiç  gelmeyecek  o  bahara  kadar böyleydi.  Yine  bir  kış  mevsiminde  senli  baharları  düşlüyorum.  Yine  yüreğim  öyle  özlem  yüklü...  Birikmiş  anıların, ertelenmiş  sevinçlerin,  yası  tutulamayan  acıların  ağırlığı altında  iki  büklüm  varlığım.  Akmalı  oysa  bu  sevinçler  dost biryüreğe.  Anlamanın  adaletinde  damıtılmalı,  damıtılmalı ki  hayata,  kavgaya  yeni  akış  yolları  açılsın.  Biriktirmek  bir yere  kadar.  Biriken  ve  kendi  içinde  kalan,  akmayan,  çoğalmayan  her  şey  zamanla  bozulur  değil  mi?  Zamanla  kendine ters  düşebilir,  güçsüz  düşürebilir  insanı,  kavgaya  katılmanın önünde  bentlere  dönüşebilir.  Su  gibi  yani.  Su  kendine  yeni akış  kanalları  oluşturamazsa  çürür  ya...  Hayat  aşılayamaz, kirlenir,  bulanır,  kokar.  Dostlukları,  yol  arkadaşlıklarını  hep su  gibi  düşündüm.  Yaşam  kaynağı,  pak,  temiz  ve  sürekli akan...  Akmayan,  durağanlaşan  suyun  çürümesi  gibi  akmayan,  üretmeyen,  yenilenmeyen  ve  birbirini  yaratmayan dostluklar  da  çürür.  Kimisi  okyanuslarda  buluşur,  kimisi  de daha  yolda  kurur. 

İşte  sana  geldim  bu  gece.  Yüreğim  titreyerek,  bir  korkağın adımlarıyla  geldim  gönül  eşiğine.  Al  beni  içeri.  Bu  zehri sen  damıtabilirsin  ancak.  Senin  gülen  gözlerin,  senin  dost sohbetin,  senin  adaletin,  senin  kabul  ve  ret  gücün,  ruhumdaki  bu  acıyı  yeni  bir  mecraya  akıtabilir.  Sen  ve  sen gibiler  benim  inanç  mabedimsiniz.  Sizin  kutsal  ışığınızla arınıyor,  büyütüyorum  ruhumu.  Secde  ettiğim,  önünde eğildiğim  tek  gerçek  bu. 

Ah  Arjîn,  nasıl  yazmalıyım  seni.  Ne  yazsam  eksik,  yarım kalacak  biliyorum.  Ama  yine  de  yazmalıyım  artık.  Hepinizden  sonra  yaşadığım  büyük  bir  suskunluk.  Adınızı  bile  söyleyemeyen,  tüm  hatıraları  yüreğimin  en  derinine  saklayarak  sadece  susuyorum.  Anlatamadım  hiçbirinizi,  sizli sohbetlerden  kaçıyorum,  daha  gidişinizin  ayrıntılarını  bile öğrenmiş  değilim.  Garzan'dan  ulaşan  bir  tutam  saçına  ve anılara  tutunarak  susuyorum.  Artık  cesaret  etmeliyim. 

Seni  her  düşündüğümde  içimde  ülke  olarak  imgeleştiğini görüyorum.  Bir  insan  başka  bir  insanın  ülkesi  olabilir  mi? 
Bir  insan  bir  ülke  gibi  sevilebilir  mi?  Ama  öyle  işte.  Seni, kendimi  sürgün  hissettiğim  soğuk  bir  kıtada  tanıdım.  O soğuk  kıtanın  en  zor  yıllarında,  hareketin  ölüm-kalım  yıllarında.  Olan  biteni  tüm  gerçekliğiyle  anlamasak  da,  tüm boyutlarıyla  bize  yansımasa  da  sezgilerimiz  çok  tehlikeli bir  süreçten  geçtiğimizi  bize  anlatıyordu.  Hiçbir  koşulda inançlarımızdan,  bağlılıklarımızdan  taviz  vermemek  önemli bir  duruştu.  Ve  bunda  en  çok  sen  etkileyiciydin.  Koca  kahkahalarınla  bizi  nasıl  da  en  karamsar  anlarda  umutlandırır, yeniden  çalışmalara  dört  elle  sarılmamıza  neden  olurdun. 
Soğuk,  yabancı  ve  sürgün  bir  kıtada  yaşadığımız  sürgünlüğümüz  yoldaşlığımızla  ülkeleşiyordu.  Çok  düşündüm  ben. 
O  soğuk  kıtanın  yoldaşlıklarının  değeri  benim  için  hep  farklı oldu  ve  hala  öyle.  Öyle  tertemiz,  öyle  dokunulmaz,  öyle eskimeyen,  aşılmayan  duygular  ve  büyük  bağlılıklar  benim için.  Neden  böyle  diye  çok  düşündüm.  Biz  orda  birbirimizin ülkesi  olduk  Arjîn...  Bizim  ülkemiz  yoldaşlığımızdı.  Sen  benim  için  ülkeydin,  yani  'vvelat'la  dile  getirilen  tüm  toplumsal aidiyetlerin  toplamı.  Mücadele,  kendi  kökünden  kopmama, mücadele  ruhunu  sürekli  yenileme,  pes  etmeme,  inançsız düşmeme,  bağlılıklarını  büyütme...  Kavga,  kavga,  kavga yani...  Umut,  özgürlük,  özlem  ülkeydi  bizde  ve  o  duyguyla sarılıyorduk  birbirimize. 

Sen  Aliye  Yunus'un,  Rinde  Xan'ın  görkemli  direniş  hikayeleriyle  büyümüştün.  Ve  öldürülen,  uçurumlardan  kendilerini  atan,  coşkun  sulara  atlayan,  son  kurşunlarına  kadar 


çatışan  kahramanların  yenilen,  ama  teslim  alınmayan,  bitirilemeyen  hikayelerinde  buldun  yaşamın  soluğunu.  Sürekli  kuşatılan,  yangınlara,  kahpeliklere,  ihanetlere  uğrayan bir  ülkenin  yitik  tarihinde  direnenlerin  soluğunu  duyumsadın.  "Yenilsek  de  dövüşerek  yenilmeliyiz"  diyen  bir  kahramanlar  çağının  ruhu  ulaştı  bizlere...  Yakılan,  yağmalanan, karartılan  bir  tarih  içinden  yok  edilemeyen,  beton  çatlaklarından  bize  sızan  bu  çığlıkları  küçük  yaşta  duydun,  onlarla büyüdün.  Ve  ilk  derslerin  oldu  bunlar...  Erdemin,  soyluluğun,  güzelliğin,  özgürlüğün,  yani  kısacası  yaşamın  anlamını kavgada,  dağlarda  buldun...  Ve  geldin  Arjîn...  Garzan'a, kendi  kökünü  bulduğun,  tarihinle  buluştuğun,  kendin  olduğun,  kendin  oldukça  da  evrensel  olana  ulaştığın  yere... 

Garzan...  Senin  aşkla  bağlı  olduğun,  benimse  yaralandığım  Garzan.  Her  duyduğumda  yüreğime  kızgın  korların aktığı  Garzan.  Her  ismi  geçtiğinde  senin  gidişinle  özdeşleşen,  bir  hançer  yarası.  Garzan  da  tıpkı  Geliye  Teyyare  gibi içimde  bir  hançer  yarası  Arjîn....  Ama  senin  mekânın  yine de.  Senin  gezdiğin,  senin  güldüğün,  senin  sevindiğin,  senin üzüldüğün,  senin  nefes  aldığın,  çok  şey  kattığın  coğrafya. 
Direnişin,  asiliğin,  kahramanlığın,  arkadaşlığın,  güzelliğin, dostça  gülüşlerin  ve  soylu  acıların  diyarı  Garzan...  Ah  Arjîn...  Yaşananları  geri  çevirebilme  imkanımız  olabilseydi keşke.  En  azından  birkaçını.  Keşke,  keşke,  keşke  diyorum yine.  Sîzleri  düşününce  nasıl  da  çocuklaşıyor  yüreğim,  nasıl da  çocukça  hayaller,  istekler  gelip  içime  oturuyor.  Gitmeseydin  keşke  diyemiyorum  yine  de,  senin  yıllarca  nasıl  da tutkuyla  oraları  hayal  ettiğini,  o  hayalin  seni  o  soğuk  kıtada nasıl  da  yaşattığını  biliyorum.  Bir  gün  oraya  gideceğini  bilmenin  sabrıyla,  coşkusuyla  her  şeye  göğüs  gerdiğini  ve doğru  zamanı  beklediğini  de  biliyorum.  Ama  işte  yine  de senin  gidişini  kabullenmeyen  yüreğimin  bir  isyanı  say  bunu ve  bağışla  beni.  Ne  güzelliğine,  ne  adanmışlığına,  ne  direnişine,  ne  inancının  derinliğine  saygısızlık  etmek  istemiyorum.  Bu  haddim  de  değil.  Kızdığım  aslında  senin  önden gitmiş  olman. 

Bir  yıl  sonra  geldim  yakınlarına.  Sana  yakın  olmak  da güzeldi.  Gabar'da  tepelere  çıkıp  Garzan  tarafına  bakardım, ’o  tepelerin  arkasında  Arjîn  var,  o  dağların  rüzgarı  yüzümü okşasın,  meltemi  kurutsun  terimi,  yağmuru  ellerimi  tutsun’ diyordum.  Rüzgarlara,  yağmurlara  salardım  selamımı,  özlemimi  sana  getirsinler  diye.  Onlardan  alayım  sesini,  yüreğinin  selamını  diye  yüzümü  o  dağlara  verirdim. 

Şimdi  bütün  zamanlar  sensin.  Tüm  mevsimler,  tüm günler...  Tüm  güzelliklerde,  tüm  gülüşlerde,  tüm  sevgilerde,  tüm  özlemlerde  sen  varsın.  Tüm  sevinçlerimiz  acılardan  süzülüyor  bu  ülkede,  tüm  sevinçlere  keder,  hüzün eşlik  ediyor.  Ama  yine  de  sevinci,  umudu,  güzelliği  gölgeleyemiyor. 

Soylu  taşınmalı  tüm  duygular.  Layık  olmak  için  o  güzelliklere  soylu,  onurlu  olmalı.  Kürt  analarına  hep  imrenirim  bu  yüzden.  Kendi  çocuğunun,  varlığının  bir  parçasının  cenazesini  zılgıtlarla,  sloganlarla  karşılayan, düşmana  inat  bir  damla  gözyaşı  dökmeyen  ve  bunu  büyük  mücadeleye  dönüştüren  analarımıza...  Yaralı  yüreklerini  büyük  bir  kavga,  mücadele  alanına  çeviren,  peşi sıra  herkesi  sürükleyen  o  soylu  kadınlara  imreniyorum. 
Bu  nasıl  bir  güç,  bu  ne  büyük  asalet.  Özgürlük  Hareketinin  yarattığı  en  görkemli  yaratımlardan  biri  belki  de bu  duruştur.  Düşmana,  zalime  karşı  mazlumların  en  görkemli  duruşu...  Bizler  için  de  öyle.  Yoksa  binlerce  yoldaşın  gidişine  nasıl  dayanabilirdik.  Yüreğini  kanatan  onca yaraya  rağmen  her  an  yüreği  mücadele  gücü,  inancı  ve bağlılığıyla  büyütmek,  büyütebilmek  ve  sevmekten  hiç vazgeçmemek,  tüm  korkulara,  tüm  kaybetmelere  inat yine  de  yeni  ülkeler  keşfetmek,  yaratmak,  bu  ülkeyi  yaşamın  her  alanına  yayabilmek...  İşte  yoldaşlığının  bize vasiyeti  budur  Arjin.  Bunu  bir  yemin  bilerek  tarifsiz  özlemimle  gözlerinden,  yüreğinden  öpüyorum... 
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1*>İ+  yağma*  'hamlası 


Bir  yağmur  damlası  düştü  yüreğime 
İçinde  seni  barındıran 
Bir  güzel  bu  kadar  mı  güzel  olur 
Tüm  çirkinliklere  inat... 

Şimdi  şehrin  kirli  sularına  karşı  duran Saf,  temiz  ve  berrak 
Bir  yağmur  damlasısın  sen 
Düştüğün  her  yerde  yaşam  yaratan... 

Bırak  güzel  kız,  yağmur  çıldırırcasına  aksın  üzerimize,  ıslatsın bizleri  delicesine.  Belki  arayışları  vardır  onun  da  bizim  gibi.  Belki kendi  akışkanlığında  arıyordur  kendisini.  Tıpkı  senin  gibi.  Sen  de  bir  yağmur damlası  gibi  değil  miydin?  Bazen  usulca, bazen  çılgınca  akmıyor  muydun  kendi yurduna?  Öyleyse  ne  bu  telaşın,  neden bu  kadar  kaçarsın  ıslanmaktan? 

Gel,  son  bir  kere  yüzümüzü  göğe  dönelim.  Kollarımızı  sonsuzluğa  açıp  yağmurlara  şarkı  söyleyelim.  Belki  son  bir kez  daha  yağar  ve  yitirdiğimiz  güzellikleri  bizlere  yeniden  sunar.  Kim  bilir  belki kayıp  ülkemin  tüm  güzellikleri  yeniden beliriverir  yağmurun  akışkanlığında. 

Yerîvan  isminin  anlamım  bilmiyorum, belki  de  çok  güzel  bir  anlamı  vardır.  Zaten  bir  ismin  anlamı  ve  manevi  değeri yoksa  kolay  kolay  kendisine  ad  edinmez gerilla.  Yine  de  ben  her  zaman  keşke  Yerîvan  arkadaşın  adı  Yağmur  olsaydı  derdim.  Yağmur  isminin  ona  çok  yakışacağını  ya  da  onun  yağmur  damlasına  çok yakışacağını  düşünürdüm. 

Bedeninde,  ruhunda  ve  yüreğinde  gizlediği  narinliğini  hep  bir  yağmur  damlasına  benzetirdim.  “Yoldaş”  derken,  gülümserken,  konuşurken  hep  bir  estetik kaygısı  varmış  gibi  gelirdi  bana.  Ama  o bildiğimiz  sistemin  dayattığı  estetiksel kaygılar  değil.  Ahlaki  ve  politik  toplumun  bir  üyesi  olduğunu  bilen  bir  kadının  bu  topluma  layık  olabilme  çabasıydı hepsi.  İnsanlara  hitap  ederken  kırmamaya  değil,  gerekirse  kırmaya  özen  gösteren  biriydi  mesela.  Yani  varsa  bir  yanlış yaşadığı  topluma  karşı,  gerekirse  hem kendisini  hem  de  karşısındakini  kırardı. 
Aldırmazdı  yanlışın  gözyaşlarına.  Dökmesi  gerekiyorsa  kendisi  de  dökerdi  gözyaşlarını.  Yeter  ki  bin  bir  emekle  yaratılan  güzellikler,  değerler  yitip  gitmesindi. 
Ama  bir  ortamda  bir  doğru  varsa, önünde  eğilir,  yalnızca  minnettarlığını sunardı  karşısındakine. 

Onunla  çok  kalmadım  aslında,  bu  yüzden  de  onun  için  en  doğru  kelimeleri dizmekte  zorlanabilirim.  Daha  doğrusu onun  hakikatini  olması  gereken  şekilde ifade  edemeyebilirim.  Tanışmanın  ve  tanımanın  zor  olduğu  bir  zaman  diliminde tanımlama  güç  hale  gelir.  Hele  bu  bir  güzeli,  bir  yoldaşı,  bir  hakikati  tanımlama işi  ise  çok  daha  zorlaşır  her  şey.  Şimdi on  beş  güzel  kadından  biri  olan  Yerîvan’ ı anlatmaya  çalışıyor  ama  başarıh  olamıyorum.  Dedim  ya,  parçalanmış  sözcükler onun  karşısında  bir  araya  gelmekte  zorlanıyorlar.  Bu  yüzden  parçanın  bütünü 


olan  yağmur  ile  tanımlıyorum  onu. 

Çünkü  o  yaşama  bazen  bir  yağmur damlasının  o  süzülen  dingin  haliyle,  bazen  de  aniden  bastıran  coşkun  haliyle katılırdı.  Yani  hem  yaşamın  akışını  belirleyen,  hem  de  yaşamın  akışına  kapılan olurdu.  Ama  akışkanlığından  hiçbir  zaman  bir  şey  kaybetmezdi.  Bir  gerilla  için olması  gereken  de  buydu.  Bir  gerilla  kendisini  ait  gördüğü  bu  yaşama  hem  katılmak  hem  de  yaşamı  kendisine  katmalıdır.  Bütünlük  ancak  bu  şekilde  sağlanır. 

Yağmurun  yüreklerimizi  delice  ıslattığı bir  günde  bana  söylediği  şu  sözler  hiç gitmiyor  aklımdan: 

"Evet  sevgili  gerillam;  zamansız  zamanlarda  yaşıyoruz.  Sevgimizi  ve  özlemlerimizi  ne  zaman  yaşayacağımızı  bilmediğimiz  zamansızlıklarda.  En  iyisi  mi yoldaşım,  biz  bazen  yaşamı  sorgulamadan  delice  yaşayalım.  Hep  birlikte;  “ez ne  dînim”  diyenlere  karşı  “ez  dînim”  diyelim.  Ve  bir  dağ,  çöl,  yaşam  delisi  olduğumuzu  binlerce  defa  kanıtlayalım. 
Bazen  de  yaşamın  anlamına  varmak  için kaygısızca  yaşayalım.  Çelişkilerimiz,  acılarımız,  çocukluğumuzdan  bu  yana  yüreğimizin  gizli  bir  köşesinde  sıkışıp  kalan  anılarımızı,  dokunsalar  ağlayacak gibi  olan  gözlerimizde  hapsettiğimiz gözyaşlarımızı  azad  edelim. 

Azad  edelim  ki,  dinsin  acılar,  gözyaşları... 

Bitsin  içinden  çıkamadığımız  çelişkiler... 

Varsm  tüm  çabamız  özgürlük  olsun... 

Varsın  tüm  özlemlerimiz  sevilene  dair olsun... 

Varsm  tüm  hayallerimizin  içinde  güller olsun... 

Varsm  mücadelemiz,  maviye  hasret  çocukları,  mavinin  derinlikleriyle  buluşturmak  olsun... 

Sevgili  gerillam;  varsm  her  şey  dışarıda yağan  yağmur  gibi  yağsın.  Arındırsın tüm  kiri  insanlığın  beyninden  ve  yüreğinden... 

Yaşam  yağmur  berraklığında  aksın, coşsun,  sel  olsun..." 

Bu  yaşama  bir  katılım  olacaksa  Yerîvanca  olmah  diyorum;  gerektiği  zaman dingin,  gerektiği  zaman  ise  coşkun  bir sel  gibi  olmalıdır.  Anlamak,  kavramak ve  yaşamak  için. 

Sevgili  gerilla;  seni  yüreklerimizin  en derin  yerine  yerleştirdik.  Masumiyetinle, güzelliğinle  yüreklerimizin  tam  ortasındasın.  Yerîvan’m  dilinden  dökülen  “sevgili  gerillam”  sözcüğü  onun  gerillaya olan  aşkının  en  somut  dile  geliş  haliydi. 
Umutlarım  yağmur  damlalarına  sığdıran ve  tüm  Kürdistan’a  damla  damla  yağdıran  Yerîvan,  bir  gerillaya  yarışır  şekilde yaşadı,  savaştı  ve  koynunda  bahardan kalan  yağmur  damlalarıyla  sonsuzluğa yol  aldı.  Bizlere  ise  onun  yolunda,  ona ve  diğer  tüm  yağmur  damlalarına  layık olarak  yürümek  kaldı.  Ta  ki  o  yağmur damlalarıyla  bir  olup  coşkun  bir  sele  dönüşerek,  evreni  azad  edene  kadar... 
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Ezilenlerin  hak  mücadelesinde 

yılmaz  bir  kadın: 


Dolores  Clara  Fernândez  Huerta,  Amerikalı  bir  işçi  lideri  ve  işçilerin,  mültecilerin,  kadınların  savunucusu  bir  sivil haklar  aktivisti.  10  Nisan  1930'da  New  Mexico'nun  bir  maden  kasabası  olan  Davvson'da doğdu.  Babası  Juan  Fernândez  bir  madenci, tarım  işçisi,  sendikacı  ve  daha  sonra  da  New Mexico  meclisi  üyesi  olarak  çeşitli  işler  ve  görevlerde  yer  aldı.  Ailesinin  tek  kızı  ve  ikinci  çocuğu  olan  Dolores'in  anne-babası  o  daha  üç yaşındayken  boşandılar.  Annesi  Alicia  Châvez onu  ve  iki  erkek  kardeşini  California'nın  Stockton  bölgesindeki  tarım  işçileri  topluluğunda  büyüttü.  Alicia  Châvez  başkalarına  dönük  nezaketi ve  ilgisi  ile  tanınan  biriydi;  toplulukla  ilgili  olaylarda,  değişik  toplumsal  organizasyonlarda  ve kilisede  aktif  çalışmalar  içinde  bulunuyordu.  Dolores'in  yetişmesinde  de  önemli  yer  tutan  kültürel  farklılıkları  bir  zenginlik  olarak  daima  teşvik ederdi.  İkinci  Dünya  Savaşı  yıllarında ikinci  eşi  ile  birlikte  işlettiği  bir  restoranı ve  70  odalı  oteli  olan  bir  iş  kadınıydı. 

Otelinde  düşük  gelirli  işçileri  ve  tarım işçilerinin  ailelerini  uygun  fiyatlarla hatta  bazen  de  parasız  olarak  ağırlardı. 

Bu  durum  kızı  Dolores'in  ileride  tarım işçilerine  destek  olmak  için  çaba  sarfetmesinde  ona  ilham  veren  etkenlerden biriydi.  Dolores  Huerta  bir  söyleşide, "Hayatımdaki  etkili  kişi  annemdir.  Çok  zeki  ve nazik  bir  kadındı"  diyordu.  Annesinin  onun  çocukluğundaki  faaliyetleri,  Dolores'in  şiddetten uzak  güçlü  ruhsal  şekillenmesinde  ve  sivil  haklar konusu  üzerinde  yoğunlaşmasında  etkili  oldu. 
"Manevi  güçlerden  söz  ettiğimizde,  Hispanik  (İspanyolca  konuşan,  Orta  veya  Latin  Amerika  kökenli  Amerikalılar)  kadınların  bu  konuyla  daha içli  dışlı  olduklarını  düşünüyorum.  Vefanın  ne  olduğunu  biliyoruz  ve  bu  kültürün  bir  parçası.  İlişkinin,  adanmanın  ne  olduğunu  biliyoruz" diyordu  aynı  söyleşide.  Dolores'in  öz  babası  ile ilişkileri  de  devam  etti;  onun  sendikacılığı  ve  politik  faaliyetleri  yaşamını  şekillendirirken  Dolores'e  ilham  kaynağı  oldu. 


Iıyor  ve  dans  dersleri  alıyordu.  Çeşitli  alanlardaki başarılarına  karşın  Dolores,  MeksikalIlar  ile Meksika  kökenli  Amerikalıların,  özellikle  de tarım  işçilerinin  maruz  kaldıkları  ayrımcı  politikalardan  kendisi  de  nasibini  alıyordu.  Okulda bazen  işlemediği  suçlardan  dolayı  kuşku  altına alınıyor,  hor  görülüyordu.  Etnik  kökeninden  dolayı  onun  yeteneksiz  olduğuna  inanan  bir  öğretmeni  onu  birinde  arkadaşının  çalışmasını çalmakla  suçlamış  ve  haketmediği  kötü  bir  not vermişti.  Hispanik  kökeninden  dolayı  dıştalanması  onda  toplumdaki  bazı  şeylerin  değişmesi gerektiği  düşüncesini  geliştirdi. 

1947'de  liseden  mezun  olduktan  sonra  Dolores,  Ralph  Head  ile  evlendi,  iki  kızları  oldu, ancak  anlaşamayarak  ayrıldılar.  Kendisini  tatmin etmeyen  değişik  işlerde  çalıştıktan  sonra  yeniden  okula  dönen  Dolores,  Pasifik  Üniversitesi'ne bağlı  Stockton  College'den  öğretmen olarak  mezun  oldu.  İlk  okul  öğretmeni  olarak  çalışmaya  başladı ancak  çoğunluğu  tarım  işçilerinin çocukları  olan  öğrencilerinin  ağır yoksulluğu  ve  acınası  yaşam  koşulları  nedeniyle  öğretmenliği  bırakarak  kendisini ekonomik  eşitsizliğe karşı  mücadeleye  adadı. 
"Çocukların  sınıfa  aç  ve ayakkabısız  geldiklerini  görmeye  dayanamadım. 
Tarım  işçilerini  örgütleyerek  onların  aç  çocuklarına  birşeyler  öğretmeye  çalışmaktan  daha  fazla şey  yapabileceğimi  düşündüm"  diyordu.  Yoksullara  yardım  etme  kararlılığıyla  1955  yılında  Fred Ross'la  birlikte  Toplum  Hizmetleri  Organizasyonumun  (CSO)  Stockton  bölümünü  kurdular.  Organizasyon  ırkçılığa,  ayrımcılığa  ve  polis vahşetine  son  vermeyi  ve  tarım  işçilerinin  sosyal ve  ekonomik  koşullarını  düzeltmeyi  amaçlıyordu.  Bu  süreçte  Dolores,  kendisi  de  işçiler  için mücadele  eden  bir  aktivist  olan  Ventura  Huerta ile  evlendi  ve  beş  çocukları  oldu. 

Grev  günleri 


Ayrımcılığa  maruz  kaldı 

Dolores  Huerta'nın  sosyal  etkinliklerde  yer alışı  Stockton  High  School  (lise)  yıllarında  başladı.  Okuldaki  birçok  klüpte  aktifti.  18  yaşına kadar  İzci  Kızlar'ın  bir  üyesiydi.  Annesi  onun  ve erkek  kardeşlerinin  müfredat  dışı  aktivitelere katılmaları  ve  müzik  dersleri  alabilmeleri  için yoğun  çalışıyordu.  Dolores  piyano  ile  violin  ça- 


1960  yılında  Dolores  Huerta,  Tarım  İşçileri 
Derneği'nin  (AWA)  kuruluşuna  katıldı  ve  seçmen  kayıt  kampanyası  başlattı.  Politikacılar  nezdinde,  ABD  vatandaşı  olmayan  mülteci  işçilerin sosyal  yardım  ve  pansiyon  alabilmelerine,  İspanyolca  konuşanlar  için  oy  pusulalarının  hazırlanması  ve  sürücü  kursları  düzenlenebilmesine destek  olmaları  için  lobi  faaliyetleri  yürüttü.  Bu dönemde  CSO  görevlilerinden  olan  ve  sonradan 


müdürlüğüne  getirilen  Cesar 
Châvez  ile  tanıştı.  1962'de  her ikisi  organizasyonun  tarım  işçilerine  destek  çabalarını  artırması  yönünde  lobi  yürüttüler ancak  organizasyon  kentsel konularda  yoğunlaşıyordu  ve onların  istediği  yönde  hareket  etmedi.  Hayal  kırıklığına uğramış  olarak  her  ikisi  de 
CSO'dan  ayrılıp  Gilbert  Padilla  ile  birlikte  Ulusal 
Tarım  İşçileri  Derneği'ni 
(NFWA)  kurdular.  Châvez ve  Huerta  sıkı  birtakım  olmuşlardı:  Chavez  dinamik  lider  ve  konuşmacı,  Huerta ise  usta  örgütleyici  ve  çetin  görüşmeci. 

1965  yılında  AWA  ile  NFWA  iç  içe  geçerek  Birleşik  Tarım  İşçileri  (UFW)  olarak  adlandırıldı.  Aynı  yıl  komite,  Coachella Vadisi'ndeki  üzüm  yetiştiricilerine  karşı  eyleme  geçti.  Châvez  bütün  tarım  işçilerini kapsayan  grevi  örgütlerken  Huerta  da  kontratlar  konusunda  görüşmeler  yaptı.  Beş zorlu  yıl  ardından  UFW,  26  üzüm  yetiştiricisi ile  tarihi  bir  anlaşma  imzaladı.  Anlaşmaya göre;  tarım  işçilerinin  çalışma  koşulları  iyileştirilecek,  tarımda  zararlı  kimyasalların  kullanımı  azaltılacak,  işsizlik  ve  sağlık  yardımı başlatılacaktı.  1970'lerde  Huerta  bir  ulusal marul  boykotunu  koordine  etti  ve  1975'de  Tarımsal  İş  İlişkileri  Kanunu'nun  kabul  edilmesi için  gereken  politik  havanın  yaratılmasına  katkıda  bulundu.  Bu  yasa  tarım  işçilerinin  haklarını  topluca  pazarlık  konusu  yapmalarını  kabul eden  ilk  yasaydı. 

22  kez  tutuklandı 


Tarım  işçilerinin  haklarının  bir  savunucusu olarak  Huerta  sivil  itaatsizlik  eylemleri  ve  grevlere  katılmaktan  yirmi  iki  kez  tutuklandı.  Fakat amaçları  doğrultusunda  aktif  çalışmalarına devam  etti. 

1980'lerde  Dolores  Huerta  UFVV'nin  başkan yardımcısı  olarak  görev  yaptı  ve  onun  radyo  istasyonunun  kuruluşuna  ortak  oldu.  Çeşitli  konularda  konuşmalar  yapmaya  devam  etti; kapsamlı  bir  mülteci  politikasını  ve  tarım  işçileri  için  daha  iyi  sağlık  koşullarını  savundu. 
1988'de  ABD  başkanlığı  için  adaylığını  koyan George  H.  W.  Bush'un  politikalarına  karşı  yapılan  bir  protesto  yürüyüşü  sırasında  neredeyse  yaşamından  oluyordu.  San  Francisco polisi  tarafından  dövülerek  altı  kaburgası  kırılmış  ve  dalağı  yırtılmıştı.  Bu  saldırı  nedeniyle polise  karşı  açtığı  davayı  kazandı  ve  aldığı  yüklü birtazminatı  tarım  işçilerinin  yararına  kullandı. 

Uzun  bir  iyileşme  sürecinden  sonra  Huerta diğer  çalışmalarından  bir  süreliğine  ayrılarak kadın  hakları  üzerinde  yoğunlaştı.  İki  yıl  süreyle ülkeyi  dolaşarak,  Feminist  Majority  Foundation'un  başlattığı,  yönetim  kademelerinde  kadın temsilini  güçlendirmeyi  amaçlayan,  "Gücün  Feminizasyonu:  2000  yılı  kampanyasına  kadar 50/50"  kampanyası  doğrultusunda  Latin  kökenli Amerikalıları  seferber  etmek  için  çalıştı.  Kampanya  önemli  bir  başarı  sağlayarak  yerel,  şehir ve  federal  düzeylerde  kadın  temsilinin  artmasıyla  sonuçlandı.  Huerta  ayrıca,  kadınların  parti adaylarının  yüzde  52'sini  teşkil  etmesi  ve  memurların  Amerikan  ulusunun  etnik  farklılıklarını 
yansıtması  gerektiği  ilkeleri  çerçevesinde  1992 
yılında  kurulan  21.  Yüzyıl  Partisi)yöneticilerinden  biri  olarak  da  görev  yaptı. 


hublga 


Birçok  ödül  aldı 


Dolores  Huerta  1999  yılında  UFVV'deki  görevinden  ayrıldı  ancak  tarım  işçilerinin,  mültecilerin  ve  kadınların  yaşamlarının  daha  iyi koşullara  kavuşturulması  yolunda  çabalarını  sürdürmektedir.  Huerta  onların  korkusuz  bir  savunucusu  olarak  birçok  kez  onurlandırıldı.  Bir kadın  dergisi  tarafından  1997  yılının  en  önemli üç  kadınından  biri  olarak  tanımlandı.  Ellis  Adası 


Özgürlük  Madalyası'nı  aldı  ve  Amerika'da  seçkin başarı  gösteren  kadınlara  yer  veren  bir  kurum olan  National  VVomen's  Hail  of  Fame  tarafından 1993'de  onurlandırıldı.  1998'de  Eleanor  Roosevelt  İnsan  Hakları  Ödülü'nü  aldı.  Aynı  yıl,  bir kadın  yayını  olan  "Ladies'  Home  Journal"  onu 
20.  yüzyılın  en  önemli  100  kadını  listesine  dahil etti.  2002'de  Puffin  Vakfı  ve  Nation  İnstitute  tarafından  ortak  verilen  'Yaratıcı  Vatandaşlık'  ödülüne  layık  görüldü  ve  kazandığı  100  bin  dolarla aynı  yıl  Dolores  Huerta  Vakfı'nı  kurdu.  Vakfın amacı,  dar  gelirli  topluluklara  örgütlenme  ve eğitim  yeteneklerini  kazandırmak;  doğal  liderleri  sahiplenmek  ve  desteklemek;  sağlık  ve çevre,  eğitim  ve  gençliğin  gelişimi  ile  ekonomik gelişme  konularındaki  politikaları  savunmak. 
Huerta,  Mayıs  2006'da  Princeton  Üniversitesi tarafından  bir  onur  derecesiyle  ödüllendirildi. 
Değinmediğimiz  daha  birçok  ödül  aldı. 

Dolores  Huerta  mültecilik,  gelir  eşitsizliği, kadın  ve  Latin  kökenli  Amerikalıların  haklarını  ilgilendiren  sosyal  konularda  konuşmalar  yapmaya  ve  dersler  vermeye  devam  ediyor.  Donald Trump'ın  ABD'nin  yeni  başkanı  seçilmesinin  ertesi  günü,  21  Ocak  2017'de  protesto  amacıyla gerçekleştirilen  VVashington  Kadın  Yürüyüşü'nün  onur  başkanlarından  da  biriydi  Huerta. 
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Milyonda  biri  gören  göz  kör  değildir 


Fotoğrafı  incelerken  gözüm  bir  yazıya  takılıyor.  "Aşık  olmanın  da  bilimi  var!"  Yani  aşkı matematiksel  olarak  açıklama  çabası,  bir başka  değişle  aşkın  kimyasını  inceliyorlar. 
Necma  ile  Misto'nun  aşkın  kimyasından  haberi  var  mıydı,  bilmiyorum.  Yazıda  aşkın  bilimseliği  ve  matematiği  hakkında  şöyle deniliyor,  "Saniyeler  içerisinde  tamamen  beş duyumuzu  kullanarak  karşıtınızdakine  ilgi duyup,  duymadığımıza  karar  veriyoruz." 
Buna  ilk  görüşte  aşk  deniliyor.  Yıldırım  aşkı diyenler  de  var.  Tabii  bu  karşı  için  de  geçerlidir.  "Gördüğümüz  kişiyi  fiziki  olarak  beğenirsek,  'istemeyerek'  yakınlaşıyoruz."  Bir  şeyler bizi  o  tarafa  iteliyor  ya  da  tekmeliyor.  Yani  "fiziki  olarak  beğendimizi  bir  de  koklamalıyız." 
Tıpkı  hayvanlar  gibi...  Lâkin  burnunuzu  ter 


ooktor 


kokusuna  dikmeyin,  yoksa  aşık  olma  duyularınızdan  birini  kaybedebilirsiniz.  Bir  koklayışta  aşk  yok  olabilir!  Bir  diğer  duyumuz işitme.  Aşk'a  kulak  dikme,  sesin  cazibesi...  Sırasıyla  dokunma,  tatma  duyusu...  "Tüm  bunları  gerçekleştirmişseniz  artık  şunun farkındasınızdır:  Karşılıklı  uyumu  yakalama olasılığı  milyonda  bir..." 

Ne  büyük  umutsuzluk!  Maalesef  yazının özeti  bu  ve  umutsuzluk  yayıyor.  Düşünebiliyor  musunuz,  o  kadar  çabadan  sonra  kimyanızın  uyuşma  olasılığının  milyonda  bir olduğunu  öğreniyorsunuz.  Şaka  gibi...  İnsan bir  an  alıklaşıyor.  Oysa  nasıl  da  umut  bağlamıştık  bu  beş  duyuya...  Görüp  beğenmiş, koklamış,  sesinin  esrarına  kapılıp,  elini  tutmuştuk.  Peki  ne  oldu?  Nırrçç,  uyum  yok... 
Aşkın  bilimi  'bu  iş  olmaz'  diyor.  Matematiği ise  eksilerde  seyrediyor.  Aşık  olma  olasılığı sıfır  bile  değil.  Oysa  sıfır  bile  bir  umuttu.  Ne diyorum  ben?!?  Sanki  Matrix  filminde  "kırmızı  mı,  yoksa  mavi  hap  mı"  seçenekleriyle yüz  yüzeyim.  Allah  kimseyi  varlığının  bilincinden  yoksun  bırakmasın.  Gerçekten  çok  zor! 


Düşünsenize  siz günde  kaç  insanla  tanışıyorsunuz?  Kaçıyla  sohbet  ediyorsunuz? 
Milyonda  bir  olan  olasılığa  nasıl  denk  geliyorsunuz?  200  bin  kişilik  bir  şehirde  yaşıyorsunuz  ve  'bilimsel'  olarak  sizin sevdiğiniz  kişiyi  bulmanız  için  bir  milyon kişiye  ihtiyacınız  var.  Ne  yapacaksınız? 
Bana  aşktan  deli  olmuş  insanlar  gibi bakmayın.  Amacım  işi  yokuşa  sürmek değil,  inilen  yokuşun  nasıl  çıkılacağını kurcalıyorum,  hepsi  bu.  Bildiğim tek  şey  var,  o  da  aşkın  kimyasıyla  oynanmaması  gerektiğidir.  Çünkü  kimyasıyla oynanan  aşkların  sonu, 
Kerem  ile  Aslı,  Leyla  ile 
Mecnun,  Ferhat  ile 
Şirin'e  yol  açtı.  Tıpkı 
Necma  ile  Misto  gibi.  Görülen  aşk,  meşk  istemez! 

Şu  fotoğrafa  bakın,  ne ik  bir  gurur  ve  aşk  ile  yürüyorlar.  O  ne  ihtişamlı  duruş  öyle.  Bir de  bugüne  bakın,  "Aşk  diye  bir  şey  yoktur, aşka  inanıyor  musun  hakikatten?"  sorusundaki  çirkefliği  düşündükçe,  şu  kendini  "akıllı" zannedenlere  bir  sopa  çekesim  var.  Yemeğe dalgınlıkla  fazla  tuz  atınca,  "Sen  aşık  mısın?" 
sorusuna,  "Evet,  ben  aşığım"  diye  çığlık  atasım  var.  Gamsız  diyeceklerine,  aşık  desinler! 
Bu  hayatta  gamsızlık  kadar  kötü  bir  şey  olabilir  mi?  Tabii  ki  hayır!  Ama  tüm  güzellikler aşktan  doğmuştur  ve  varsın  yemek  de  biraz tuzlu  olsun.  Ne  yapalım  yani? 


Şu  an  her  şey  Necma  ile  Misto'da  bitiyor. 
Soruyorum,  şimdi  sevdiğinizi  kolunuza  takıp, böyle  başı  dik,  gururla  Batman'ın  ortasında yürüyebilir  misiniz?  Cevap  veriyorum:  Hayır! 
Ma  siz  DELİ  misiniz?  Sahi  delilik  neydi?  Delilik,  dahilik  ile  aptallık  arasında  ince  bir  çizgiydi.  Çizginin  ortasını  kabul  etmediğinize göre,  üstünde  de  değilsiniz.  Eee  o  zaman  ne diyeyim,  bu  konuda  bize  laf  düşmez.  Siz,  sizi daha  iyi  bilirsiniz...  Bir  şey  daha  söyleyeyim; milyonda  biri  gören  göz,  kör  değildir.  Kör  olan gözün  gördüğünü  aklın  saklamasıdır. 


Geçenlerde  internette 
'kayak'  yaparken  bir  fotoğrafa  rastladım. 
Güzel  editörüm  fotoğrafı  yayınlarsa  sîzler  de  göreceksiniz. 

İşte  fotoğraf  bu.  1970  yılına  ait olan  bu  fotoğraf  karesinde  yer alan  kahramanlar  ise  Necma  ile 
Misto.  Burası  kadın  katliamlarıyla ünlü  Batman  şehri.  Şaşırtıcı  değil mi?  1970'lerde  bir  kadın  ile  bir 


erkek  kol  kola  şehri  arşınlıyor  ve  hiç kimse  kadını  öldürmeyi  düşünmüyor.  Tersine,  herkes  başı  dik  bu  iki insana  sevgiyle,  hoşnutlukla  bakıyor.  İki  aşığın  kol  kola  gezmesinden mutlular.  Fotoğrafı  yayınlayan  vatandaş  (isim  veremeyeceğim)  şöyle  bir dip  not  düşmüş;  "Necma  ile  Misto, ikisi  de  hem  "deli"  hem  "âşık"  hem de  birbirlerine  deliler  gibi  âşıktılar... 
'Akıllıların',  aşksız  bırakıp  cehenneme çevirdikleri  topraklarımızda,  delilik âşık  işidir,  aşk  deli  işi!"  diyor.  Hakikat böyle  mi?  Aşk  gerçekten  delilikle  mi izah  edilmeli,  deliliğin  tarifi  aşk  mıdır?  Ya  da onlar  deli  midir? 


Sahi,  delilik  nedir?  Nereden  okuduğumu hatırlamıyorum  ama  delilik  için  şöyle  deniliyordu:  Delilik,  dahilik  ile  aptallık  arasında ince  bir  çizgidir. 
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Hazırlayan:  SOZDAR  DERSİM 


aca 


8  9  10  11  12  13  14  15 


Sağdan  Sola: 

1-  'Tenimdeki  Ülke  Nikaragua'  'Portakal  Ağacında  Oturan  Kadın '  gibi  romanları  olan  NikaragualI  yazar  ve  şair,  2-  gizlerle,  sırlarla  örtülü  /  tok karşıtı,  3-  o  yer  /  Kürtçe'de  bina,  yapı  /  eti  beyaz  iri bir  balık,  4-  Filipinler'in  başkenti  /  uydurma  söz veya  haber,  5-  işini  iyi  bilen,  yetenekli  kimse  /  lityum'un  simgesi  /  halüsinasyon,  6-  sözlü  gelenekte yaşayan  edebi  birtür/ gelecek/  Kürtçe'de  eşek,  7- Mısır'da  güneş  tanrısı  /  memeli  bir  hayvan  /  ikiyüzlülük/  uzaklık  anlatan  bir  söz,  8- birinci  olarak,  en başta  /  montaj  /  tavır,  davranış,  9-  saflık,  temizlik, masumluk/ bilgisayarlarda  basit  programlarla  düzenlenmiş  bir  oyun  türü,  10-  içindeki  katı  madde erimiş  bulunan  sıvı  /  klor'un  simgesi  /  okur,  11- Arapça'da  ben  /  uygun,  yakışık  alan  /  bir  geyik türü  12-  gümüş  /  kabuklu,  içi  yağlı  ve  nişastalı bir  yemiş  /  tayin,  1 3-  genellikle  yakmak  için  kullanılan  iri  saman  /  yaradılış,  fıtrat  14-  sıvama  aracı /  uyku  /  iridyum'un  simgesi  /  demir'in  simgesi, 15- terbiye /bir  kadın  ismi 
/satrançta  bir  taş. 


çesinde  yer  alan  Neolitik  Çağ’ın  önemli  bir  yerleşim  yeri  /  müzikte  dur  işareti,  7-  tüm  organizmalar  ve  bazı  virüslerin  canlılık  işlevleri  ve biyolojik  gelişmeleri  için  gerekli  olan  genetik  talimatları  taşıyan  bir  nükleik  asit  /  rastlantı  ile olan  nitelik,  araz,  8-  gümüş'ün  simgesi  /  tvvitter'da  en  kısa  sürede  çok  sayıda  kişi  tarafından tekrarlanan  kelimeler / aygıt,  alet,  9-  sonradan, sonraları  /  çekicilik,  10-  başlangıcı  belli  olmayan zaman,  öncesizlik  /  titan'ın  simgesi  /  yüce,  yüksek,  11-  bir  kimsenin  ölümünden  sonra  yapılmasını  istediği  şey  /  zikreden,  anan,  1 2-  kurtçuk /nezir/ Caf soyadlı  sanatçı,  13-  PKK'nin  2000  yılında  stratejik  değişim  dönüşüm  nedeniyle  feshettiği  Kürdistan  Halk  Kurtuluş  Cephesi'nin kısaltması  /  Ağrı  dağının  eski  adı,  14-  kira  geliri getiren  mülk/ bir  hükümdartarafından  cennete benzetilerek  yaptırılan  efsanevi  bahçe /bir  nota, 15-  bir  şeyin  baş  veya  son  noktası  /  Ortadoğu'da bir  ülke /iyilik,  kayra. 


143.  Sayının  Bulmaca  z  m 


Yukarıdan  Aşağıya: 

1- Bir  matematik  dalı, hendese  /  adlar,  isimler,  2- üsteleme  /  çekicilik  /  file, 

3-  iki  nicelik  arasındaki  bağıntı  /  büyüklük,  asalet/ 
Vietnam  krallık  hanedanı, 

4-  kalsiyum'un  simgesi  / dogma,  nas  /  bir  bağlaç  / tabaka,  5-  ağız  yoluyla  / 
1998  yılında  "8  Mart'tan 
2  7  Mart'a  uzanan  bir  köprü 
olmak  istiyorum"  diyerek bedenini  ateşe  veren  ve yaşamını  yitiren  kadın  militan,  6-  Urfa'nın  Hilvan  il- 


Mart  2017 


sağlık 


Nevvaya  Jin 


19 


Rahim  sarkması  nedir? 


Rahim  genişliği  hiç  doğum  yapmamış  kadınlarda  5-6  cm  arası  büyüklüğe  sahipken, doğum  yapan  kadınlarda  6-7  cm  büyüklüğündedir.  Leğen  kemiği  içerisinde,  idrar  torbasının arka  kısmında,  kalın  bağırsağının  ön  tarafındadır. 
Koyu  pembe  bir  renge  sahiptir. 

Genital  bölge  organları,  bulundukları  yerde  kendilerini  sabit  tutan  bağlar  sebebiyle  sınırlı  hareket yeteneğine  sahiptirler.  Yaş  ilerlemesi,  doğum  sayısı ve  şekli  gibi  nedenlerle  bağlar  işlevlerini  kaybedebilirler.  Bağların  gevşemesiyle  genital  organların vajina  içine  sarkması  olağandır.  Rahim  sarkması da,  bazı  etmenler  sonucunda  rahimin  vajina  içerisinde  aşağı  kaymasıdır. 

Rahim  sarkmasının  nedenleri  nelerdir? 

•Ağır  yük  kaldırmak 
•Sürekli  öksürmek 
•  Kronik  kabızlık  ve  fazla  ıkınmak •Şişmanlık 

•  Bazı  akciğer  hastalıkları  sonucunda  karın  çevresindeki  kas  ve  bağ  dokusunun  fazla  gerilmesi 


•Fazla  sayıda  gebelik  yaşamak 

•  Normal  doğum  yapmak 

•  İri  bebek  doğurmak 

•  İlerlemiş  yaş 

Rahim  sarkması  belirtileri  nelerdir? 

Belirtiler  kişinin  hastalık  derecesine  göre  değişebilmektedir.  Yeni  başlayan  bir  sarkma  probleminiz  varsa  genelde  hiçbir  belirti  olmayabilir. 
Hastanın  şikayetleri  genellikle  sabahın  erken  saatlerinde  az,  fakat  akşam  saatlerine  doğru  fazlalaşarak  devam  eder.  Orta  ve  ileri  derecede  rahim sarkması  probleminiz  varsa  şu  belirtilere  sahip olabilirsiniz; 

•Bel  ağrısı  yaşanması 

•Vajina  içerisinden  bir  şeylerin  çıkması 

•Alt  karın  çevresindeki  ağırlık  hissi  ya  da  aşağıya doğru  çekiliyormuş  hissi 

Tedavi  nasıl  gerçekleşir? 

Rahim  sarkması  tedavisi,  hastadan  hastaya 


değişiklik  gösterebilir. 

Tedavi  edilecek  kadının yaşı,  çocuk  sahibi  olmak  isteyip  istemediği,  hastalık  derecesi, kadının  genel  sağlık  durumu  tedavinin  de şeklini  değiştirir.  Problem  yeni  başlamış  olan kişilerde,  Kegel  egzersizleri  olarak  adlandırılan  vajina  çevresindeki  kasları  egzersizleriyle birlikte  sarkma  durumu  kısmen  de  olsa  durdurulabilir.  İleri  rahim  sarkması  durumunda  egzersiz  tedaviler  herhangi  bir  sorunu  ortadan kaldıramayacağı  için  cerrahi  operasyon  kaçınılmaz  hale  gelir. 

Rahim  sarkması  belirgin  bir  biçimde  olması  durumunda,  karın  içerisinde  rahmi  yerinde  tutan bağlara  ulaşılarak,  bu  bağların  yukarı  çekilerek sağlamlaştırılması  ve  bunun  sonucunda  rahmin alınmaması  olanağı  sağlanmaktadır.  Rahim  sarkması  belirgin  bir  biçimde  olması  durumunda, karın  içerisinde  rahmi  yerinde  tutan  bağlara  ulaşılarak,  bu  bağların  yukarı  çekilerek  sağlamlaştırılması  ve  bunun  sonucunda  rahmin  alınmaması olanağı  sağlanmaktadır. 


Sarkmayı önlemek  için 

Rahim  sarkmasını önlemek  zor  olabilir,  fakat  buna karşın  hayatınızdaki  risk  faktörlerini azaltmanız  mümkündür.  Sağlıklı  beslenmek,  aşırı  kilo  almamak  alınacak önlemlerin  en  başında  gelir.  Karnın  tabanındaki  kaslarınızı  güçlendirmek  için egzersizler  yapmak  da  faydalı  olacaktır. 
Örneğin;  idrar  yapma  esnasında  idrarı durduruyormuş  gibi  vajinadaki  kasları sıkıp  beşe  kadar  saymak,  iyi  bir  egzersiz olacaktır.  Bunu  günde  birçok  kez  tekrarlamak  gerekmektedir.  Sigara  içme  alışkanlığı- 
^  nız  varsa  bunu  bırakmalısınız.  Sürekli  sizi öksürten  bir  hastalığınız  ve  kronik  şekilde  devam eden  kabızlığınız  varsa  doktorlara  danışarak  tedavi olmasınız.  Menopoz  döneminde  yardımcı  östrojen hormonu  almak,  kasların  gevşemesine  engel  olmaktadır.  Fakat  hormon  tedavisi  görmenin  de  kendine  ait  riskleri  bulunduğunu  bilmeli,  doktorunuzla beraber  tedavi  olmaya  karar  vermelisiniz. 


Pratik  Öneriler 


□  Sıktığınız  sivilcenin  üzerine  yatmadan  önce  ufacık  bir  parça diş  macunu  sürün  ve  sabah  durulayın.  Kızarıklık  ve  şişkinlik geçecektir. 

□  Gümüş  takılarınıza  geceden  diş  macunu  sürün.  Sabah  uyandığınızda  ışıl,  ışıl  olduğunu  göreceksiniz. 

□  Egzersiz  sonrasında  kaslarınız  geriliyorsa  birkaç  yudum  turşu suyu  için.  Bu,  anında  gevşemenizi  ve  ağrının  giderilmesini  sağlar. 

□  Yapışmış  etiketleri  üstlerine  biraz  yağ  sürerek  kolayca  çıkartabilirsiniz.  Bir  başka  yöntem  ise  fön  makinesini  etikete  tutmak. 
Sıcak  hava  etiketin  kolay  çıkmasını  sağlar. 

□  Egzersizi  ihmal  etmeyin.  Günde  bir  kilometre  yürüyüş  ya  da haftada  üç  kez  hafif  egzersiz  kalp  hastalığı  riskini  düşürüyor. 

□  Camlarınızı  pırıl  pırıl  yapmak  için  temizlik  suyuna  çok  az  tuz ilave  edip  camları  temizleyin,  hem  kolay  hemde  pratiktir. 

□  Satın  aldığınız  ayakkabılar  ayağınızı  sıkıyor  ise  onları  bir  kaç dakika  buhara  tutun. 

□  Pamuklu  giysilerinizin  çekmemesi  için  ilk  yıkamada  bir  gece soğuk  suyun  içerisinde  bekletin,  sonra  yıkayın,  çekmeyeceklerdir. 


YEMEK  TARİFİ 

Brokoli  Graten  Tarifi 


Malzeme 


1  adet  orta  boy  brokoli. 

Beşamel  Sosu  İçin: 

1  yemek  kaşığı  tereyağı, 
1  yemek  kaşığı  un, 

Tuz,  Karabiber, 
Muskat  rendesi, 

2  su  bardağı  tavuk  suyu. 

Üzeri  İçin: 

100  gr  kaşar  peyniri. 


Hazırlanışı 


Bir  tencereye  sıcak  su  koyup  kaynamaya  bırakalım. 
Üzerine  suya  değmeyecek  şekilde  süzgeç  koyalım. 
Brokoliyi  yıkadıktan  sonra  süzgece  koyup  buharda pişirelim.  Isıya  dayanıklı  fırın  kabına  brokoliyi  dizelim.  Tencerede  tereyağını  eritelim.  Üzerine unu  ilave  edip  kokusu  çıkana  kadar  kavuralım. 
Sonra  tavuk  suyunu  ve  baharatları  ilave  edip çırpalım.Daha  sonra  muskat  rendesini  ilave edip  fokurdamaya  başladığında  altını  kapatalım.  Brokolinin  her  tarafını  kaplayacak  şekilde  beşamel  sosu  dökelim. 

Sosun  üzerine  kaşarı  serpelim.Önceden ısıtılmış  200°  fırında  üzeri  kızarana kadar  pişirelim,  sıcak  olarak  servis yapm.  Afiyet  olsun... 


Ağız  ye  diş  bakımı  için doğal  yöntemler 


Diş  ve  diş  eti  hastalıkları  en  önemli  sağlık  sorunları  arasındadır.  Doğrudan  bir hayati  tehlike  taşımadığı  için  çok önemsenmemektedir.  Ağız,  sindirim  kanalının girişidir.  Ağızdaki  olumsuzluklar  diş  sağlığının bozulmasına,  sindirimin  olumsuz  etkilenmesine  yol  açar.  Ağızla  aldığımız  yiyecekler  çiğnenip,  tükürükle  karıştırılarak  yutulmaya  ve sindirime  hazır  hale  getirilirler. 

Dişlerin  besinlerin  parçalanması,  öğütülmesi görevlerinin  yanı  sıra  konuşmada  ve  görünümümüzde  önemli  etkileri  vardır.  Dişleri  eksilmiş kişilerin  bazı  sesleri  çıka rabilmeleri  zorlaşır,  çiğnemede  veya  ısırmada  da  zorluk  olur. 

Ağız  ve  diş  sağlığında  en  önemli  iki  hastalık diş  çürükleri  ve  diş  eti  iltihaplanmalarıdır.  Diş eti  hastalıkları  kimi  zaman  diş  yuvasının  bulunduğu  çene  kemiğinin  erimesine  kadar  ilerleyen  bir  etki  yapabilir.  Diş  sağlığının bozulması  vücuttaki  diğer  organları  da  etkileyebilir.  Dişler  neredeyse  bütün  sistemleri olumsuz  etkileyen  sürekli  enfeksiyon  odağı haline  gelebilir  ve  kalp,  böbrek,  eklemler  gibi yapılarda  önemli  sağlık  sorunlarına  yol  açabilen  enfeksiyonlara  kaynaklık  edebilir. 

Ağızda  ve  dişlerde  yapısal  ve  işlevsel  herhangi  bir  bozukluğun  olmaması,  ağız  ve  dişlerin görevlerini  tam  olarak  yapabilmeleri  durumu "ağız  ve  diş  sağlığının  varlığını  gösterir. 

Doğal  tıp  önerileri 

Ağız  içi  yaralara  tuz  ve  su  tarifi 

1  çay  bardağı  ılık  suya  yarım  tatlı  kaşığı 
kaya  tuzu  koyulup  günde  3  kez  garı  gara  yapılmalı.  Hipertansiyon  ve böbrek  hastaları  bu  uygulamayı yapmamalı.  Onlar  gargara  yerine yara  olan  noktalara  pamuk  yardımıyla tuzlu  suyu  sürmeli  5  dakika  sonra duru  suyla  gargara  yapmaları doğru  olacaktır. 


Adaçayı  ile diş  sağlığı 

Adaçayı  ve deniz  tuzuyla  yapılan  ağız  gargaraları diş  eti  rahatsızlıklarına iyi  gelmektedir.  Adaçayı  ve deniz  tuzu  gargarası  antiseptiktir,  bu  nedenle  yaralar  daha  çabuk iyileşir.  Diş  etinde  gelişen  çekilmelere karşıda  önleyici  tedavi  edicidir. 

•  1  bardak  kaynar  su 
•2  tatlı  kaşığı  adaçayı  (kuru) 

•1  çay  kaşığı  kaya  tuzu 
Kaynamış  suyu  adaçayı  ve  tuzun  üzerine dökün  10  dakika  kadar  bekletip  süzün  ve  soğuduktan  sonra,  fırçalama  işleminizi  gerçekleştirdikten  sonra  ağız  bakım  gargarası 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olarak  kullanabilirsiniz, fazla  bekletilmemelidir. 


İçerik  bir  günden 


Ağız  kokusuna  karşı  yöntemler 

Ağız  kokusu  bakımsız  ağızda  mevcut  olurken bazen  vücut  içinde  büyük  bir  sinyal  mekanizmasıdır.  Çoğu  zaman  diyabet,  böbrek,  hipotiroid  gibi  hastalıkların  olduğunun  sinyalini verirken  kimi  zaman  da  susuzluğun  da  en büyük  belirtisidir.  Ağız  kokusundan  kurtulmak için  market  ve  eczanelerden  aldığınız  ağız gargaralarına  hiç  ihtiyacınız  yoktur.  Aksine bu  alkol  içerikli  gargaralar  ağız  içindeki mukus  yapıya  zarar  verdiği  için  daha  fazla ağız  kokusuna  neden  olmaktadır.  Ağız  kokusundan  korunmak  için  öncelikle  yeterli  su içiniz.  Daha  sonra  da  devam  eden  ağız  kokusuna  karşı  bir  doğal  tıp  uzmanı  veya  hekime başvurup  dahili  bir  nedene  bağlı  olup olmadığını  öğreniniz.  Bu  işlemleri yaptıktan  sonra  ağzınızı  güzel  kokutacak  bir  öneriyi  yazalım: 

•4  damla  nane  yağı 
•8  damla  bitkisel  gliserin 
•  1  çay  bardağı  ılık  suyu  karıştırıp  gargara  yapabilirsiniz 
•  Bir  miktar  rezene  veya anason  tohumunu  çiğneyerekte  ağız  kokusunu  önleyebilirsiniz. 


Epilepsi  (Sara)  hastalığı  ve  belirtileri 


El 


pilepsi,  diğer  adıyla  bilinen  Sara,  bir  sinir  hastalığıdır.  Beyindeki  sinir hücrelerinin  bulundukları  yere  göre farklı  belirtiler  görülebilir.  Aynı  zamanda  Epilepsi,  sinir  hücrelerinin  aktivitesini  bozarak  kişinin  tekrar  eden nöbetler  yaşamasına  neden  olan bir  merkezi  sinir  sistemi  hastalığıdır. 
Epilepsi  nöbetleri,  dalgınlık  şeklinde  ortaya  çıkabileceği  gibi;  istemdışı  kasılmalar, bilinç  kaybı,  kendinden  geçme  şeklinde  de ortaya  çıkabilir. 

Epilepsi  hastalığın  nedenleri 


hissetmez  ve  bu  da  teşhisi  güçleştirir.  Epilepsi  nöbetleri,  nöbetin  türüne  göre  birkaç  saniye  ya  da  birkaç dakika  sürebilir.  Beyindeki  sinir  hücrelerinin  normal işleyişini  kesintiye  uğratan  hemen  her  şey  epilepsiye yol  açabilir.  Kafa  travmaları,  genetik  faktörler,  enfeksiyon,  doğuştan  kaynaklanan  bozukluklar  bu  nedenler  arasındadır. 


Epilepsi  Tedavisi 


Epilepsi  nöbetlerinin  farklı  nedenleri  vardır. 
Bayılma  ya  da  titreme  gibi  nöbetlerin  yanı  sıra bazı  hastalarda,  hastanın  kendisi  bile  nöbetleri 


Hastalık,  doktorun  belirlediği  ilaçlarla  büyük oranda  kontrol  altına  alınabilmektedir.  Bununla  birlikte  kimi  durumlarda  cerrahi  müdahale  de  gerekebilmektedir.  Uygun  tedavi  için  bir  doktora danışılmalıdır. 

Sara  hastası  kişiler,  nöbet  sırasında  kendinden  geçebildikleri  için  kolayca  yaralanabilirler.  Bu  sebeple, epilepsi  hastalarının  kullandıkları  ve  yaşadıkları  ortamların  onlara  uygun  şekilde  düzenlenmesi  gerekir: 


•Yerlerin  halı  gibi  yumuşak  zeminle  kaplanması, •Su  kullanılan  yerlerde  elektrikli  alet  bulundurulmaması, 

•Sivri  ve  keskin  uçlu  alet  ve  eşyaların  bulundurulmaması, 

•Epilepsi  hastasının  taşıt  kullanmaması, 

•  Kişinin  çevresindeki,  işyerindeki  insanların  hastanın  durumundan  haberdar  edilmesi  vb. 
gibi  önlemler,  yaralanmaları  en  aza  indirecektir. 
Yakınlarda  bir  kişinin  sara  nöbeti  geçirdiği  görülürse;  öncelikle  kişinin  zarar  görmesini  önlemeye  çalışmak,  saralı  hastanın  çevresindeki  sivri  uçlu,  keskin, sert  vb.  cisimleri  uzaklaştırmak  gerekir.  Eğer  kişi nöbet  esnasında  kusuyorsa,  bunu  yutmasını  engellemek  için  kişi  yan  yatırılmalıdır.  Sara  höbeti  bir  kaç dakika  içinde  durmamışsa  ya  da  hastanın  nefes  alamadığı,  hastada  morarmalar  oluştuğu  fark  edilirse hemen  ambulansa  ya  da  en  yakın  sağlık  kuruluşuna haber  verilmelidir. 
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•  EkinŞOREŞ 


Tanrıçam,  seni  nasıl  yazacağım,  kalemim sana  nasıl  kıyıp  senin  yokluğunu  karalayacak?  Senden  sonrasına  nasıl  cesaret  edecek,  sen  her  yerde  nefes  alırken...  o  nur  yüzünle her  yerde  doyasıya  gülerken...  o  kelimeleri  nereye sığdıracağım!  Yokluğuna  inanmamışken,  her  gün geleceğini  hayal  ederken  nasıl  yazarım  seni,  nasıl?.. 

Yokluğunun  cehenneminden,  ızdırabından,  kabullenmişliğin  ihanetinden  kaçarken,  asla  hakkını veremeyeceğim  o  ilahi  güzelliği  hangi  imgelere  dökeceğim?  Ne  olur  akıl  ver  bana,  beni  bu  inanmazlığa  inandır.  Ne  olur  yanımızda  olduğunu  söyle, yine  çay  iste  benden,  yine  yollara  düş,  yine  en  zor anımızda  yanımızda  ol,  dağ  gibi  yüreğinle  sevgi, sabır  dolu  kucağına  al.  Cennet  ruhunda,  saçlarının kıvrımında,  gül  yüzünde  dolaştır  beni... 

Yine  dostça  sohbetlerine,  ışıkla  bezeli  huzuruna kat  beni...  Yine  varlığının  hepimizin  varlığı  olduğunu  göster.  Yine  yaşamın  zorluklarına  rağmen  katıla  katıla  gül,  hiç  eksilmiyordu  yüzünden  gülüşler, hiç  ama  hiç...  Hayat  ona  acı  yüzünü  gösterse  de  o kadar  tutkuluydu  ki  aldırış  etmeden,  acıyı  sineye çekerek,  hatta  güç  kaynağı  haline  getirerek,  ikisine de  ortak  olmayı  biliyordu.  Biliyordu  sevmeyi  sevilmeyi,  onuru  onurlandırmayı,  güç  olmayı  güçlendirmeyi,  seni  en  derinden  hissetmeyi,  hissettirmeyi, paylaşımı  paylaştırmayı,  aşklı  olmayı  aşık  ettirmeyi...  Aşık  da  oydu  Maşuk  da... 

Kozluk  diyarının  direngen  damarı 

Varlığı  güzellik,  yokluğu  ise  varoluşundan  dolayı katlandığın  ince  bir  acıydı.  O  kadar  güzel,  anlamlı, coşku  dolu  yaşardı  ki,  bu  yaşam  selinin  bir  gün  akamayacağını  tasavvur  edemezdin.  Bir  gün  hiç  olamayacağını,  başka  diyarlara  göçeceğine  tanık olmak,  yaşamın  durmasıyla  eşdeğerdi.  Doğallığının çekiciliği  ortaklaşmayı,  bira radalığı  oluşturuyordu. 
Toplumcu,  sürükleyici  en  önde  olandı.  Yaşamın  her alanında  alnında  yıldız  taşıyanlardandı... 

Gittiğin  günü  hatırlıyorum.  Arjin,  gideceğini  duyduğunda  güzelliğine  başka  güzellik  eklenmişti.  İçi içine  sığmıyordu.  Kozluk'un,  Batman'ın  yollarına düşecekti...  Mala  ALİ  Yunus'un  efsaneleriyle  yeniden  buluşacaktı.  Çocukluğunda  anlatılan  efsuni  direnişlerin  öykülerinden,  dedesinin 

kahramanlarından  biri  olacaktı.  İsyancı  Yunus  ailesinin  tarihine  ne  kadar  yaraşırdı.  Heybetli,  direngen,  asi  ve  kavgacı  duruşuyla...  Özgürlüğüne tutkulu,  başkaldırıyı  yaşam  bellemiş,  onursuzluğa daima  yüreklice,  cesurca  karşı  durmuş  bir  bilge  dedenin  torunuydu  Arjin...  O  damar  o  topraklardan kopsa  da  ondan  hiç  eksilmemişti.  O  hala  dedesinin izinde  Kozluk  ovasının  dörtnala  koşan  çığlığıydı. 

Batman'ın  satırlarla  parçalanan,  kurşunlara  dizilen,  ölüsünden  bile  korkulan,  karanlıklara  terk edilen  cesetlerin  intikamını,  hep  yüreğinde  taşır, isyan  gecelerinde  işlenen  faili  meçhulleri  hafızasında  taptaze  tutardı.  Babasız  kalan  çocukların umudu,  geleceği,  sessizliğe  gömülen  kadınların  çığlığı  olmaya  yeminliydi.  Artık  çocukların  gözleri önünde  babalarının  vurulmaması,  yaşamların  hançerlenmemesi  için  yeminliydi,  Berwar'ca  intiharı intihar  etmeye,  yaşamı  AGİT'çe  yeniden  örmeye, dedesinin  miras  kalan  özgürlük  kalesini  yeniden  korumaya...  Erivan'la,  Devrim'le,  Kozluk'u  yeniden fethetmeye,  anasına  özgür  bir  ülke  bahşetmeye... 


Ölümle  dans  ederek hazırlandık  cenge 

O  kutsal  yolda,  yol  arkadaşları  olan  Erivan'la, Berfin'le  oradan  oraya  koşuyor,  durmadan  hazırlıklarını  yapıyorlardı.  Yeni  elbiselerini  saatlerce  deneyip  çıkarıyor,  kendine  yakıştırmaya  çalışıyordu. 
Biz  böyle  hazırlanırdık  cenge,  yüreğimizi  avucumuzda  taşıyarak,  ölümle  dans  ederek,  bayrama gider  gibi  düşerdik  düşlerimizdeki  yolculuklara... 

Garzan'a  ancak  böyle  her  yönüyle  kuşanmış  bir kadın  gerilla  yakışırdı.  Silahının  bütün  inceliklerini tamamlıyor,  denemelerde  bulunarak,  düşmana kolay  yenilmemek,  öfkesini  zaferle  taçlandırmak için  canla-başla  bütün  ruhuyla  adeta  yeni  katılan bir  savaşçının  heyecanıyla,  amansızca  hazırlanıyordu.  Garzan  hissediyor  muydun?  Arjin,  senin  için delicesine  hazırlanırken,  ayak  seslerini  duyuyor muydun?  Saçlarının  esintisi  yüzüne  çarpıyor muydu?  Gülüşleri  yüreğine  su  serpiyor  muydu?  Yüreğinin  her  zaman  senin  için  çarptığını  ve  çağlayanlar  gibi  coşarak  sana  aktığını  ve  seni  doyasıya kucaklamaya  can  attığını  biliyor  muydun?  Biliyor muydun  on  yıl  Avrupa'da  senin  hasretinle  yanıp  tutuştuğunu  ve  sana  kavuşma  umudunun  ona  yaban ellerde  güç  verdiğini... 

Avrupa'dan  geldiğine  dair  tek  işaret  üzerindeki 


sivil  elbiselerdi.  Sanki  hiç  oranın  havasını  solumamıştı.  Soluşa  bile  içine  çekmemişti.  Aynı  bedende kendi  ruhunu,  zamanını  yaşamıştı.  Heybetli,  kendine  güvenen  duruşuyla  çevresine  daima  güç  verirdi.  Başını  omzuna  koyabileceğin,  sıkıntılarını anlatabileceğin,  sabrına  hayran  olabileceğin  biriydi. 
O  kadar  sabırlı  ve  sağduyuluydu  ki  onu  bazen  sinirlendirmek  için  özel  çaba  sarfetmen  gerekirdi. 
Derya  gibi  sabırlı,  ilkeler  konusunda  ise  hırçın  bir nehir  gibiydi.  Anaçtı,  dostçaydı.  Sevgisi  tertemizdi. 
Sırtını  dayayabildiklerindendi.  Asla  gözün  arkada kalmazdı.  Sana  verdiği  güven  karşısında  kendinden utanırdın.  O  güvene  layık  olmanın  muhteşemliğine kapılırdın.  Arkadaşlığının  dostluğunun  saflığı  ve  güzelliğiyle  adeta  seni  onure  ederdi. 

En  önde  vuruşmak  istedi 

Bizim  gibiler  için  gidenlerin  ardında  kalmak ölümden  beterdir.  Korkunç  bir  sızıdır,  yürek  yarasıdır.  O  hayallerinin  peşine  düşmeye  yol  almış  tutkulu  bir  maceracıydı.  Kafasına  bir  şey  koydu  mu mutlaka  yapardı.  İsyancıydı,  inatçıydı.  Gerillada dağların  zirvelerine  yol  alanlar,  zirveleşirler.  Kanatlanır,  uçar  zirvelere  konarlar.  Her  gerilla  çengin  en ön  saflarında  vuruşmak  ister.  Özgürlük  için  kavgada olmak,  kanının  son  damlasına  kadar,  fedaice  diren¬ 


mek  bir  tutkuydu.  Bu  tutkuyu  yerine  getirmek  için şahinler  gibi  kanatlanır.  Ana  topraklara  doğru  yol alınır.  'Her  yol,  her  başlangıç  zordur'  diyordu.  Amaç edindiğin  yolun  güzelliği  ve  o  yolun  sonunda  ulaştıkların  o  zorlukların  hepsini  unutturur...  Daha  doğrusu  o  zorluklar  sana  o  yolu  daha  çok  sevdirir.  Yolu sadece  sonucu  güzelleştirmez,  bir  de  o  yolun  yolundayken  yolu  öğrenirsin. 

Herşey  ve  herkes  seni  çağrıştırıyor 

Bu  çağ,  bu  zaman  bilmez  ki  kendini  onun  için adayanları...  Bilmez  ki  her  gömdüğü  yüreğin  özgürlüğün  ruhuna  dönüştüğünü...  İnsan  yoldaşlarını  kaybettiği  zaman  yalnızlığından uçurumlarında  dökülüyor  gibi...  O  an  yaşam  bir utanca,  ağırlığa  dönüşüyor.  Nicelerinin  bizlere kazandırdığı  yaşam  o  kadar  kutsal  ki,  içinde  yaşamaya  kıyamıyorsun.  Senin  gibilerinin  yoldaşı olmak  hem  çok  ağır  hem  çok  güzel...  Güzelliği sen  ve  yaşadıklarımız,  paylaştıklarımız,  ağırlığı  bu yüceliği  yaşatabilmek  ve  sahip  çıkmak... 

Arjin'im,  o  kadar  sevenin  var  ki,  o  kadar  yürekte yer  edinmişsin  ki  ve  o  kadar  çoğalmışsın  ki  herşey, herkes  seni  çağrıştırıyor... 

*Yazı  kısaltılarak  alınmıştır 
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